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maandag 15 mei 2023           
 

Niet meer terug 
 

Onzichtbare voetsporen 
 

Door de zee liep uw weg, door de wijde wateren uw pad, maar uw voetsporen bleven 
onzichtbaar. (Psalm 77:20) 
 
Aan het eind van Psalm 77 verwijst de dichter in dit vers naar de bevrijding van het volk Israël 
uit Egypte. Het begon allemaal zo mooi. Midden in de nacht met zijn allen weg uit Egypte. 
Totdat ze niet verder konden. Vóór hen was de zee. Achter hen zagen ze de Egyptische 
soldaten op zich afkomen. Ze konden geen kant op. Toen baande God een weg voor ze, dwars 
door de zee. 
 
Aan het begin van Psalm 77 lezen we dat de schrijver ook in nood is. Hij schreeuwt het uit 
naar God. Hij begint te twijfelen aan Gods trouw en genade. In vers 10 schrijft hij: 
Vergeet God om nog goed voor ons te zijn? Is Hij zó boos, dat het afgelopen is met zijn liefde? 
(Psalm 77:10, BasisBijbel) 
Maar dan, in vers 12 en 13, maakt de dichter een belangrijke keus. Hij schrijft: 
Ik denk terug aan de daden van de HEER – ja, ik denk aan uw wonderen van vroeger, 
overweeg elk van uw werken en houd in gedachten uw grote daden. (Psalm 77:12-13) 
 
Zo denkt hij ook aan het wonder van het pad door de zee. Een pad waarover vele duizenden 
voeten van Israëlieten gelopen hebben. Bijzonder is dat hij schrijft: maar uw voetsporen 
bleven onzichtbaar. (vers 20b) 
God ging met ze mee. Misschien hadden ze het niet eens door. Zijn voetsporen waren niet te 
zien.   
 
Misschien ken jij ook wel momenten in je leven dat je de aanwezigheid van God zo gemist 
hebt. Kijk vandaag eens terug op de afgelopen jaren. Waar zou God voor jou een weg 
gebaand kunnen hebben, wanneer je geen kant meer op kon? Op welk moment, wanneer je 
het even niet meer zag zitten, zou Hij voor een uitweg hebben gezorgd? Het zou best kunnen 
dat God die uitweg gemaakt heeft zonder zijn voetsporen achter te laten. God wil graag dat 
we Hem vertrouwen. En dat we in goede en slechte tijden terugdenken aan alles wat Hij voor 
ons gedaan heeft. Wanneer we dat doen, worden zijn voetsporen langzaam maar zeker 
steeds meer zichtbaar. 
 
Dan kunnen we met David, die veel andere Psalmen geschreven heeft, misschien wel de 
volgende woorden meebidden: 
U bent altijd mijn hulp geweest, ik juich in de schaduw van uw vleugels. 
Ik ben aan U gehecht, met heel mijn ziel, uw rechterhand houdt mij vast. (Psalm 63:8-9) 
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dinsdag 16 mei 2023      
 

Niet meer terug 
 

Vrijheid en regels 
 

Ik zal mij houden aan uw wet, voor eeuwig en altijd. Laat mij voortgaan op een ruime weg, 
want steeds zoek ik uw regels. (Psalm 119:44-45) 
 
Toen Mozes werd geroepen om het volk van Israël te bevrijden, leefde dit volk al een paar 
honderd jaar in slavernij. Er was dus geen enkele Israëliet die nog wist hoe het was om in 
vrijheid te leven, want hun ouders en grootouders waren ook al slaven geweest. En toch zal 
er al die tijd het verlangen zijn geweest om vrij te zijn. Om zelf te bepalen hoe je je leven wil 
leiden en waar je je tijd aan wil besteden. En dat verlangen werd alleen maar sterker doordat 
de onderdrukking steeds heviger werd. 
 
Wat zal de uittocht uit Egypte, na alle onderdrukking en plagen, dan een verlossing zijn 
geweest. Eindelijk de slavernij verlaten en op een andere plek, in een land van melk en 
honing nog wel, een nieuw begin maken. Wat zullen ze een plannen hebben gemaakt, 
verwachtingen hebben gehad en waarschijnlijk ook allerlei voornemens hebben gehad. Als ik 
eindelijk vrij ben dan … 
 
Ze kwamen er al snel achter dat de bevrijding uit Egypte niet betekende dat alles opeens 
glorie halleluja was. Ze liepen nog steeds tegen problemen aan en spraken zelfs regelmatig 
het verlangen uit om weer terug te keren naar Egypte.  
 
Als je het verhaal van Exodus leest, heb je de neiging om het volk af en toe goed door elkaar 
te rammelen en hen streng toe te spreken dat ze heel blij en dankbaar moeten zijn. Ze lijken 
zo snel te zijn vergeten op wat voor geweldige manier God hen heeft bevrijd. Maar blijkbaar 
ligt het toch wat gecompliceerder. Je kunt wel weggaan van de plek waar je in de misère zat 
en je kunt alle narigheid achterlaten, maar je neemt altijd jezelf mee. En dat leidt zo af en toe 
tot pijnlijke confrontaties. 
 
Want tsja, wat ging het volk doen met die vrijheid? Wat gingen ze doen met al die 
mogelijkheden waar ze uit konden kiezen? Bleven ze dankbaar of gingen ze mopperen en 
klagen? Probeerden ze God te dienen of gingen ze hun eigen gang? We weten allemaal wat er 
gebeurde. Er werden vaak verkeerde keuzes gemaakt en die leidden altijd tot meer narigheid. 
 
Maar hoe gaan wij om met onze vrijheid? Ik vind het mooi wat de psalmdichter schrijft in 
psalm 119: ‘Ik zal mij houden aan uw wet, voor eeuwig en altijd. Laat mij voortgaan op een 
ruime weg, want steeds zoek ik uw regels.’ Deze psalmdichter had het begrepen. Dicht bij zijn 
Heer blijven en zijn wil zoeken. Dat is verreweg de beste manier om te genieten van de 
vrijheid die God ons heeft gegeven. 
 
Gebed 
Help ons, Heer, om onze ogen gericht te houden op U. 
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woensdag 17 mei 2023     
 

Niet meer terug 
 

Wees niet bang, wacht rustig af 
 

Soms zijn er momenten in je leven waarbij je een keuze maakt, waarvan je weet dat je daarna 
niet meer terug kan. Er is geen weg terug. Je hebt een keuze gemaakt en door het maken van 
die keuze is de richting bepaald. Als je voor iets of iemand kiest, laat je andere dingen liggen. 
Je kan onmogelijk alles kiezen. Dat gold ook voor het volk van God toen ze uit Egypte 
weggetrokken waren en bij de Rode Zee kwamen. Ze zaten voor hun gevoel in de val met aan 
de ene kant de zee en aan de andere kant de Egyptenaren die hen op de hielen zaten. Het 
volk werd boos en zij vroegen zich hardop af waarom hen dit moest overkomen. Dit komt ook 
in onze levens voor.  
 
De prachtige boodschap uit dit verhaal is dat God ALTIJD een uitweg geeft. Allereerst stond 
God letterlijk tussen het volk Israël en de Egyptenaren in. Dit lezen we in Exodus 14:19-20:  
De engel van God, die steeds voor het leger van Israël uit was gegaan, stelde zich nu achter 
hen op. Ook de wolkkolom die eerst voor hen uit ging stelde zich achter hen op, zodat hij 
tussen het leger van de Egyptenaren en dat van de Israëlieten kwam te staan. Aan de ene 
kant bracht de wolk duisternis, aan de ander kant verlichtte de vuurzuil de nacht.  
 
Daarnaast gaf God ook een letterlijke uitweg dwars door de zee heen. Exodus 14:21-22: Toen 
hield Mozes zijn arm boven de zee, en de Heer liet de zee terugwijken door gedurende de hele 
nacht een krachtige oostenwind te laten waaien. Hij veranderde de zee in droog land. Het 
water spleet, en zo konden de Israëlieten dwars door de zee gaan, over droog land. 
 
Het moment dat het volk Israël het niet meer ziet zitten en zij geen uitweg weten, geeft God  
antwoord door Mozes heen: ‘Wees niet bang, wacht rustig af’ (Exodus 14:13). Wat een 
bemoediging en wat een troost geven deze woorden. Als je een keuze hebt gemaakt, gaat 
God altijd met je mee. Je staat er niet alleen voor. In vers 14 staat: ‘De Heer zal voor u 
strijden, u hoeft zelf niets te doen.’ Dat laatste is voor ons (voor mij in ieder geval wel) nog 
wel het lastigst. Dat we ons helemaal overgeven aan God en ons leven in Zijn handen leggen 
om in vrijheid te leven. 
 
Gebed 
Dank U, Heer, dat we bij U mogen schuilen, dat we rust vinden bij U. 
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donderdag 18 mei 2023        

 

Hemelvaartsdag 
 

Hemelvaart… een geschiedenis die óns raakt! 
 

“Maar wanneer de Heilige Geest over jullie komt, zullen jullie kracht ontvangen om mijn 
getuigen te zijn in Jeruzalem, in heel Judea en Samaria, tot aan de uiteinden van de aarde.” 

Toen Hij (Jezus) dit gezegd had, werd Hij voor hun ogen omhooggeheven en opgenomen in 
een wolk, zodat ze Hem niet meer zagen. Terwijl Hij zo van hen wegging en zij nog steeds naar 
de hemel staarden, stonden er opeens twee mannen in witte gewaden bij hen. Ze zeiden: 
“Galileeërs, wat staan jullie naar de hemel te kijken? Deze Jezus, die uit jullie midden in de 
hemel is opgenomen, zal op dezelfde wijze terugkomen als jullie Hem naar de hemel hebben 
zien gaan.” (Handelingen 1:8-11)  
En in Lukas 24:50-53 lezen we: ‘Hij nam hen mee de stad uit, tot bij Betanië. Daar hief Hij zijn 
handen op en zegende hen. En terwijl Hij hen zegende, ging Hij van hen heen en werd 
opgenomen in de hemel. Ze aanbaden Hem en keerden in grote vreugde terug naar 
Jeruzalem. Ze waren voortdurend in de tempel, waar ze God loofden.’   
 

Grote vreugde. Jezus’ aardse leven werd afgesloten en de achterblijvende leerlingen kregen 
een opdracht mee die menselijk gesproken veel te groot voor hen was. Maar door het zien 
van Jezus en Zijn hemelopneming, keerden ze in grote vreugde terug naar Jeruzalem en 
loofden God.  
Waarom waren de leerlingen zo verheugd? Is het niet vooral omdat Jezus bij de hemel-
opneming de mens is vóórgegaan?! Zijn hemelopneming had ook betrekking op hen en nu 
ook op ons. Of zoals de Hebreeënschrijver zegt: ‘En toen Hij (Jezus) naar de uiteindelijke 
volmaaktheid gevoerd was, werd Hij voor allen die Hem gehoorzamen een bron van eeuwige 
redding.’ (Hebreeën 5:-9) Hemelvaartsdag is een héél vreugdevolle dag!  
 

De leerlingen zagen het met eigen ogen gebeuren. Petrus was erbij en zou later over Jezus 
schrijven: ‘Die de hemel is binnengegaan en nu aan Gods rechterhand zit, terwijl de engelen, 
machten en krachten aan Hem onderworpen zijn.’ (1 Petrus 3:21-22) en in 1 Petrus 1:4-6: 
‘Er wacht u, die vanwege uw geloof door Gods kracht wordt beschermd, in de hemel een 
onvergankelijke, ongerepte erfenis die nooit verwelkt. U ziet de redding tegemoet, die 
klaarligt om aan het einde van de tijd geopenbaard te worden. Verheug u hierover, ook al 
moet u nu tot uw verdriet nog een korte tijd allerlei beproevingen verduren.’  
 
Jezus heeft tijdens zijn leven verschillende keren gesproken over wat toen nog in de toekomst 
lag. Bijvoorbeeld in Johannes 14:2-3, waar Jezus zegt: “In het huis van mijn Vader zijn veel 
kamers; zou Ik anders gezegd hebben dat Ik een plaats voor jullie gereed zal maken? Wanneer 
Ik een plaats voor jullie gereedgemaakt heb, kom Ik terug. Dan zal Ik jullie met me 
meenemen, en dan zullen jullie zijn waar Ik ben.” 
Wat niet te bevatten bijzonder! Hemelvaartsdag is inderdaad een vreugdevolle dag! Om te 
gedenken en te vieren, God te danken en de boodschap in je hart te bewaren voor kracht en 
vooruitzicht in alle omstandigheden. Want ons leven en onze toekomst liggen in Gods hand!  
 
Dank U, Heer, voor uw onvoorstelbare grootheid en genade. Amen! 
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vrijdag 19 mei 2023       

 

Niet meer terug 
 

Dwars door het water 
 

De Israëlieten waren dwars door de zee gegaan, over droog land, terwijl rechts en links van 
hen het water als een muur omhoogrees. (Exodus 14:29 NBV21) 
 
Soms sta je zomaar oog in oog met een barrière.  
 
Vanmorgen las ik over Jozua die een man met getrokken zwaard op zijn weg vond. De meeste 
stervelingen zouden rechtsomkeert maken, maar Jozua stapte op de man af. Dat zegt iets 
over zijn persoonlijkheid en moed.  
 
Jozua ging op hem af en vroeg: ‘Hoor je bij ons of bij de vijand?’ De man antwoordde: ‘Bij 
geen van beide, ik ben de aanvoerder van het leger van de HEER. Daarom ben ik hier.’ Jozua 
viel op zijn knieën, boog diep voorover en vroeg hem: ‘Mijn heer, ik ben uw dienaar, wat 
beveelt u mij?’ (Jozua 5:13 NBV21) 
 
Kennelijk is er een strijd gaande die buiten ons blikveld valt. Jozua kreeg hier een glimp van te 
zien en hij aarzelde niet om op de onbekende af te stappen, wetend dat God met hem was. 
De man hoorde niet bij een aards leger, zijn identiteit was van een andere, hemelse orde. 
Daar kon Jozua alleen maar respect voor opbrengen. 
 
De leider van Israël was letterlijk in het voetspoor van Mozes gegaan. Daar waar Mozes bij het 
water van de Jordaan moest halthouden, trok Jozua als aanvoerder van het jonge volk het 
Beloofde Land binnen – wetend dat ze het niet zonder slag of stoot cadeau zouden krijgen. 
Stromend water is in de Bijbel vaak een teken van leven, maar als het een rivier of een 
stroom is, kan het ook de dood betekenen. De twee zaken zijn – als aarde en hemel – 
tegenparen. Dwars door het water trekken is niet zonder gevaar, je kunt je leven tijdens die 
doortocht verliezen als God je niet beschermt.  
 
In zekere zin is dit wat er gebeurt bij de trek van Gods volk vanuit Egypte door de Rietzee – zij 
laten hun oude slavenbestaan achter en gaan door een waterscheiding van dood naar leven. 
En opnieuw vindt dit plaats, 40 jaar later, als de volgende generatie opstaat en de belofte 
aanneemt die hun ouders al gedaan was. Niet de generatie van Mozes trekt over de Jordaan, 
het is de generatie van Jozua. 
 
Gebed 
Heer, is het onze generatie die een beslissende overgang gaat meemaken? Wacht u op de 
generaties na ons? Hoe dan ook, leidt ons dwars door het water! 
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zaterdag 20 mei 2023     
 

Afgelopen zondag sprak Joop Strietman in deel 4 van de preekserie over het boek Exodus, 
getiteld: ‘Ik ben de Heer, uw God’. Bijbellezing: Exodus 14:9-31 (NBV21). Titel deze zondag: 
Niet meer terug.  
 

We keken naar de uittocht van Israël uit Egypte, met name naar de doortocht door de zee. 
Daarmee zijn ze de grens gepasseerd van ‘no turning back’, niet meer terug. Dit gaat over 
‘bevrijd worden van …’. Een afsluiting van het verleden. De vijand verslagen. Voor henzelf en 
voor iedereen een grens over gaan. Ze zijn nu echt VRIJ! Weg van Farao en de slavernij in 
erbarmelijke omstandigheden. Op de avond voor het vertrek vierden ze Pesach en ontvingen 
ze deze opdracht: “Blijf deze dag gedenken, de dag waarop u weggetrokken bent uit Egypte.”  
 

Jezus vierde 1.500 jaar later ook Pesach. (Lukas 22:16) Tijdens dat Pesach wordt het 
avondmaal ingesteld, de bevrijding uit de slavernij van de zonde. Daarna de zee, een 
publiekelijke breuk met het verleden, maar ook een onmogelijke situatie en Gods uitredding. 
Je komt tot geloof en besluit met Jezus op pad te gaan. Vanaf nu gaat het over ‘bevrijd 
worden tot …’. Voor ons als christen heeft dit te maken met bevrijding van schuld en 
schaamte, om gehoorzaam te leren leven met Hem, ons leven hier op aarde vervuld met de 
Heilige Geest, op weg naar een heerlijke toekomst in deze wereld en in de toekomende! 
 

Israël ging van de slavernij en onderwerping aan Farao naar de onderwerping aan God.  
Jezus zei in Johannes 8:36: “Wanneer de Zoon u vrij zal maken, zult u werkelijk vrij zijn.”  
Ofwel: Je bent vrij als je Mij volgt en je daarmee tot je bestemming komt! 
 

In de preek kwam o.a. dit naar voren: De uittocht is slechts het begin, het is geen 
gemakkelijke weg, je bent/wordt geroepen voor Hem alleen, het is het oude leven achter-
laten, Israël kon het niet zelf en wij evenmin. Ondanks dat er nog strijd is, is satan een 
verslagen vijand, ook wij hebben het beloofde land voor ogen en gaan door de woestijn van 
dit leven in de hoop en opstandingskracht van Pasen.  
 

***  
Wat sprak jou met name aan in de dienst van zondag?  
 

De uittocht uit Egypte, weg van de slavernij, op weg naar werkelijke vrijheid onder Gods 
hoede en zegen. Waarbij slavernij niet alleen uiterlijk en lichamelijk is, maar ook innerlijk en 
geestelijk. Wat is voor jou echte vrijheid? Wat is voor jou slavernij? Hoe ziet dat eruit in 
jouw leven?  
Is jouw ‘uittocht’ uit de slavernij een radicale verandering zonder terugkijken? Waarom 
wel/waarom niet (of moeilijk)? Durf je er met anderen die je vertrouwt over te spreken? 
 

Voor meer: zie de Preek door de Week+ van 14 mei 2023 op de website.  
  *** 

Morgen, 21 mei, begint de dienst om 10:00 uur. Bijbel: Exodus 16:2-35, titel: Brood uit de 
hemel. De dienst is ook te zien en mee te beleven via de livestream op www.meerkerk.nl 
 

GELOVEN BEGINT THUIS  
 

De Meerkids en de jongeren van X-pact zijn van harte welkom in hun eigen diensten.  
Voor de programma’s van Meerkids morgen: zie de Weekinfo van 19 mei. De Meerkids door 
de Week ligt zondag geprint bij de uitgang. En je vindt hem ook digitaal in de Weekinfo.  
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Meerkerk 
Als baptistengemeente neemt De Meerkerk de Bijbel als grondslag voor het leven. Zij gelooft 
dat het mooiste cadeau dat de mens ooit ontving, is dat God zélf – in Jezus Christus – naar de 
aarde kwam. Door zijn lijden, sterven en opstanding kunnen wij leven als bevrijde mensen in 
een open relatie met God en met elkaar.  

 

Missie 
We zijn een gemeenschap van mensen die geraakt zijn door de liefde van Jezus Christus. 
We weten ons geroepen Hem samen te volgen en van Zijn liefde te getuigen.  

 

Activiteiten 
Daarvoor zijn tal van activiteiten ontwikkeld voor alle leeftijden, waaronder de wekelijkse 
samenkomsten op zondagochtend om 10:00 uur.  
Voor wie meer wil weten over het christelijk geloof organiseert De Meerkerk drie keer per 
jaar een Alpha Cursus. Kom je al een tijdje in de gemeente en wil je meer weten over De 
Meerkerk? Volg dan de Beta Cursus, ook die wordt drie maal per jaar gehouden. Voor meer 
informatie over de cursussen en je aanmelden, zie de website.  

 

Kerkelijk centrum en correspondentie-adres: 
Bennebroekerweg 515, 2132 MD Hoofddorp; tel: (023) 562 65 63  

 

U kunt ook corresponderen via e-mail: info@meerkerk.nl   
webadres: www.meerkerk.nl 
 
Kantoor:  
Bennebroekerweg 517, 2132 MD Hoofddorp; tel: (023) 563 58 72 

 

IBAN NL07 ABNA 0456 1173 26 RSIN 802147306 

 

Preek door de week en PddW+ dagelijks per e-mail ontvangen?  
Via onze website kun je je eenvoudig aanmelden voor deze service. In deze digitale versie 
kun je ook direct doorklikken naar de behandelde bijbelgedeeltes, om deze (uitgebreider) in 
de Bijbel door te lezen.  

 

Of beluisteren via podcast? De Preek door de Week is van maandag tot en met vrijdag ook 
te beluisteren via de podcast. Je vindt ‘m op Spotify, Apple podcast en Google podcast. 

http://www.meerkerk.nl/

