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maandag 4 december 2023               
  
Een misdadiger  

  

Eindeloos  
  
Wie in de beschutting van de Allerhoogste woont en overnacht in de schaduw van de 
Ontzagwekkende, zegt tegen de HEER: 'Mijn toevlucht, mijn vesting, mijn God, op U 
vertrouw ik.' (Psalm 91:1-2)  
  
Deze Bijbeltekst stond boven een rouwkaart die ik deze week ontving. De overledene had 
zijn hele leven God gekend en aan de tekst te zien ook ervaren hoe God hem in zijn lange 
leven vergezeld had. Ik weet het niet zeker, maar bedenk me dat God in moeilijke periodes 
zijn trooster was of hoe God gedankt werd toen zijn kinderen werden geboren. En de 
toekomst, die was en is zeker, ja eindeloos goed.   
  
Hoe anders is dat voor de misdadiger die tegelijkertijd met Jezus gekruisigd werd. Hij kende 
waarschijnlijk geen God in zijn leven. Geen beschutting van de Allerhoogste. Geen toevlucht, 
geen vesting, geen God om op te vertrouwen. En zijn toekomst, die was volkomen onzeker 
en hopeloos.   
  
Tot hij vlak voor het einde van zijn leven, zonder het te weten nog net op het nippertje, zijn 
toekomst veilig stelt door zijn geloofsbelijdenis aan Jezus. Hij wijst zijn misschien wel 
‘partner in crime’ terecht en erkent daarmee het gezag van God. In alle nederigheid vraagt 
hij Jezus om aan hem te denken als Hij in zijn koninkrijk komt. De reactie van Jezus, die hem 
belooft dat hij vandaag nog met Hem in het paradijs zal zijn, komt uiteraard volkomen 
onverwacht.   
  
Aan tafel deden wij zojuist een, wat je noemt, gedachte-experiment. Stel dat je zou weten 
wanneer je zou komen te overlijden, zou je dan tot dat moment wachten met Jezus in je 
leven aan te nemen?   
  
Daar waren wij snel uit. Een aards leven zonder Hem lijkt ons verschrikkelijk. Daarvoor 
kunnen wij eindeloos veel redenen aanvoeren.   
  
Ik stel diezelfde vraag ook aan jou. Stel dat jij het zou weten, zou jij dan wachten?  Daar 
hoef jij misschien ook niet lang over na te denken. Veel beter is de vraag: wat maakt dat 
je dit antwoord geeft?  
  
Wat betekent God in jouw leven? Maak eens een lijstje waarom je wilt leven met Hem of 
waar je nog op wacht. De genade die de misdadiger ontving is er namelijk ook voor ons, 
voor mij, voor jou. Wie je ook bent, wat je ook gedaan hebt, met Jezus is je toekomst zeker. 
Ja eindeloos goed! En die toekomst begint nu.   
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dinsdag 5 december 2023        
  
Een misdadiger  

 

Denk aan mij  
  
“Ik hoop dat U aan mij zult denken als het U straks goed gaat, en dat U mij dan een dienst 
wilt bewijzen door de aandacht van de farao op mij te vestigen en ervoor te zorgen dat ik 
vrijkom.” (Genesis 40:14)  
  
En hij zei: “Jezus, denk aan mij wanneer U in uw koninkrijk komt.” (Lukas 23:42)   
  
Twee misdadigers werden aan weerskanten van Jezus gekruisigd. Jezus was onschuldig 
veroordeeld, zijn medegekruisigden wisten dat ze straf verdiend hadden.  
  
Daarvóór was er ook al iemand vrijgesproken: Barabbas – een veroordeelde misdadiger.  
Jezus nam onschuldig zijn plaats in. (Matteüs 27)  
  
Tijdens de uitvoering van The Passion in Rotterdam stond ik tussen het publiek en merkte ik 
hoe er een soort schok door de mensen ging toen Jezus ter dood werd veroordeeld terwijl 
Barabbas werd vrijgelaten. We hebben deze geschiedenis zo vaak gehoord, dat we het 
schokkende hiervan misschien niet eens meer opmerken. In Barabbas kunnen we de 
schuldige mens herkennen die totaal onverdiend genade krijgt.    
  
De Franse wiskundige en filosoof Blaise Pascal leefde van 1623 tot 1662. Hij is vooral 
bekend van het dikke boek dat in onze taal de titel ‘Gedachten’ kreeg. In één van die 
gedachten noteert hij:  
  

‘Christus door Jozef gesymboliseerd’  
  

‘In de gevangenis zat Jozef als onschuldige tussen twee misdadigers; Christus hangt tussen 
twee rovers aan het kruis. Jozef vraagt aan degene die gered zal worden, of hij aan hem wil 
denken als hij in zijn eer hersteld zal zijn. En degene die door Christus gered wordt, vraagt 
deze aan hem te denken, wanneer Hij in zijn koninkrijk zal zijn.’  
  
De geschiedenis van de bakker en de schenker is bekend. Ze zijn om vergelijkbare redenen 
in ongenade gevallen bij de farao, maar één wordt in ere hersteld, terwijl de ander de 
doodstraf krijgt. Jozef vraagt de vrijgelaten schenker om aan hem te denken en de aandacht 
van de farao op hem te vestigen. De schenker denkt daar pas weer aan als er iemand 
gevonden moet worden om farao’s droom uit te leggen.   
  
De misdadiger aan het kruis, die ter plekke de belofte krijgt van Jezus dat hij met Hem in het 
paradijs zou zijn, kon niets doen om zichzelf te redden. Gelukkig bleek Jezus zelfs aan het 
kruis machtig genoeg om hem ter plekke toegang tot het paradijs te beloven.  
  
Gebed  
Heer, U gaf ons onverdiende genade en vrijspraak. U dacht aan ons, U nam onze plaats!  
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woensdag 6 december 2023       
  
Een misdadiger  
  

Medelijden of schuldbesef?  
  
Het Bijbelgedeelte dat we afgelopen zondag hebben gelezen, gaat over de laatste uren van 
Jezus’ leven. Jezus is op weg naar Golgotha, de plek waar Hij gekruisigd zal worden. De weg 
er naartoe is zwaar, heet, lang en druk. Er staan honderden mensen langs de kant van de 
weg te kijken. Als je je eens probeert te verplaatsen in een toeschouwer die langs de kant 
staat en er komen twee misdadigers langsgelopen: wat zou je dan denken? Misschien 
gedachten als: terecht dat hij gekruisigd wordt, wat heeft hij veel gezondigd, ongelooflijk 
dat die misdadiger nu pas gestraft wordt. Zou je medelijden hebben met deze misdadigers? 
Ik denk het niet. Waarschijnlijk besef je dat zij schuldig zijn en gestraft moeten worden voor 
hun daden.   
  
En als vervolgens Jezus langsloopt, onder de zware last van het kruis dat Hij moest dragen, 
wat zou je dan denken? Zullen dat gedachtes zijn vergelijkbaar met de gedachtes die je bij 
de misdadigers had? Of zijn dat heel andere gedachtes, met de wetenschap dat je van Jezus 
niet gezien hebt dat Hij iets verkeerds heeft gedaan? Zou je dan misschien medelijden met 
Hem hebben, omdat Hij als onschuldige gekruisigd wordt?  
  
Jezus zegt heel duidelijk in Lukas 27:28: “Huil niet om Mij”. Daarmee bedoelt Jezus dat je 
geen medelijden met Hem moet hebben, maar moet beseffen dat je zelf zondig bent en dat 
je eigenlijk zelf daar had moeten lopen, je eigen kruis dragend. Je moet een schuldbesef 
krijgen in plaats van medelijden met Jezus. Pas als je zelf beseft dat je zondig bent, 
waardoor er een oordeel boven je hangt, kun je begrijpen hoeveel Jezus van je houdt. Hij 
loopt daar voor jou, omdat Hij oneindig veel van je houdt. Dat betekent dat Jezus je redt 
van de weg naar het kruis en dus ook van het oordeel.   
  
Denk eens terug aan jouw rol als toeschouwer van deze gebeurtenis en neem daarbij jouw 
eigen schuldbesef in gedachten. Hoe kijk je dan naar Jezus? Dankbaar, emotioneel, niet te 
bevatten wat Hij voor jou gedaan heeft? Zie je Zijn liefde voor jou?  
  
De Bijbeltekst 2 Korintiërs 5:21 uit de Basisbijbel vat de boodschap prachtig samen:  
‘God heeft alle ongehoorzaamheid van alle mensen op Jezus gelegd. Aan het kruis droeg 
Jezus ónze straf. Maar Hij is Zelf nooit ongehoorzaam aan God geweest. Zo kon Hij ons 
bevrijden van onze ongehoorzaamheid en daarmee ook van Gods straf.’  
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donderdag 7 december 2023             

  

Een misdadiger  

  

Het uur van de Waarheid en de allesbeslissende keuze   
  

En hij (een van de misdadigers aan het kruis) zei: ‘Jezus, denk aan mij wanneer U in uw 
koninkrijk komt.” Jezus antwoordde: “Ik verzeker je: nog vandaag zul je met Mij in het 
paradijs zijn.” (Lukas 23:42-43)   

  

Twee misdadigers aan het kruis en – in alle eerbied gezegd – de Waarheid in het midden. 
Voor beide mannen de laatste kans om te kunnen kiezen. Ze zouden net als Jezus binnen 
enkele uren sterven. Ze konden dus niet veel meer aanbieden of beloven. Lege handen.  
Een van de grootste levensvragen ‘waar gaan we heen na onze dood?’ gold ook voor deze 
twee: kies ik voor Jezus? Ga ik met Hem mee of niet? En de Redder was zo dichtbij…  De ene 
man kwam echter niet verder dan spottende opmerkingen. Niet vreemd als je ziet dat 
Degene die redding predikte, nu ook zelf gedood wordt. Maar bij de tweede man waren de 
ogen opengegaan voor wie Jezus werkelijk was en ja, toen wilde hij wel bij Jezus horen. Hij 
besefte dat de redding van Jezus moet komen. Hij kwam niet met de vraag om hem van het 
kruis te redden, maar vraagt  nederig en eenvoudig: “Jezus, wilt U aan me denken als U in 
uw Koninkrijk komt?”  
Wat een geloofsuitspraak van een man die vanwege zijn misdaden ter dood veroordeeld is. 
Kun je in zo’n toestand, met zo’n staat van dienst, bij Jezus aankomen en vragen om een 
plek in zijn prachtige en perfecte koninkrijk? Blijkbaar wel. Aan de ene kant zie je de niet te 
bevatten Goddelijke genade, maar aan de andere kant: is de houding van die man niet 
precies dat wat God graag wil zien? Dat je bij Hem wil horen. Want de wil van de mens is zo 
ongeveer het enige waar God geen zeggenschap over heeft omdat Hij bewust ons schiep 
met een vrije wil. Daar wil Hij niet aankomen, het zou ook afbreuk doen aan onze schepping 
als mens met een vrije wil. Hoe zouden wij Hem beter kunnen eren dan onze wil, onze vrije 
wil, af te stemmen op Hem? Om één met Hem te worden. Hoe meer je daarover nadenkt, 
hoe meer het niet te bevatten is, maar wèl mogelijk. Door Zijn goedheid.   
  
De twee misdadigers verdienden dezelfde straf. De een was niet beter dan de ander, maar 
de tweede was door zijn keuze voor Jezus wel beter àf. Niet beter, wel beter af. Door de 
genade van Jezus èn – want dat hoort er ook bij – door de vrijwillige keuze voor Hem.  
Jezus antwoordt dat de man inderdaad met Hem in het paradijs zal zijn, vandáág nog.  Het 
paradijs… dat doet denken aan de volmaakte Hof van Eden in het begin van de schepping, 
die zéér goed was. Prachtig landschap, bomen, rivieren, dieren, vrede, vreugde, totaal 
geen zorgen, pijn of geen angst, genieten in Gods zichtbare aanwezigheid…   
In 2 Korintiërs 12:2-4 schrijft Paulus over een hemelse ‘paradijs-ervaring’. We weten niet 
wat hij zag of hoorde, maar zijn verlangen naar Christus werd er alleen maar groter door. 
Zelfs zo dat hij zijn leven ervoor over had om maar bij Christus te mogen zijn, ‘want dat is 
het allerbeste’, zo zegt hij in Filippenzen 1:23-24.   
  

Bij Christus zijn is het allerbeste. De tweede man aan het kruis mocht dat ook ervaren toen 
hij alle omstandigheden tegen had, niemand hem kon redden en hijzelf ook niets meer kon. 
Hij zag Jezus als de - omwille van de mens - lijdende Dienstknecht van God en liet weten bij 
Hem te willen horen. Het uur van de Waarheid werd zijn geluksuur. Vanwege de Waarheid 
met een hoofdletter: Jezus Christus, de Weg, de Waarheid en het Leven. Amen.   
    

https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV21/LUK.23.42-LUK.23.43
https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV21/LUK.23.42-LUK.23.43
https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV21/LUK.23.42-LUK.23.43
https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV21/LUK.23.42-LUK.23.43
https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV21/LUK.23.42-LUK.23.43
https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV21/LUK.23.42-LUK.23.43
https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV21/2CO.12.2-2CO.12.4
https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV21/2CO.12.2-2CO.12.4
https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV21/2CO.12.2-2CO.12.4
https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV21/2CO.12.2-2CO.12.4
https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV21/2CO.12.2-2CO.12.4
https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV21/PHP.1.23-PHP.1.24
https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV21/PHP.1.23-PHP.1.24
https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV21/PHP.1.23-PHP.1.24
https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV21/PHP.1.23-PHP.1.24
https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV21/PHP.1.23-PHP.1.24


vrijdag 8 december 2023                    

  

Een misdadiger  
  

Jezus zoals ik Hem niet kende  
  

Want God had de wereld zo lief dat Hij zijn enige Zoon heeft gegeven, opdat iedereen die in 
Hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. (Johannes 3:16)  
  

Jezus zoals ik Hem niet kende. We hebben allemaal een beeld van Jezus in ons leven 
gevormd. Maar klopt dat wel met de werkelijkheid? Ik herinner me van de zondagsschool 
nog die levendige plaat van Jezus. Je zag Jezus een stukje de heuvel op omringd door 
kinderen. Een beetje zoet beeld, zoals ook het beeld van Jezus met een lammetje op zijn 
schouders. In ieder geval altijd een liefelijk beeld, niet de Jezus die de verkopers op het 
tempelplein wegjoeg. Of die boos was op de Farizeeërs of verdrietig bij het graf van Lazarus. 
Philip Yancey schreef jaren geleden een boek over Jezus en probeert daarin een beeld te 
schetsen van Jezus. Hij haalt Walter Wink aan die zegt dat ‘als Jezus niet werkelijk geleefd 
zou hebben, we Hem niet zouden hebben kunnen bedenken.’   
Zijn tijdgenoten dachten heel verschillend over Hem. In Matteüs 11:19 bijvoorbeeld zegt 
Jezus dat er mensen zijn die over Hem zeggen: “Kijk toch eens, wat een veelvraat, wat een 
dronkaard, die vriend van tollenaars en zondaars.”   
  

In de afgelopen weken hebben we gesproken over levende stenen, mensen die door hun 
ontmoeting met Jezus veranderd waren. Wat was hun beeld van Jezus?  

  

In Johannes 3 kwamen we Nicodemus tegen; voor hem was Jezus de Leraar, die 
onverwachte vragen stelde en uitleg gaf over wedergeboorte.   
In Lukas 19 lazen we over Zacheüs; voor hem was Jezus de man die met tollenaars en 
zondaars omging, de Mensenzoon, die het verlorene kwam redden.  
In Johannes 4 sprak Jezus met de Samaritaanse vrouw; voor haar was Jezus het levende 
water, wie daarvan drinkt zal nooit meer dorst hebben. En de pastor die zo anders dan 
anderen met haar verleden, heden èn toekomst omging.   
In Johannes 9 het verhaal over de blindgeborene, voor hem is Jezus het licht der wereld, 
die zijn ogen en zijn hart opende voor Hem.   
In Johannes 11 bij Lazarus was Jezus de Opstanding en het leven, wie in Hem geloofd zal 
nooit meer sterven.  
In Johannes 8 bij de zondares was Jezus degene die zei: Ook Ik veroordeel u niet, wie 
zonder zonde is werpe de eerste steen.  
In Lukas 24 zagen we de misdadiger aan het kruis; voor hem was Jezus de Verlosser, die zei: 
‘Vader vergeef het hun’ en ‘vandaag zul je met Mij in het paradijs zijn.’  
 

De ontmoeting met Jezus, voor elk mens op een unieke wijze, heeft hun leven veranderd. 
Sindsdien waren ze niet meer dezelfde, was hun perspectief volkomen anders geworden. 
Ieder van ons zal Jezus op een andere manier hebben leren kennen, maar de 
belangrijkste vraag is: heeft de ontmoeting met Jezus jou veranderd?  Wat heeft dat voor 
betekenis en invloed op jouw leven?  
  

Gebedssuggestie Bid vandaag je gebed rond de woorden uit lied Opwekking 575:    
Jezus alleen, ik bouw op Hem. Hij is mijn hoop, mijn lied, mijn kracht.   
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zaterdag 9 december 2023         

  

Afgelopen zondag sprak Remy Splinter in deel 10 van de preekserie Levende stenen. 
Bijbeltekst: Lukas 23:27-43  (NBV21), titel: Een misdadiger.  

  

De lezing laat Jezus en twee misdadigers zien in hun laatste uren. Aan een kruis. En waar de 
ene misdadiger met Jezus spot en Jezus hoogstens als een doel ziet om eigen wensen 
vervuld te krijgen, is de korte ontmoeting van de tweede misdadiger met Jezus – kort 
voordat ze alle drie zouden sterven – totaal levensveranderend. Hij vraagt of Jezus aan hem 
wil denken als Hij in Zijn koninkrijk komt. Een geloofsuitspraak en een bekendmaking dat hij 
bij Jezus wil zijn, Hem gelooft en erop vertrouwt dat Jezus bij machte is te doen wat Hij 
gezegd heeft. Het zal zijn eeuwige leven voorgoed veranderen. Wat een ongelooflijk 
moment voor de man om juist toen hij niets meer te vertellen en te bieden had, een 
ontmoeting had met Jezus, het moment waarop Jezus Zijn leven gaf om de wereld met Zijn 
Vader te verzoenen. Zijn leven gaf voor het leven van anderen. De climax waar heel de 
Bijbel naartoe heeft gewerkt, het moment waarin Jezus de Schrift tot vervulling brengt; dit 
was de reden dat Hij naar de aarde is gekomen. En deze man gaat het nog diezelfde dag 
meemaken!  

  

Eerder had Jezus nog een ontmoeting met een groep huilende vrouwen die Hij liefdevol 
aanspreekt. Hij zegt in vers 28: “Dochters van Jeruzalem, huil niet om Mij. Huil liever om 
jezelf…”. Als je beseft waarom Jezus daar met het kruis liep, dan huil je om jezelf. Je ziet de 
grootte van het probleem en daardoor ook de onmetelijke omvang van Zijn liefde voor jou.  

  

De tweede misdadiger besefte dat Jezus onschuldig was maar hijzelf wel aan het kruis zijn 
verdiende loon kreeg. Als Hij aan Jezus vraagt aan Hem te denken in het hierna, geeft Jezus 
hem een ongelooflijke belofte: “Vandaag zul je met Mij in het paradijs zijn.” Dit laat zien dat 
Jezus’ gebed ‘Vader, vergeef hun want ze weten niet wat ze doen’ niet slechts woorden zijn,  
maar Hij dat ook daadwerkelijk waarmaakt.  
  

Het is pure genade, dat is het centrale thema van deze ontmoeting. De man heeft namelijk 
niets gedaan om het te verdienen, maar hij heeft ook geen leven meer over om ook maar 
iets terug te betalen. Hij kan het alleen maar ontvangen. Een les die tot nadenken stemt. 
Bijvoorbeeld over de vraag hoe je de tijd die je nog wel hebt, gaat invullen. Als levende 
steen? Dat gaat niet over de diepte van onze Bijbelkennis en het navolgen van de juiste 
regels. Het is elke dag van binnenuit vernieuwd worden door de genade van jouw Verlosser; 
niet verdiend, wel gekregen. Dan is die belofte ook voor jou, dat je vandaag nog mét 
Christus bent. Voor eeuwig onafscheidelijk van Hem!  
.  
Voor meer en vragen: zie de Preek door de Week+ van 3 december 2023 op de website.   
***  
Morgen, 10 december, begint de dienst om 10:00 uur.   
Bijbeltekst: Johannes 20:19-31, titel: Een twijfelaar.  
De dienst is ook te zien en mee te beleven via de livestream op www.meerkerk.nl  

  

GELOVEN BEGINT THUIS  

  

De Meerkids en de jongeren van X-pact zijn van harte welkom in hun eigen diensten.   
Voor de programma’s van Meerkids morgen: zie de Weekinfo van 8 december.   
De Meerkids door de Week ligt zondag geprint bij de uitgang. En je vindt hem ook digitaal 
in de Weekinfo.  
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Meerkerk  
Als baptistengemeente neemt De Meerkerk de Bijbel als grondslag voor het leven. Zij gelooft 
dat het mooiste cadeau dat de mens ooit ontving, is dat God zélf – in Jezus Christus – naar 
de aarde kwam. Door zijn lijden, sterven en opstanding kunnen wij leven als bevrijde 
mensen in een open relatie met God en met elkaar.  
  
Missie  
We zijn een gemeenschap van mensen die geraakt zijn door de liefde van Jezus Christus. We 
weten ons geroepen Hem samen te volgen en van Zijn liefde te getuigen.   
  
Activiteiten  
Daarvoor zijn tal van activiteiten ontwikkeld voor alle leeftijden, waaronder de wekelijkse 
samenkomsten op zondagochtend om 10:00 uur.   
Voor wie meer wil weten over het christelijk geloof organiseert De Meerkerk drie keer per 
jaar een Alpha Cursus. Kom je al een tijdje in de gemeente en wil je meer weten over De 
Meerkerk? Volg dan de Beta Cursus, ook die wordt drie maal per jaar gehouden. Voor 
meer informatie over de cursussen en je aanmelden, zie de website.  
  
Kerkelijk centrum en correspondentie-adres:  
Bennebroekerweg 515, 2132 MD Hoofddorp; tel: (023) 562 65 63  
  
U kunt ook corresponderen via e-mail: info@meerkerk.nl   
webadres: www.meerkerk.nl  
  
Kantoor:   
Bennebroekerweg 517, 2132 MD Hoofddorp; tel: (023) 563 58 72  
  
IBAN NL07 ABNA 0456 1173 26 RSIN 802147306  
  
Preek door de week en PddW+ dagelijks per e-mail ontvangen?   
Via onze website kun je je eenvoudig aanmelden voor deze service. In deze digitale versie 
kun je ook direct doorklikken naar de behandelde bijbelgedeeltes, om deze (uitgebreider) in 
de Bijbel door te lezen.   
  
Of beluisteren via podcast? De Preek door de Week is van maandag tot en met vrijdag ook 
te beluisteren via de podcast. Je vindt ‘m op Spotify, Apple podcast en Google podcast.  

http://www.meerkerk.nl/
http://www.meerkerk.nl/

