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maandag 11 december 2023               

 

Een twijfelaar  
  

Het voordeel van de twijfel 
 

“Alleen als ik de wonden van de spijkers in zijn handen zie en met mijn vingers kan voelen, 
en als ik mijn hand in zijn zij kan leggen, zal ik het geloven.” (Johannes 20:25b) 
 
Tomas is er niet bij als Jezus voor de eerste keer aan zijn discipelen verschijnt. Daarom kan 
hij het nog niet geloven. En dat is echt niet zo vreemd als je er wat langer over nadenkt. Hij 
wist niet wat wij wel weten. Hij had Jezus een vreselijke dood zien sterven en in zijn tijd was 
het net zo ongebruikelijk als nu dat doden weer levend worden. 
 

Tomas staat door deze geschiedenis bekend als dé ongelovige Tomas, maar hij was zeker 
niet de enige. In het laatste hoofdstuk van Matteüs, nota bene vlak voor de hemelvaart, 
lezen we in vers 17 en 18: ‘De elf leerlingen gingen naar Galilea, naar de berg die Jezus hun 
had genoemd, en toen ze Hem zagen wierpen ze zich in aanbidding voor Hem neer, al 
twijfelden sommigen.’ 
 

Blijkbaar was het geloven toch niet zo makkelijk als wij nu weleens denken. Zelfs als je drie 
jaar lang intensief met Jezus hebt opgetrokken, kan de twijfel er toch nog insluipen. En 
weet je, eigenlijk vind ik die verhalen over twijfel ergens wel mooi. Er wordt in de Bijbel 
geen beeld geschetst van supermensen die alles goed doen, maar van mensen zoals jij en ik 
die het soms even niet meer weten of iets doen wat overduidelijk niet goed is. 
 

Kijk maar naar bekende namen uit de Bijbel als Jakob die zijn vader bedroog of David die 
overspel pleegde. Op iedereen is wel iets aan te merken. Dat maakt het verhaal van de 
Bijbel eigenlijk alleen maar sterker en geloofwaardiger. Als je een verhaal zou verzinnen, 
zou je schrijven over helden die alles goed doen. Dat is immers veel aantrekkelijker om te 
lezen. Maar dit gaat over het echte leven. 
En ook in dit verhaal blijken de discipelen maar gewone mensen te zijn van vlees en bloed. 
 

Het mooiste van dit verhaal vind ik de reactie van Jezus als Hij voor de tweede keer 
verschijnt. Hij zegt tegen iedereen die aanwezig is: “Vrede zij met jullie!” en direct daarna 
richt Hij zich tot Tomas en komt hem op een ongelofelijke manier tegemoet. Hij zegt: “Leg 
je vingers hier en kijk naar mijn handen, en leg je hand in mijn zij. Wees niet langer 
ongelovig, maar geloof.” Jezus wordt niet boos op hem maar toont zijn genade en geduld. 
En Tomas kan dan niets anders zeggen dan: “Mijn Heer, mijn God!” 
 

De ontmoeting met Tomas deed me denken aan de tekst die vorige week zondag, vlak 
voordat we het avondmaal gingen vieren, door Remy werd voorgelezen en die me erg 
raakte: ‘Denk aan uw barmhartigheid, HEER, aan uw liefde door de eeuwen heen. 
Denk niet aan de zonden uit mijn jeugd, maar denk met liefde aan mij, HEER, omwille van 
uw goedheid.’ (Psalm 25:6-7) Het verhaal van Tomas laat zien dat God niet veranderd is.  
 

Jezus Christus blijft dezelfde, gisteren, vandaag en tot in eeuwigheid! (Hebreeën 13:8).  
Hij is barmhartig en genadig!   

https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV21/JHN.20.25
https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV21/MAT.28.17-MAT.28.18
https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV21/PSA.25.6-PSA.25.7
https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV21/HEB.13.8


dinsdag 12 december 2023        
 

Een twijfelaar  

  

Gek genoeg 
 

Terwijl de deuren op slot zaten, kwam Jezus in hun midden staan. “Vrede zij met jullie!” zei 
Hij. (…)  
“Omdat je Me gezien hebt, geloof je. Gelukkig zijn zij die niet zien en toch geloven.” 
(Johannes 20:26 en 29 NBV21) 
 
Ooit las ik dat ‘helden’ mensen zijn die intuïtief reageren op een noodsituatie. Voor zichzelf 
nemen zij grote risico’s. We bewonderen hen omdat ze in actie komen terwijl andere 
mensen apathisch aan de kant blijven toekijken.  
 
‘Beroepshelden’ als politieagenten en brandweerlieden hebben geleerd hun hart te volgen 
én hun koppie erbij te houden. Ze zijn getraind en professioneel voorbereid, in staat om in 
noodgevallen gecalculeerde risico’s te nemen. 
 
Ik zag een filmpje van een winkeloverval. Een grote man stond af te rekenen toen hij opzij 
geduwd werd door een gemaskerde overvaller die een mes in zijn hand had. De grote man 
deinsde terug terwijl de overvaller geld eiste van de caissière. De commentaarstem vertelde 
dat de grote man brandweerman en voormalig marinier was. Hij was getraind in man-tegen-
man gevechten en blonk uit als worstelaar. 
 
Altijd fijn om te zien hoe het recht zegeviert!  
 
De overvaller werd in zijn nek gesprongen en lag vrijwel direct op de grond, ontwapend en 
met meer dan 100 kilo op zijn rug. Nu was het wachten op de politie. De overvaller had 
minutenlang zinloos tegengesparteld maar liet zich nu gedwee meevoeren door 
politieagenten. Hij zei beleefd ‘Yes, Sir’ tegen de man die hem bedwongen had. Een van de 
agenten zei lachend tegen de held van dit verhaal: ‘You marines are crazy!’  
 
Petrus was een man die intuïtief reageerde. Dat was niet altijd de verstandige keuze. Tomas 
was een rationele man die minder snel z’n emoties volgde. Misschien herken je jezelf in een 
van beide types? 
 
Het verhaal van de winkeloverval is waargebeurd. En Jezus is ook waarlijk opgestaan. Met 
ons verstand moeten we toegeven dat dit onbegrijpelijk is. Bij ons is dood ook werkelijk 
dood. En een normaal mens loopt niet dwars door gesloten deuren om zijn terneergeslagen 
vrienden ‘shalom’ (vrede) te wensen.  
 
We moeten dus nuchter vaststellen dat Jezus niet een normaal mens was. En ik hoop dat jij 
jezelf nu herkent in de mensen die ‘niet zien en toch geloven’. Zij zijn misschien allemaal een 
beetje crazy, maar staan wel aan de kant van de Overwinnaar. 
 
Heer, U heeft de dood ontwapend en van zijn kracht beroofd. Gek genoeg geloven wij dat!  
 

https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV21/JHN.20.26-JHN.20.29


 
woensdag 13 december 2023       
 

Een twijfelaar  

  

De ‘negende’ zaligspreking 
 

Lieve vrienden, wij zijn nu al kinderen van God. Wat we later zullen zijn, weten we nog niet. 
Maar we weten wel dat we op Jezus zullen lijken als Hij terugkomt. Dan zullen we Hem zien 
zoals Hij is, als de hemelse Christus. (1 Johannes 3:2, BGT) 
 
Aan deze tekst moest ik denken toen ik laatst het lied ‘Er is een dag’ (Opwekking 585) 
hoorde. In dit lied gaat het over de dag dat Jezus opnieuw zal verschijnen. ‘Spoedig zullen 
wij Hem zien’ klinkt het refrein. Probeer je daar eens een voorstelling van te maken. Jezus 
letterlijk zien zoals Hij is. Alle twijfel die je ooit gehad hebt, verdwijnt op slag. Eigenlijk net 
als Tomas, die moeite had om te geloven dat Jezus uit de dood was opgestaan. Op het 
moment dat Jezus een week later voor hem stond, waren zijn twijfels verdwenen. Wat een 
mooi moment moet dat geweest zijn.  
 
Dan doet Jezus een bijzondere uitspraak: Jezus zei tegen hem: “Omdat je Me gezien hebt, 
geloof je. Gelukkig zijn zij die niet zien en toch geloven.” (Johannes 20:29) 
Dit lijkt wel een zaligspreking. Je kent ze misschien wel, de acht teksten in de Bergrede die 
beginnen met het woord gelukkig. En net als die acht teksten is deze uitspraak van Jezus er 
eentje om over na te denken. Hoe kunnen we gelukkig zijn zonder dat we Jezus echt gezien 
hebben? Misschien wel doordat het geloof ons op een andere manier leert te zien. In 
Hebreeën hoofdstuk 11 staan veel voorbeelden van mensen die door het geloof zagen wat 
anderen niet konden zien. In het eerste vers van dit hoofdstuk lezen we: 
Geloof is de zekerheid dat alles waarop we hopen werkelijkheid wordt, het overtuigt ons van 
de waarheid van wat we niet zien. (Hebreeën 11:1) 
 
Dat is wat geloof uitwerkt. Toen en nu. Ervan overtuigd zijn dat jij werkelijk een levende 
steen voor jouw omgeving kunt zijn. Gewoon door het simpelweg te geloven. Net zoals 
Pamela Reeve, die in een tijd dat ze diep in de put zat werd aangesproken door een 
bijbeltekst. Ze besloot, tegen haar gevoel in, te geloven dat ze tot zegen kon zijn voor veel 
mensen. Ze schreef op wat het geloof voor haar inhield. Die gedachten werden uiteindelijk 
gebundeld in het boekje ‘Geloof is …’. Miljoenen lezers zijn hierdoor bemoedigd. Twijfel jij 
er wel eens aan of jij een levende steen voor anderen kunt zijn? Bij Pamela Reeve maakte 
de twijfel plaats voor geloof. Ze schreef dit: 
 

Geloof is… 
…beseffen dat God door mij heen zal werken, 
op basis van een wonder en NIET door menselijke kracht, 
op basis van Zijn belofte en NIET door mijn goedheid. 
 
Gebed 
Heer, we verlangen ernaar om U te zien. Dank U dat we U door het geloof nu al kunnen 
zien. 
 
 

https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV21/1JN.3.2
https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV21/JHN.20.29
https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV21/HEB.11.1


 
 
donderdag 14 december 2023             

 

Een twijfelaar  

  

Warmte 
 

Op het pleintje vlakbij mijn huis staat een kerstbomenverkoper. Hij heeft dit jaar vanwege 
de kou voor het eerst ook een vuurton om je aan te warmen. Het geeft een gezellige sfeer 
en het brengt mensen dichter bij elkaar. Het zette me aan het denken hoe we in de winter 
vaak geneigd zijn om wat meer naar binnen gekeerd te zijn. We maken onze huizen gezellig 
en sfeervol, om de duisternis buiten de deur te houden. We zijn geneigd om onze deuren 
gesloten te houden en de gordijnen dicht te doen en we verliezen elkaar daarmee 
misschien ook wel een beetje uit het oog. 
 
In Johannes 20:19 lees ik: Op de avond van die eerste dag van de week waren de leerlingen 
bij elkaar; ze hadden de deuren afgesloten, omdat ze bang waren voor de Joden. Jezus 
kwam in hun midden staan en zei: “Ik wens jullie vrede!” 
 
En in Johannes 20:26: Een week later waren de leerlingen weer bij elkaar en Tomas was er 
nu ook bij. Terwijl de deuren gesloten waren, kwam Jezus in hun midden staan. 
 
In deze verzen in Johannes lezen we dat Jezus in ons midden wil zijn. Ook al doen we de 
deur op slot en denken we daarmee niemand binnen te laten. Jezus komt in ons midden 
staan. Jezus geeft warmte en liefde die we zo hard nodig hebben. God is liefde. God straalt 
licht en warmte uit. Waar we God binnenlaten, stralen wij ook licht en warmte uit. Dit is 
goed om te weten in de winter!  
 
In de prekenserie over levende stenen is het misschien wel een mooie vraag om vandaag 
over na te denken: Hoe kun je vandaag licht en warmte uitstralen? Wat kun je vandaag 
doen om er voor een ander te zijn?  
In deze tijd van onzekerheid over een heleboel zaken is het belangrijk om je focus te leggen 
op de dingen die er echt toe doen. We weten namelijk dat ook als we de deur dicht hebben, 
Jezus in ons midden komt. Jezus komt wellicht ongevraagd, maar zeker is dàt Hij komt. Daar 
mogen we naar uitzien. En Hij wenst ons vrede! Laten we dan net als Hij doen en elkaar 
Vrede wensen! 
 
Dan kunnen we ons niet alleen aan Hem warmen, maar ook aan elkaar! 
 
‘Moge de Heer u zegenen en u beschermen, moge de Heer het licht van zijn gelaat over u 
doen schijnen en u genadig zijn, moge de Heer u zijn gelaat toewenden en u vrede geven.’ 
(Numeri 6:24-26) 
  

https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV21/JHN.20.19
https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV21/JHN.20.26
https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV21/NUM.6.24-NUM.6.26


vrijdag 15 december 2023                    

 

Een twijfelaar  
  

Jezus stuurt de ongelovige Tomas niet weg, maar óp weg! 
 

Een van de twaalf, Tomas (dat is Didymus, ‘tweeling’), was er niet bij toen Jezus kwam. Toen 
de andere leerlingen hem vertelden: “Wij hebben de Heer gezien!” zei hij: “Alleen als ik de 
wonden van de spijkers in zijn handen zie en met mijn vingers kan voelen, en als ik mijn 
hand in zijn zij kan leggen, zal ik het geloven.” (Johannes 20:24-25) 
 

De praktijk leert dat we nogal snel kunnen meegaan in verhalen over anderen. Positief of 
negatief. Zeker als er geen weerwoord is. Vaak is moeilijk vast te stellen of iets werkelijk 
waar is. Maar ja, als hij of zij  het zegt… Maar in het geval van Tomas is toch wel duidelijk 
waarom hij ‘ongelovige Tomas’ genoemd wordt. Toch? Nou… misschien kunnen we beter 
niet spreken van ‘ongelovige Tomas’ maar eerder van ‘ongelovige Tomassen’. Meervoud; 
niet die ene leerling, maar de leerlingen in het algemeen! En ja, als het om de waarheid 
gaat, kunnen we beter de Bijbel laten spreken. In Matteüs 28:16-20 en Lukas 24:36-47 lezen 
we ook over de verschijning van Jezus, zoals zondag in Johannes 20. Maar Matteüs en Lukas 
schrijven niet specifiek over Tomas maar over ‘de leerlingen’. Dan lees je o.a. dat ze bij het 
zien van Jezus ‘verbijsterd waren en door angst overmand’, en dat Jezus hen vraagt: 
“Waarom zijn jullie zo ontzet en waarom zijn jullie ten prooi aan twijfel?”  
Markus vult dat verder in. In Markus 16:9-15 lezen we o.a.: Na de opstanding verscheen 
Jezus eerst aan Maria van Magdala. Zij ging het nieuws vertellen, maar ze geloofden het 
niet. Daarna verscheen Jezus in een andere gedaante aan twee van hen. Ook zij vertelden 
het aan de anderen; maar ook zij werden niet geloofd. Ten slotte verscheen Jezus aan de elf 
leerlingen terwijl ze aanlagen voor de maaltijd, en Hij verweet hun hun ongeloof en 
halsstarrigheid, omdat ze geen geloof hadden geschonken aan degenen die Hem hadden 
gezien nadat Hij uit de dood was opgewekt.  
 

Klare taal, maar direct erna lezen we iets opmerkelijks: Tegen hèn, mag ik zeggen: tegen die 
‘ongelovige Tomassen’, zei Jezus: ‘Trek heel de wereld rond en verkondig het goede nieuws 
aan alle schepselen.’   
Zie je dat God/Jezus niet uitgaat van de kracht van het grote geloof van mensen, maar van 
Zijn plan, Zijn doel. Mooi dat als Jezus aan Petrus een grote leidersopdracht wil geven 
(Johannes 21:15-17), Hij Petrus niet meer vraagt dan: “Petrus, heb je Me waarlijk lief?” En 
dat tot driemaal toe. Een emotioneel moment voor Petrus omdat hij daardoor de zekerheid 
kreeg dat zelfs zijn drievoudige verloochening voor Jezus geen belemmering was.  
Heb je Me lief?, dat is blijkbaar de basis van waaruit God mensen wil gebruiken. Mag dat 
ook de basisvraag zijn als wij in ons leven keuzes moeten maken, dingen doen of juist niet.  
 

Terug naar zondag: Jezus stuurt de ongelovige Tomas niet weg, maar óp weg! Tomas gaf 
daar op een bijzondere manier gehoor aan, hij is naar India gegaan om daar het Evangelie 
door te geven. Ongetwijfeld moeilijk. Maar Jezus zegt bij zijn zendingsopdracht in Matteüs 
28:18-20: “Mij is alle macht gegeven in de hemel en op de aarde. Ga dùs op weg en maak 
alle volken tot mijn leerlingen (…).En houd dit voor ogen: Ik ben met jullie, alle dagen, tot 
aan de voltooiing van deze wereld.” 
 

Heer, ik ben zwak, beperkt of hoe we het ook maar willen noemen, maar ik heb U lief. Dank 
dat U òns liefheeft en met ons bent en gaat, tot aan de voltooiing van deze wereld. Amen! 

https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV21/JHN.20.24-JHN.20.25
https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV21/MAT.28.16-MAT.28.20
https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV21/LUK.24.36-LUK.24.47
https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV21/MRK.16.8-MRK.16.15
https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV21/JHN.21.15-JHN.21.17
https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV21/MAT.28.18-MAT.28.20
https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV21/MAT.28.18-MAT.28.20


zaterdag 16 december 2023         

  

Afgelopen zondag sprak Patrick van der Laan in deel 11 van de preekserie Levende stenen. 
Bijbeltekst: Johannes 20:19-31 (NBV21), titel: Een twijfelaar.  
  

Tomas staat bekend als een twijfelaar en zelfs nu nog worden mensen bij ‘iets niet helemaal 
vertrouwen’ of ’dat kan toch niet’ als een ‘ongelovige Tomas’ aangeduid. Dat omdat Tomas 
2000 jaar geleden niet kon geloven dat Jezus uit de dood was opgestaan en aan de andere 
discipelen was verschenen. “Alleen als ik de wonden van de spijkers in zijn handen zie en 
met mijn vingers kan voelen, en als ik mijn hand in zijn zij kan leggen, zal ik het geloven.” 
(Johannes 20:25) Toen Jezus een week later opnieuw bij de leerlingen kwam, richtte Jezus 
zich tot Tomas en zei: “Leg je vingers hier en kijk naar mijn handen, en leg je hand in mijn zij. 
Wees niet langer ongelovig, maar geloof.” Tomas antwoordde: “Mijn Heer, mijn God!” Jezus 
zei tegen hem: “Omdat je Me gezien hebt, geloof je. Gelukkig zijn zij die niet zien en toch 
geloven.” (Johannes 20:27-29)  
 

Op andere momenten van zijn leven is Tomas absoluut niet weifelend. Als Jezus terug wil 
naar Judea en de leerlingen daartegenin gaan vanwege het gevaar, zegt Tomas: “Laten ook 
wij maar gaan, om met hem te sterven.” (Johannes 11:7-8 en 16) Later is hij naar India 
vertrokken om daar het Evangelie te verkondigen. Geen gemakkelijke opgave, maar Jezus 
had gezegd: Mij is alle macht gegeven. Dús ga op weg en maak alle volken tot mijn 
leerlingen. En houd dit voor ogen: Ik ben met jullie.” (Matteüs 28:18-20) 
 

Patrick: ‘Twijfelen was niet Tomas’ manier van leven, het was zijn manier van reageren. Hij 
twijfelde omdat hij de waarheid wilde weten.’ En dat is natuurlijk niet verkeerd. Het is ook 
niet vreemd dat er mensen zijn die – vanuit hun wereldbeeld – niet zomaar kunnen geloven 
dat Jezus opstond uit de dood, maar gelukkig laat God ook in de praktijk zien dat mensen 
door geloof wel tot Godsvertrouwen kunnen komen. Anders gezegd: door geloof gaan 
mensen anders kijken en méér zien.  
*** 
Voorbeelden van ‘eerst zien en dan geloven’ zijn er volop. Maar heb jij ervaren dat je door 
geloof anders bent gaan kijken en meer bent gaan zien? Waaraan denk je? 
 

Snap jij ‘ongelovige Tomassen’? Kun je je inbeelden in hun gedachtegangen? Waarom wel 
of waarom niet? Wanneer vind je het moeilijk? Kun je dat dan ook zeggen? 
 

Denk eens na over deze woorden van Jezus:  
“Mij is alle macht gegeven, in de hemel en op aarde, dus ga op weg…”  
.  
Voor meer: zie de Preek door de Week+ van 10 december 2023 op de website.   
***  
Morgen, 17 december, is het de derde adventszondag. De dienst begint om 10:00 uur.   
Bijbeltekst: Lukas 1:26-55, titel: Een jong meisje/maagd.   
De dienst is ook te zien en mee te beleven via de livestream op www.meerkerk.nl  

  

GELOVEN BEGINT THUIS   

De jongeren van X-pact hebben 17 december géén dienst in de Oude Schuur, maar zijn 
van harte welkom in de grote zaal. Voor de programma’s van Meerkids morgen: zie de 
Weekinfo van 15 december. De Meerkids door de Week ligt zondag geprint bij de uitgang. 
En je vindt hem ook digitaal in de Weekinfo.  
  

https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV21/JHN.20.19-JHN.20.31
https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV21/JHN.11.7-JHN.11.8
https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV21/JHN.11.16
https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV21/MAT.28.18-MAT.28.20
https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV21/LUK.1.26-LUK.1.55


  
 
 
 
Meerkerk  
Als baptistengemeente neemt De Meerkerk de Bijbel als grondslag voor het leven. Zij gelooft 
dat het mooiste cadeau dat de mens ooit ontving, is dat God zélf – in Jezus Christus – naar 
de aarde kwam. Door zijn lijden, sterven en opstanding kunnen wij leven als bevrijde 
mensen in een open relatie met God en met elkaar.  
  
Missie  
We zijn een gemeenschap van mensen die geraakt zijn door de liefde van Jezus Christus. We 
weten ons geroepen Hem samen te volgen en van Zijn liefde te getuigen.   
  
Activiteiten  
Daarvoor zijn tal van activiteiten ontwikkeld voor alle leeftijden, waaronder de wekelijkse 
samenkomsten op zondagochtend om 10:00 uur.   
Voor wie meer wil weten over het christelijk geloof organiseert De Meerkerk drie keer per 
jaar een Alpha Cursus. Kom je al een tijdje in de gemeente en wil je meer weten over De 
Meerkerk? Volg dan de Beta Cursus, ook die wordt drie maal per jaar gehouden. Voor 
meer informatie over de cursussen en je aanmelden, zie de website.  
  
Kerkelijk centrum en correspondentie-adres:  
Bennebroekerweg 515, 2132 MD Hoofddorp; tel: (023) 562 65 63  
  
U kunt ook corresponderen via e-mail: info@meerkerk.nl   
webadres: www.meerkerk.nl  
  
Kantoor:   
Bennebroekerweg 517, 2132 MD Hoofddorp; tel: (023) 563 58 72  
  
IBAN NL07 ABNA 0456 1173 26 RSIN 802147306  
  
Preek door de week en PddW+ dagelijks per e-mail ontvangen?   
Via onze website kun je je eenvoudig aanmelden voor deze service. In deze digitale versie 
kun je ook direct doorklikken naar de behandelde bijbelgedeeltes, om deze (uitgebreider) in 
de Bijbel door te lezen.   
  
Of beluisteren via podcast? De Preek door de Week is van maandag tot en met vrijdag ook 
te beluisteren via de podcast. Je vindt ‘m op Spotify, Apple podcast en Google podcast.  

http://www.meerkerk.nl/
http://www.meerkerk.nl/

