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Titel: Een misdadiger 
 

Bijbelgedeelte: Lukas 23:27-43 (NBV21) 
 

27 Een grote volksmenigte volgde Jezus, waaronder veel vrouwen die over Hem weeklaagden en zich 
op de borst sloegen. 28 Jezus keerde zich echter naar hen om en zei: ‘Dochters van Jeruzalem, huil niet 
om Mij. Huil liever om jezelf en je kinderen, 29 want weet, de tijd zal aanbreken dat men zal zeggen: 
“Gelukkig wie onvruchtbaar is, gelukkig de moederschoot die niet gebaard heeft en de borst die 
geen kind heeft gezoogd.” 30 Dan zullen de mensen tegen de bergen zeggen: “Val op ons neer!” en 
tegen de heuvels: “Bedek ons!” 31 Want als dit gebeurt met het jonge hout, wat zal het verdorde hout 
dan niet te wachten staan?’ 32  Samen met Jezus werden nog twee anderen, beiden misdadigers, 
weggeleid om terechtgesteld te worden. 33 Aangekomen bij de plek die de Schedelplaats heet, 
kruisigden ze Hem, samen met de twee misdadigers, de een rechts van Hem, de ander links. 34 Jezus 
zei: ‘Vader, vergeef hun, want ze weten niet wat ze doen.’ De soldaten verdeelden zijn kleren onder 
elkaar door erom te dobbelen. 35 Het volk stond toe te kijken. De leiders hoonden Hem en zeiden: 
‘Anderen heeft Hij gered; laat Hij nu zichzelf redden als Hij de Messias van God is, zijn uitverkorene!’ 
36 Ook de soldaten dreven de spot met Hem, ze gingen voor Hem staan en boden Hem water met 
azijn aan, 37 terwijl ze zeiden: ‘Als Je de koning van de Joden bent, red jezelf dan!’ 38 Boven Hem was 
een opschrift aangebracht: ‘Dit is de koning van de Joden’. 39 Een van de gekruisigde misdadigers zei 
spottend tegen Hem: ‘Jij bent toch de Messias? Red jezelf dan en ons erbij!’ 40 Maar de ander wees 
hem terecht met de woorden: ‘Heb jij dan zelfs geen ontzag voor God nu je dezelfde straf ondergaat? 
41 Wij worden terecht gestraft: het is ons verdiende loon. Maar die man heeft niets verkeerds 
gedaan.’ 42 En hij zei: ‘Jezus, denk aan mij wanneer U in uw koninkrijk komt.’ 43 Jezus antwoordde: ‘Ik 
verzeker je: nog vandaag zul je met Mij in het paradijs zijn.’  

Bijzonderheden:  
Dit was de tiende preek in de preekserie ‘Levende Stenen’. We vierden het heilig Avandmaal.  
De Kerstflyers zijn vanaf deze zondag beschikbaar om mensen mee uit te nodigen. 

******************************************************** 
Beste kringleden, broeders en zusters in de Heer,  
 
Misdadigers, we mogen ervan uitgaan dat niet veel van ons als zodanig worden getypeerd, maar 
dat wil zeker niet zeggen dat de lezing alleen over ‘anderen’ gaat.  
Aan het kruis, twee misdadigers, beiden zien Jezus, die, net als zij, snel zal gaan sterven. Maar hun 
kijk op Jezus, hun gedachtegangen en hun daaruit volgende keuzes zijn anders. De beste keuze – 
dat weten wij – is natuurlijk de keuze vóór Jezus, maar zijn alle andere gedachtegangen ons dan 
ook volkomen vreemd? En als we herkenning zien in ons eigen leven, hoe gaan we daar dan mee 
om?  
 
Goed om daar in alle openheid en vertrouwelijkheid van de kring over door te praten.  
 
Een hartelijke groet van het PddW(+) team  
 
********************************************************  
 



 

 

MOGELIJKE AANVULLENDE BIJBELLEZINGEN 
Kies vóór de kringbijeenkomst welke je daarvan wilt lezen. 
 
Openbaring 2:7, 2 Korintiërs 12 2-4 , 2 Korintiërs 5:2, Filippenzen 1:23-24, Johannes 17:24,  
1 Johannes 4:19, Genesis 40:14, Johannes 3:16 
 
********************************************************  
ENKELE OPMERKINGEN     
 

De ontmoeting waar we deze zondag bij stil stonden is op een heel bijzonder moment, namelijk vlak 
voor Jezus’ sterfdood aan het kruis. Dit is het moment dat Jezus Zijn leven gaf om de wereld weer 
met Zijn Vader te verzoenen. De climax waar heel de Bijbel naartoe heeft gewerkt, het moment 
waarin Hij de Schrift tot vervulling brengt. En het is juist dit moment dat een misdadiger die naast 
hem aan een kruis hangt een ontmoeting met Jezus heeft die zijn (eeuwige) leven voorgoed zal 
veranderen. Van alle mensen die Jezus tegenkomt op de laatste meters op weg naar het kruis is hij 
de enige die doorheeft wat hier gaande is. We zien verschillende manieren waarop je kunt reageren 
op deze stervende Jezus en daar zitten ook lessen in voor ons vandaag. 
 
1. Medelijden hebben met Jezus  
Eerst heeft Jezus een ontmoeting met een groep huilende vrouwen die Hij liefdevol aanspreekt met 
de woorden: “Dochters van Jeruzalem, huil niet om Mij. Huil liever om jezelf…”. Zij keken naar Jezus 
vol medelijden, deze geliefde, onschuldige man die op het punt stond geëxecuteerd te worden. Ze 
keken naar Hem alsof ze meegenomen worden door een verdrietige film en zich helemaal kunnen 
verplaatsen in een hoofdpersoon die heel veel te verduren heeft. Denk bijvoorbeeld aan de film The 
Passion of the Christ. Wat als Mel Gibson het zo had geregisseerd dat Jezus tijdens Zijn lijdensweg 
opeens recht in de camera kijkt en zegt: “Huil niet om Mij.” Jezus liep daar namelijk niet zodat wij 
medelijden met Hem zouden hebben. Hij zegt: “Huil liever om jezelf”. 
 
In eerste instantie wijst Jezus deze vrouwen op het feit dat Jeruzalem ook een oordeel staat te 
wachten. Hier heeft Jezus al meerdere malen over gesproken (zie Lukas 13:34-35, 19:41-44, 21:20-
24). Terugkijkend naar de geschiedenis zien we dat deze profetieën uitgekomen zijn in de 
verwoesting van de stad in 70 na Christus door de Romeinen. Maar Jezus vervolgt door te citeren uit 
Hosea 10, dat mensen tegen de bergen zullen zeggen: “Val op ons neer” en tegen de heuvels: 
“Bedek ons!” Dit is profetische taal in de context van het oordeel van God (wat we ook teruglezen in 
Openbaring 6:16 waar Johannes dezelfde tekst uit Hosea citeert). De mens wordt liever bedolven 
door heuvels en bergen dan dat je oog in oog moet komen te staan met een heilige God. Wanneer 
we Jezus daar zien lopen, dan kijken we niet naar zijn veroordeling, maar naar die van ons. Je moet 
niet huilen uit medelijden voor Jezus, want je kijkt naar je eigen executie. Hij is ten dode 
opgeschreven vanwege de aanklachten die boven jóuw hoofd hangen. Hij is daarom ook niet uit op 
jouw medelijden, maar op jouw bekering.  
 
Pas wanneer we een besef hebben van zonde en het oordeel wat boven ons hoofd hangt, dan 
kunnen we pas begrijpen hoeveel Hij van ons houdt. Dit is confronterend om in te zien, maar 
wanneer je Jezus liefdevoller probeert te maken door deze uitspraken over oordeel te negeren, dan 
bereik je het tegenovergestelde effect. Juist omdat Hij vanuit Zijn ultieme rechtvaardigheid de 
wereld wel móet veroordelen vanwege haar zonde, is Hij naar de aarde gekomen om die straf Zelf 
te dragen. Wanneer iemand gelooft in een abstracte sentimentele God van liefde die niet oordeelt, 
kun je de vraag stellen: “Wat heeft het jouw God gekost om van jou te houden?” Het kruis laat zien 
wat het Jezus gekost heeft om van jou te houden! Dat is goddelijke liefde die je tot tranen brengt. 
Geen tranen van medelijden, maar tranen van zondebesef aan de ene kant (want Hij hangt daar 



 

 

voor jou) en verwondering aan de andere kant (want Hij hangt daar uit liefde voor jóu). Alleen als je 
het probleem van het oordeel ziet wat boven jouw hoofd hangt, ben je in staat om de liefde te zien 
in Zijn kruisdood.  
 
2. Minachting hebben voor Jezus  
Jezus komt aan bij de Schedelplaats en daar wordt Hij door zijn omstanders bespot. Het komt 
steeds op hetzelfde neer: als deze Jezus de Messias is, waarom redt Hij Zichzelf dan niet? Ook zij zijn 
net als de huilende vrouwen blind voor wat Jezus aan het doen is. Waar zij een daad van kracht 
verwachten te zien, is het juist door Zijn zwakte heen dat Hij de overwinning behaalt. Het is deze 
blindheid die Jezus doet zeggen: “Vader, vergeef hun, want ze weten niet wat ze doen.” Ook de 
eerste misdadiger over wie we lezen voegt zich in het koor van bespottingen en zegt: “Jij bent toch 
de Messias? Red jezelf dan en ons erbij!” Al deze mensen zijn zo verschillend van elkaar, de joodse 
leider, de soldaten, de misdadiger. Ze zouden het werkelijk over geen een onderwerp eens kunnen 
worden behalve over de kruisdood van Jezus: “Dit slaat nergens op, dit kan niet de Messias zijn!” Dit 
houdt ons een spiegel voor, omdat we onbedoeld Jezus ook zo makkelijk kunnen benaderen op 
deze manier. Bijna ieder mens komt wel eens in een situatie waarin hij geen uitweg meer ziet en 
zich wanhopig tot God richt om te vragen of Hij hem wil redden.  
 
Dit zien we terug in de film Unbroken (2014, staat op Netflix) die het waargebeurde verhaal van 
Louis Zamperini vertelt. Een Olympische atleet die tijdens de Tweede Wereldoorlog diende in de 
Amerikaanse luchtmacht. Tijdens een missie in Japan stortte hij met zijn kameraden neer in de 
oceaan. Daar moest hij met een aantal anderen zien te overleven in een reddingsbootje. In zijn 
nood richtte hij zich tot God: “Als U mij redt, dan zal ik U voor altijd dienen.” Ze werden gevonden 
door de Japanners en hij heeft moeten overleven in hun concentratiekampen. Toen hij terugkwam 
in Amerika was hij vergeten dat hij dit beloofd had. Hij ging door met zijn leven, trouwde met een 
vrouw, maar werd achtervolgd door nachtmerries over de kampbeul die hem op brute wijze had 
mishandeld. Dit verhaal laat zien hoe hij God benaderde als een middel, niet als een doel. Het ging 
hem niet om God, maar zijn eigen behoeften. Deze houding leeft ook in ons hart. Alleen als Hij is 
wie jij wil dat Hij is, en bereid is door al jouw hoepels te springen, dan pas ben je bereid in Hem te 
geloven. Je wil gebruik maken van de kunsten van een almachtige God, maar Hij moet wel doen wat 
jij denkt wat goed voor je is. En als Hij níet doet wat jij van Hem vraagt, dan kán Hij niet bestaan.  
 
Zo benaderen ook wij God al snel zoals die eerste misdadiger deed. Hij heeft niet door hoe ironisch 
zijn opmerking is: “Red jezelf dan en ons erbij”. Want als Jezus Zichzelf had gered, wat Hij had 
kunnen doen (zie Johannes 10:18), dan had Hij ons daarmee juist aan ons lot overgelaten. Hij 
projecteert zijn zelfbeeld op zijn godsbeeld. Het is heel menselijk om te denken: “Als ik de Messias 
zou zijn, de Zoon van God, dan zou ik mijn krachten natuurlijk gebruiken om mijzelf te redden.” 
Maar wat doet Jezus met Zijn goddelijke kracht? Jou redden! Het wonder is níet dat deze mensen 
de machtige Zoon van God wisten te overmeesteren en te kruisigen. Het wonder is dat Hij bij 
machte was om Zichzelf te redden, maar dat niet deed! We moeten daarom precies het 
tegenovergestelde vragen aan Jezus: “Red Uzelf níet, want daarmee redt U de wereld en daarmee 
redt U mij.” 
 
3. Ontzag hebben voor Jezus  
Zo komen we bij de enige persoon die door lijkt te hebben wat er gaande is. De tweede misdadiger 
die wijst die ander namelijk terecht met de woorden: “Heb je dan geen ontzag voor God nu je 
dezelfde straf ondergaat?” Zij hingen daar omdat ze het verdienden, maar Jezus niet. Hij stapte niet 
in de valkuil van de dochters van Jeruzalem, want hij besefte wél dat dit zijn verdiende loon is. En hij 
voegt zich dan ook niet in het koor van de spotters en vraagt Jezus ook niet of Hij hem of  hun alle 
drie wil redden van deze kruisdood. De eerste misdadiger die wil alleen geloven als Jezus hem uit 



 

 

zijn lijden verlost. Maar de tweede misdadiger is namelijk bereid om het lijden te doorstaan als dat 
betekent dat Hij dan bij Jezus mag zijn. Het verschil is dat Jezus voor hem geen middel is, maar Hij is 
het doel. Hij heeft namelijk ontzag voor God. De eerste misdadiger denkt dat Jezus een crimineel is 
zoals hij, maar de tweede ziet dat Hij anders is: ik ben mens, Hij is God. Toch had hij de 
vrijmoedigheid om te vragen of Hij aan hem wil denken wanneer Hij in Zijn koninkrijk komt.  
 
Op eerste gezicht lijkt dit een vrijpostige vraag uit de mond van een crimineel. Hij kan niet zeggen: 
“Kijk, Jezus, naar alle goede dingen die ik in mijn leven heb gedaan. Denk aan mij…” Maar wat een 
genade van Jezus die hem deze ongelooflijke belofte geeft: “Vandaag zul je met Mij in het paradijs 
zijn.” Hij heeft niks gedaan om dit te verdienen en hij heeft ook geen leven meer over om er ook 
maar iets van terug te betalen. Hij kan het alleen maar ontvangen. Een levende steen zijn gaat dan 
ook niet over het navolgen van de juiste regels. Juist wanneer je niks meer hebt om te verliezen, 
ben je in staat om het Evangelie te omarmen. Wanneer iemand zondebesef toont, negatief over 
zichzelf praat of denkt, dan doen we er vaak alles aan om diegene te overtuigen dat het niet het 
geval is en het wel meevalt. Maar dat is niet de boodschap waar deze misdadiger op zit te wachten: 
“het valt wel mee met jou…” Jezus laat hem weten dat het niet uitmaakt, ook al ben je de grootste 
crimineel in de wereld, Hij nodigt je uit om met Hem in het paradijs te zijn. Die belofte is ook voor 
jou, dat je vandaag nog mét Christus bent en je voor eeuwig onafscheidelijk van Hem bent.  
 
De vraag is welk van de twee misdadigers jij bent. Ook als je al jaren in de kerk komt, kun je Jezus 
nog steeds benaderen op dezelfde manier als de eerste misdadiger, als een middel voor je eigen 
doeleinden. Als we kijken naar het leven van Louis Zamperini zien we hoe hij verandert in zijn 
houding van de eerste naar de tweede misdadiger. Op een dag haalde de vrouw van Louis hem 
namelijk over om een keer mee te gaan naar de evangelist Billy Graham. Hij sprak die avond over de 
zonde van de mens, de vergeving van Jezus en een oproep tot bekering. Hij werd geraakt door de 
liefde van Jezus en kreeg op dat moment een flashback naar de beloftes die hij had gemaakt in die 
boot. De redding van God in zijn fysieke nood heeft hem niet op de knieën gebracht, maar de 
redding in zijn geestelijke nood wel. Hij zag in wat het Jezus gekost had om hem te redden en dat 
maakte dat Jezus niet meer een middel was voor zijn eigen doeleinden, maar Hij is het doel. Vanaf 
die avond van zijn bekering tot het einde van zijn leven heeft hij nooit meer een nachtmerrie gehad.  
Hij was zelfs in staat de kampbeul te vergeven. Zo denkt Jezus ook niet meer aan jouw zonden, 
maar Hij denkt aan jou als Hij in Zijn koninkrijk komt! 
  
******************************************************** 
LIEDEREN 
 
607 – Machtige Redder 
780 – Verwachten 
509 – Zo lief had God de Vader ons 
810 – Smaak van redding 
Majesty (Here I am) Delirious? 
407 - O, Heer mijn God 
 
**********************************************************  
GESPREKSVRAGEN 
Onderstaande gespreksvragen zijn bedoeld als een voorzet voor de kringleider. Bekijk welke je kunt 
gebruiken of kunt aanvullen met vragen die specifiek voor jouw kring of groep belangrijk kunnen 
zijn. 
 



 

 

1. Wissel uit wat jou in de dienst met name aansprak. Welke verandering brengt dit teweeg in jouw 
eigen geestelijk leven in navolging van Jezus? Denk daarbij ook aan wat jou in de Bijbeltekst en de 
preek van zondag opviel en aansprak. Als je daarin hebt ervaren dat de Heer tot je sprak, hoe zou 
je dan Zijn woord aan jou kunnen samenvatten? 
 
2. Neem tijd om elkaar op te bouwen met het getuigenis van wat de Heer de laatste weken in je 
leven aan het doen is: 
a. in het lezen van de Bijbel (Woord); 
b. in de omgang met Hem in je gebedsleven (Gebed); 
c. in hoe je bidt en je jezelf openstelt naar mensen die Hem nog niet kennen (Zending); 
d. in hoe je bidt voor je mede-geloofsgenoten en hen zoekt te dienen in het geloof (Zorg); 
e. in hoe je tot zegen bent voor je leefomgeving, in de straat en je werk, in je sociale leven (Zegen). 
 
3. Noteer wat jou in de lezing in het bijzonder aansprak of bij jou tot vragen leidt en deel dit met 
elkaar.   
 
4. Jezus zegt tegen de huilende vrouwen: “Huil niet om Mij. Huil liever om jezelf (…)”. Het is alsof 
Jezus wil zeggen: “Huil liever om jezelf, want je kijkt naar je eigen executie. Ik ben ten dode 
opgeschreven vanwege de aanklachten die boven jouw hoofd hangen.” Je ziet de grootte van het 
probleem en daardoor ook de onmetelijke omvang van Zijn liefde voor jou. Het idee van een 
oordelende God en zondebesef lijkt stevig uit de mode. Hoe kijk jij naar Jezus’ sterven? Waarom is 
het (wel/niet) belangrijk om te blijven beseffen dat Jezus jouw zondeschuld draagt? Hoe voorkom 
je dat het bij het vaak horen en lezen over het sterven van Jezus het een ‘ja-dat-weet-ik-nu-wel’-
feit wordt? Op welke manier kan zondebesef leiden tot een groter ‘genade-besef’? 
 
5. Jezus zegt tegen de mensen die Hem kruisigen en bespotten: “Vader, vergeef hun, want ze 
weten niet wat ze doen.” Ze kunnen niet begrijpen dat Hij niet ingrijpt en dus concluderen ze dat 
Hij niet de Messias kan zijn. Zijn er momenten in jouw leven dat je de Heer zonder dat je het 
doorhebt niet de eer geeft die Hem toekomt (door de manier waarop je over Hem praat of denkt 
bijvoorbeeld)? Geeft het je troost om te weten dat Hij je vergeeft, ook als je soms niet weet hoe 
fout je bezig kunt zijn? 
 
6. De eerste misdadiger zegt: “Red jezelf dan en ons erbij!” Hij daagt Jezus uit om in te grijpen in 
zijn fysieke nood. Dat is herkenbaar voor veel mensen die God aanroepen als ze geen uitweg meer 
zien. Waar merk je dat bij jezelf op? Hoe vaak benader jij God als een middel en niet als het doel?  
 
7. De tweede misdadiger besefte dat hij terecht dit oordeel moest ondergaan, maar dat Jezus 
onschuldig was. Hij had ontzag voor Jezus en hij uitte dat nederig en heel eenvoudig met: “Jezus, 
denk aan mij wanneer U in uw koninkrijk komt.” Dit lijkt heel vrijpostig uit de mond van een 
crimineel, hij vraagt iets wat hij niet verdient. Voel jij diezelfde vrijmoedigheid om zo te bidden 
voor jezelf? Waarom wel of niet? 
 
8. Jezus belooft de tweede man: “Ik verzeker je: nog vandaag zul je met Mij in het paradijs zijn.” Hij 
zegt dit tegen iemand die het niet verdient, maar het wel ontvangt. Wanneer mensen zondebesef 
laten zien en negatief over zichzelf praten, dan doen we er alles aan om diegene op te beuren en 
te vertellen dat het wel meevalt. Maar wat als ‘ie in sommige opzichten gelijk heeft? Het goede 
nieuws voor deze misdadiger was niet dat het wel meeviel met hem. Zelfs de grootste crimineel is 
bij Jezus welkom in het Paradijs. Waar herken je dat we zonden soms liever goedpraten, dan dat 
we er vergeving om vragen bij Jezus? Wat doet het je om deze belofte van Jezus te lezen en te 
beseffen dat het ook voor jou mag gelden?  



 

 

 
**************************************************** 
GEBEDSSUGGESTIE 
 

Heer, we raken steeds opnieuw onder de indruk van Uw genade. Het heeft U alles gekocht, U gaf 
Uw leven om ons te redden. Vergeef ons voor onze zonden, Heer, we weten zo vaak niet wat we 
doen. Daar waar we onze eigen weg gaan in plaats van de Uwe. Vergeef ons als we U benaderen 
als een middel voor onze eigen doeleinden. U bent zo veel groter en U weet het beste wat we 
nodig hebben. Zo vertrouwen we onszelf, onze fysieke en onze geestelijke nood aan U toe. En we 
weten ons geborgen in het geloof dat we voor eeuwig met U mogen leven. Wat een belofte, wat 
een genade, wat een hoop, we danken U in Jezus’ naam, amen. 
 
**************************************************** 
 
 
 


