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Het verhaal gaat door...
Gezegend om te zegenen

‘Want het woord van de Heer heeft zich vanuit uw gemeente niet alleen in Macedonié en
Achaje verspreid, uw geloof in God vindt ook weerklank buiten die gebieden.’
(1 Tessalonicenzen 1:8)

In het boek Handelingen keken we naar de eerste golven van verspreiding van het
Evangelie, vanuit Jeruzalem in heel Judea en Samaria tot aan de uiteinden der aarde.
Handelingen heeft een open einde, het verspreiden van het Evangelie houdt niet op bij
het laatste hoofdstuk. Nog steeds verspreidt het zich over heel de aarde. Laatst mocht ik
een dienst bijwonen waar 5 mensen uit Irak werden gedoopt in een gemeente met 9
nationaliteiten. Wat een feest als je ziet dat Gods Woord over heel de wereld verspreid is
en nog bezig is veel mensen te bereiken. Het boeit mij om te zien hoe het christelijk
geloof als geen andere religie alle volken bereikt. Gods Geest doorbreekt alle grenzen.
Dat plan van God is niet iets wat na de Pinksterdag werd uitgerold, nee, het kent een veel
vroegere oorsprong. Het is niet onze missie, het is Gods missie. In het Oude Testament
lezen we dat God met Abraham een verbond sluit en tegen hem zegt: “In jou zullen alle
volken gezegend worden”. Toen al was de keuze van God voor een eigen volk bedoeld
om alle volken te zegenen. Paulus beschrijft dat later in Galaten 3:8 zo: ‘En de Schrift, die
tevoren zag dat God de heidenen uit geloof rechtvaardigt, heeft tevoren aan Abraham
het Evangelie verkondigd: In u zullen alle volken gezegend worden.’

Dit is dus het Evangelie, het goede nieuws dat al aan Abraham werd verkondigd. Alle
volken te zegenen door middel van Abraham en zijn nakomelingen. Al in het begin van de
Bijbel wordt gesproken van Gods zegen, denk aan de schepping: God zegende de vissen
en de vogels, de mens en tenslotte de sabbath. Zegen was vruchtbaarheid, talrijkheid,
vervulling en rust genieten door de harmonieuze verhouding met de Schepper. Dat is nég
Gods wil voor alle volken, overeenkomstig de zegen aan Abraham. Zegen in het verticale
vlak, tussen God en mens en zegen in het horizontale vlak, de zegen voor anderen.

Zegen is ook missionair. Wie gezegend wordt, wordt geroepen om ook voor anderen tot
zegen te zijn. Dat is wat er gebeurde in Tessalonica: hun geloof vond weerklank tot over
de grenzen. Paulus noemde dat ‘het werk van hun geloof, de inspanning van hun liefde
en de volharding van hun hoop’. (1 Tessalonicenzen 1:3) Hun geloof, hoop en liefde
werden omgezet in daden, hun geloof tot activiteit, hun liefde tot inspanning en hun
hoop tot volharding. Die daden werden gezien waardoor mensen tot geloof kwamen.

Hoe brengen wij ons geloof in praktijk? De preekserie over Handelingen hebben je
misschien gezegend. Kijk het overzicht nog eens na, neem er eens een of twee
onderwerpen uit en ga ermee aan de slag. Gods zegen zal in de eerste plaats jezelf
aanraken en daarna kun je het doorgeven. Getuigen van wat je zelf hebt ontvangen.

Gebed
Heer, geef mij oog voor mijn omgeving en hoe ik daar uw zegen mag uitdelen.
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dinsdag 2 juli 2024

Het verhaal gaat door...

Het geloof brengt veel tot stand

‘Wij danken God altijd voor u allen: wij noemen u onophoudelijk in onze gebeden en
brengen dan ten overstaan van onze God en Vader in herinnering hoeveel uw geloof tot
stand brengt, hoe krachtig uw liefde is en hoe standvastig u blijft hopen op de komst van
onze Heer Jezus Christus.” (1 Tessalonicenzen 1:2-3)

Zondag lazen we 1 Tessalonicenzen 1:1-10. Slechts tien verzen, maar wat staat daar veel
in. Mag ik wat noemen om het geheugen wat op te frissen?

De gemeente behoort aan God toe, onophoudelijk gebed, geloof dat veel tot stand
brengt, krachtige liefde, standvastige hoop op de wederkomst van Jezus, God die ons
liefheeft, Hij heeft ons uitgekozen, overweldigende kracht van de Heilige Geest, zware
beproevingen maar met vreugde van de Heilige Geest, verspreiding van het Evangelie
vanuit de gemeente, iedereen praat erover hoe afgoden werden afgewend om zich tot
God te keren en Hem te dienen en Jezus te verwachten, die opstond uit de dood en ons
redt van het komende oordeel.

Zo bijzonder is God en zo bijzonder is wat Hij ons aanbiedt. Wie dit onderkent en beseft
kan toch niet anders dan Hem aannemen en verwachtingsvol uitzien naar wat het geloof
in Hem, voor uitwerking heeft? Of zoals het in de lezing staat, wat het geloof in Hem tot
stand brengt. Bovenaan het lijstjie mogen we onze redding zetten, een belofte met
eeuwigheidswaarde. Maar in de lezing zien we ook twee andere dingen die geloof tot
stand brengt. Naast de verspreiding van het Evangelie door middel van de gemeente is
dat ook de verspreiding van het Evangelie door middel van een veranderd leven.

Bart noemde zondag een brief uit de 2de eeuw na Christus van een onbekende auteur
die aan ene Diognetus schrijft wat hij ziet als hij naar christenen kijkt. En dat is niet mis.
Samenvattend stelt hij dat christenen voluit leven in deze wereld, maar dat zij niet tot
deze wereld behoren. Hun leven is anders. In de Preek door de Week+ van 30 juni staat
de hele brief, zeer lezenswaardig, maar vandaag wil ik er al iets van meegeven:

‘De christenen wonen in hun eigen vaderland, maar als vreemdeling; leder vreemd land is
hun vaderland en ieder vaderland is een vreemd land. Zij delen hun tafel maar niet hun
bed. Zij leven in het vlees maar niet naar het vlees. Zij wonen op aarde maar zijn thuis in
de hemel. Zij gehoorzamen de heersende wetten maar overtreffen ze in hun eigen
leven. Zij hebben iedereen lief en worden door iedereen vervolgd. Zij worden veracht
maar ze worden verheerlijkt door de verachting.’

Een vraag voor nu: wat werkt jouw/mijn/ons geloof uit in onze huidige wereld, wat
brengt ons geloof tot stand? Is dat zoals in de genoemde oude brief staat of is het
anders? Hoe anders? Wat zegt dat? Moeten we daar iets mee? Wat bijvoorbeeld?

Heer, ik wil bij U horen, nu en tot in eeuwigheid. Het leven met U heeft meer waarde dan
met wie of wat dan ook, omdat U eeuwig de Liefdevolle bent en U al uw woorden
waarmaakt. Help ons steeds meer van uw Heilige Geest toe te laten om ons leven
inderdaad anders dan anders te laten zijn. Moge dit alles zijn tot uw eer. Amen.
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woensdag 3 juli 2024
Het verhaal gaat door...
God houdt van jou

‘Vrienden, God houdt van jullie. Ik weet dat Hij jullie uitgekozen heeft.’
(1 Tessalonicenzen 1:4 BGT)

De prekenserie over het boek Handelingen zit erop. Wat hebben we veel gehoord en
geleerd. Misschien zijn we er ook al weer heel wat van vergeten. Op zich geeft dat niets,
want je kunt nu eenmaal niet alles onthouden van wat er is gebeurd tussen Jezus’
Hemelvaart en Paulus’ verblijf in Rome.

Daarom vond ik de tekst uit 1 Tessalonicenzen 1:4 zo mooi. Als je niet uitkijkt, lees je er zo
overheen. ‘Vrienden, God houdt van jullie. Ik weet dat Hij jullie uitgekozen heeft.” Wat een
zin! God houdt van jou en van mij! Door alle preken, bijbelstudies en gebeden en alle
andere dingen die in je leven spelen, zou je zomaar eens de essentie van het Evangelie
kunnen vergeten. Of het belang ervan onderschatten.

God houdt van jou! En dat komt niet omdat jij zo bijzonder bent, maar omdat Hij zo
bijzonder is. Paulus schrijft in Romeinen 5:8: ‘Maar God bewijst ons zijn liefde, doordat
Christus voor ons gestorven is toen wij nog zondaars waren.’ Hieruit blijkt overduidelijk
dat Gods liefde voor ons onvoorwaardelijk is. God hield al van ons toen wij nog niets van
Hem wilde weten. Wat een liefde!

En weet je: Die liefde is onverwoestbaar. Paulus schrijft even verderop dat niets ons zal
kunnen scheiden van de liefde van God, die Hij ons gegeven heeft in Christus Jezus, onze
Heer. (Romeinen 8:38-39)

Toen ik mijn oudste dochter eens vroeg of ze wist dat God van haar hield, zei ze: ‘Daar
heb ik eigenlijk nooit aan getwijfeld. Ik denk dat dat komt door de liedjes van Herman
Boon die we thuis vaak luisterden’.

Ik heb er net nog een paar geluisterd en dit refrein wilde ik jullie niet onthouden:

Vader in de hemel, o U houdt zoveel van ons

Uw liefde kent geen grenzen, U geeft ons nooit de bons
Want Uw deur staat altijd open, Uw vriendschap is zo groot
Nee niets is u teveel en u helpt in elke nood.

Als die liefde werkelijkheid is geworden in je leven, dan wordt deze tekst uit Johannes
13:34-35 ook steeds meer zichtbaar in je leven: “Ik geef jullie een nieuw gebod: heb
elkaar lief. Zoals Ik jullie heb liefgehad, zo moeten jullie elkaar liefhebben. Aan jullie liefde
voor elkaar zal iedereen zien dat jullie mijn leerlingen zijn.”

Gebed
Vader, dank U wel voor uw liefde voor ons. Help ons om die liefde te laten zien aan de

mensen om ons heen, zodat ook zij onder de indruk zullen raken van Uw liefde voor hen.


https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV21/1TH.1.4
https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV21/ROM.5.8
https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV21/ROM.8.38-ROM.8.39
https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV21/JHN.13.34-JHN.13.35
https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV21/JHN.13.34-JHN.13.35

donderdag 4 juli 2024

Het verhaal gaat door...
De Naam boven alle namen

‘Hij werd gelijk aan de mensen, en als mens verschenen heeft Hij zich vernederd en werd
gehoorzaam tot in de dood — de dood aan het kruis. Daarom heeft God Hem hoog
verheven en Hem de naam geschonken die elke naam te boven gaat, opdat in de naam
van Jezus elke knie zich zal buigen, in de hemel, op de aarde en onder de aarde, en elke
tong zal belijden: ‘Jezus Christus is Heer’, tot eer van God, de Vader.’

(Filippenzen 2:7-11 NBV21)

De eerste christenen leefden in een wereld die door de Romeinen werd overheerst.
Omdat de Romeinen in allerlei goden geloofden, was het niet zo’n probleem om er nog
‘een god’ aan toe te voegen. Voor de joden werd wel een uitzondering gemaakt, zij
vormden een etnische groep en mochten binnen hun godsdienst God aanbidden. De
christenen werden in de begintijd beschouwd als een joodse sekte en werden eerst ook
redelijk met rust gelaten. Pas nadat duidelijk werd dat christenen alleen Jezus als Heer
erkennen, werden ze voor ‘atheisten’ uitgemaakt.

De verering van de Romeinse keizer, oorspronkelijk vooral na diens dood wanneer hem
een goddelijke status werd toegedicht, werd ook steeds meer een probleem voor
christenen. Zij wilden wel de overheid gehoorzaam zijn, maar de keizer als Heer
erkennen, dat ging te ver.

De aanspraak van christenen dat zij de enige ware God vereerden en in Jezus de
langverwachte Messias hadden leren kennen, was een enorme kracht. Christenen waren
bereid om grote offers te brengen, ook het offer van hun leven, om het Evangelie van
Jezus Christus trouw te blijven. Maar het geloof dat Jezus, de Weg, de Waarheid en het
Leven is, riep steeds meer weerstand op.

Hoe is dat vandaag? Nu vinden wij het ook belangrijk om de overtuiging van anderen te
respecteren. Als christenen kunnen we daar ver in meegaan, zolang ons niet belet wordt
om Jezus als Heer te belijden en Hem te volgen. Maar vroeg of laat kan dit ook meer
tegenstand of zelfs geloofsvervolging opleveren. In veel delen van de wereld is dat al een
alledaags gegeven.

Gebed

Heer, we belijden U als Heer en danken U voor de vrijheid waarin we dat hier mogen
geloven en uitspreken. We bidden om bescherming voor onze broers en zussen die lijden
onder vervolging op tal van plaatsen in de wereld, en die de Naam van Jezus niet zullen
verloochenen.
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vrijdag 5 juli 2024

Het verhaal gaat door...
Gebed voor de ander

‘Wij danken God altijd voor u allen: wij noemen u onophoudelijk in onze gebeden en
brengen dan ten overstaan van onze God en Vader in herinnering hoeveel uw geloof tot
stand brengt, hoe krachtig uw liefde is en hoe standvastig u blijft hopen op de komst van
onze Heer Jezus Christus.” (1 Tessalonicenzen 1:2-3)

Het Bijbelgedeelte van afgelopen zondag bevat wijze woorden en rijke boodschappen.
Het geeft een beeld van hoe de vroege christenen hebben geleefd, hoe zij onderdeel zijn
van een gemeenschap en daarin samen één doel nastreven, namelijk: Jezus volgen.

Graag wil ik je uitnodigen om je voor te stellen dat deze tekst door een medegelovige in
onze huidige tijd is geschreven voor onze gemeente, of misschien kleiner gedacht, voor je
huiskring.

1. Een medegelovige dankt God altijd voor jou, je kring en je gemeente. Het gaat zelfs
zo ver dat die medegelovige bidt zonder ophouden. Je bent belangrijk en
waardevol en je wordt in gebed gebracht. lemand wenst je toe dat God je mag
zegenen en bij je is, dat je God mag ervaren als heel dichtbij.

2. Een medegelovige brengt in herinnering hoeveel effect zij zien van je geloof.
Blijkbaar valt het op dat je Jezus volgt en wordt jouw geloof gezien als iets dat
(positieve) verandering brengt of betekenis heeft voor anderen.

3. Een medegelovige noemt dat je liefde krachtig is. Wat is het bijzonder dat liefde
krachtig kan zijn, maar ook andersom: kracht kan liefdevol zijn. God zelf is liefde.
Hij is de bron van de liefde. Als bij jou opgemerkt wordt dat je liefde krachtig is,
dan is het God door jou heen die Zijn liefde laat zien.

4. Een medegelovige benoemt dat je standvastig of vastberaden blijft hopen op het
moment dat Jezus terugkomt. Hopen op God dichtbij en hopen op het ontmoeten
van je Heer.

Wat zijn al deze punten belangrijk om te beseffen, zeker in de tijd waarin we leven met
nood, onrecht, oorlog en verdeeldheid. De woorden van vers 2 en 3 brengen
dankbaarheid, geloof, liefde en hoop. Alles wat we zo hard nodig hebben. Dit alles vinden
we bij Jezus alleen.

Graag wil ik je uitnodigen om iemand de bovenstaande tekst toe te bidden. En op mijn
beurt, bid ik jou dan ook toe:

Here God, dank U voor mijn broeder en zuster, voor zijn/haar geloof, krachtige liefde en
standvastige hoop op Uw komst. Zegen hem/haar.
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zaterdag 6 juli 2024

Afgelopen zondag sprak Bart van Nes over 1 Tessalonicenzen 1:1-10 (NBV21, titel: Het
verhaal gaat door....

Vorige week sloten we de preekserie over het hele boek Handelingen af. Het nam ons
mee naar de tijd van de eerste christenen en de verspreiding van het Evangelie, vanuit
Jeruzalem naar Judea en Samaria en uiteindelijk tot aan de uiteinden van de aarde. Maar
het verhaal gaat door...

Jezus Christus bouwt Zijn kerk door de eeuwen heen en zo mogen ook wij getuigen van
datzelfde verhaal, het reddende Evangelie van Jezus, de kracht van Zijn opstanding en het
wonder van Zijn liefde en genade.

Hoe kon deze kleine, ogenschijnlijk onbeduidende Joodse sekte (zo werden ze gezien)
zich zo snel verspreiden, het machtige Romeinse Rijk op zijn kop zetten en uiteindelijk de
hele wereld veranderen? Paulus prijst de gemeente in Tessalonica vanwege hun geloof,
liefde en hoop, dat is wat hen onderscheidend maakte. Deze waarden bepaalden hun
hele bestaan en maakten hen anders dan hun heidense omgeving.

Hun radicale liefde werd mogelijk door hun hoopvolle toekomstverwachting. Wetende
dat het leven hier op aarde niet alles is wat er is, maakte dat ze radicaal anders in het
leven stonden. Christenen zetten zelfs hun leven op het spel omdat hun Redder en Heer
dat ook voor hen had gedaan. Omdat de christenen mensen van hoop waren konden ze
bovenmenselijke naastenliefde betonen. In het daaglijks leven maar ook te midden van
rampen en plagen waren de christenen degenen die betekenis konden verlenen en de
weg naar hoop konden wijzen. Dat is wat geloof, liefde en hoop teweegbracht. En dus
zegt Paulus in vers 8: ‘uw geloof vond weerklank, iedereen praat er over.” En zo groeide
het christendom als een onstuitbare beweging.

Als je de verhalen hoort van de eerste christenen, dan wekt dat een verlangen op bij ons
om echt weer onze roeping te verstaan als kerk in onze tijd op de plek waar Jezus ons
geplaatst heeft. Het verhaal van de kerk is altijd een mix geweest van hoogte- en
dieptepunten. Van heldhaftige heiligen en tegelijkertijd gebroken zondaren, toen en nu.
Maar op een of andere manier gaat God daar Zijn weg mee. Jezus beloofde DAT Hij zijn
gemeente zou bouwen. En ze is er nog steeds en de poorten van de hel zullen haar niet
overweldigen. (Mattelis 16:18) Jezus houdt van Zijn kerk, stierf voor Zijn bruid en is nog
steeds dezelfde. De kerk behoort God toe! En Hij ziet ook ons als mensen die van Hem
zullen getuigen.

In een onderzoek van de EO kwam o0.a. naar voren dat christenen bij veel mensen in onze
tijd minder bekend staan vanwege hun liefde dan vanwege allerlei dingen waar ze tegen
zijn. Hoe kijk je daarnaar, mede in het licht van de serie ‘Jullie zullen Mijn getuigen zijn’?

Voor meer zie de Preek door de Week+ van 30 juni 2024.
% %k %k

Morgen, 7 juli, begint de dienst om 10:00 uur. Bijbeltekst: Hebreeén 10:19-25 (NBV21),
titel: Geloof & Volharding.

De dienst is ook te zien en mee te beleven via de livestream op www.meerkerk.nl

De jongeren van X-pact en de Meerkids zijn van harte welkom in hun eigen diensten.
Voor de programma’s van Meerkids: zie de Weekinfo van 5 juli. De Meerkids door de
Week ligt zondag geprint bij de uitgang. En je vindt hem ook digitaal in de Weekinfo.
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De Meerkerk

Als baptistengemeente neemt De Meerkerk de Bijbel als grondslag voor het leven. Zij
gelooft dat het mooiste cadeau dat de mens ooit ontving, is dat God zélf — in Jezus
Christus — naar de aarde kwam. Door zijn lijden, sterven en opstanding kunnen wij leven
als bevrijde mensen in een open relatie met God en met elkaar.

Missie
We zijn een gemeenschap van mensen die geraakt zijn door de liefde van Jezus Christus.
We weten ons geroepen Hem samen te volgen en van Zijn liefde te getuigen.

Activiteiten

Daarvoor zijn tal van activiteiten ontwikkeld voor alle leeftijden, waaronder de wekelijkse
samenkomsten op zondagochtend om 10:00 uur.

Voor wie meer wil weten over het christelijk geloof organiseert De Meerkerk drie keer
per jaar een Alpha Cursus. Kom je al een tijdje in de gemeente en wil je meer weten over
De Meerkerk? Volg dan de Beta Cursus, ook die wordt drie maal per jaar gehouden. Voor
meer informatie over de cursussen en je aanmelden, zie de website.

Kerkelijk centrum en correspondentie-adres:
Bennebroekerweg 515, 2132 MD Hoofddorp; tel: (023) 562 65 63

U kunt ook corresponderen via e-mail: info@meerkerk.nl
webadres:
www.meerkerk.nl

Kantoor:
Bennebroekerweg 515, 2132 MD Hoofddorp; tel: (023) 563 58 72

IBAN NLO7 ABNA 0456 1173 26 RSIN 802147306

Preek door de week en PddW* dagelijks per e-mail ontvangen?

Via onze website kun je je eenvoudig aanmelden voor deze service. In deze digitale versie
kun je ook direct doorklikken naar de behandelde bijbelgedeeltes, om deze (uitgebreider)
in de Bijbel door te lezen.

Of beluisteren via podcast? De Preek door de Week is van maandag tot en met vrijdag
ook te beluisteren via de podcast. Je vindt ‘m op Spotify, Apple podcast en Google
podcast.
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