
 

PREEK DOOR DE WEEK+ n.a.v. zondag 16 juni 2024  
 
Prediker: Patrick van der Laan 
Preekserie: Jullie zullen Mijn getuigen zijn 
Titel: Dwars door de storm 
 
Bijbelgedeelte: Handelingen 27:13-26 (NBV21) 

13 Toen er vanuit het zuiden een lichte bries opstak, dachten ze hun plan te kunnen uitvoeren. Ze 
lichtten het anker en voeren zo dicht mogelijk onder de kust van Kreta. 14 Maar al spoedig stak er 
een hevige aflandige wind op, die Eurakylon wordt genoemd. 15 Omdat het schip werd meegesleurd 
en we geen kans zagen bij te draaien, gaven we onze pogingen op en lieten ons meedrijven. 16 Toen 
we onder de lij van het eilandje Kauda kwamen, lukte het ons met de nodige moeite om de sloep 
langszij te krijgen. 17 De bemanning hees de sloep omhoog en verstevigde bij wijze van 
veiligheidsmaatregel de romp van het schip met touwen. Uit angst om in de Syrte aan de grond te 
lopen, wierpen ze het drijfanker uit en lieten het schip drijven. 18 Het geweld van de storm was zo 
groot dat ze de volgende dag een deel van de lading overboord gooiden, 19 en de dag daarna 
wierpen ze zelfs de scheepsuitrusting in zee. 20 Dagenlang waren de zon noch de sterren te zien en 
bleef de storm in alle hevigheid woeden, zodat we ten slotte elke hoop op redding verloren. 21 Al 
geruime tijd had niemand aan boord nog iets gegeten. Toen sprak Paulus de opvarenden als volgt 
toe: ‘Had maar naar mij geluisterd, dan waren we op Kreta gebleven. Dan waren ons deze 
moeilijkheden bespaard gebleven en was er niets verloren gegaan. 22 Maar toch roep ik jullie op om 
moed te houden, want niemand van jullie zal omkomen, alleen het schip zal verloren gaan. 23 De 
afgelopen nacht werd ik namelijk bezocht door een engel van de God aan wie ik toebehoor en die ik 
dien. 24 Hij zei: “Wees niet bang, Paulus, je moet voor de keizer verschijnen, en daarom heeft God je 
in zijn goedheid het leven van alle opvarenden geschonken.” 25 Houd dus moed, mannen, want ik 
vertrouw op God dat het zo zal gaan als me gezegd is. 26 We zullen stranden op een of ander eiland.’ 
 
Bijzonderheden: De een na laatste preek in onze preekserie over getuige zijn vanuit Handelingen. 
 
******************************************************** 
MOGELIJKE AANVULLENDE BIJBELLEZINGEN  
Kies vóór de kringbijeenkomst welke je daarvan wilt lezen. 
Markus 4:35-5:1, Jesaja 40:28-31, 2 Korintiërs 11:24-27, Hebreeën 12:1-3, Psalm 31:25, Lukas 9:16 
en 22:19, Psalm 6:3-10, Psalm 121:1-2, Exodus 14:14 
******************************************************  
ENKELE OPMERKINGEN   
Het thema verklapt al dat het verhaal gaat over een storm, en wat voor één…  
Paulus is een van de 276 mensen aan boord van een boot, onderweg naar Italië.  
Ondanks het advies van Paulus om niet uit te varen gaan ze toch en dan steekt er een hevige 
aflandige wind op die 14 dagen aanhoudt!  
  
Logischerwijs ontstaat er angst aan boord, de storm dwingt hen om een deel van de lading en 
uitrusting overboord te gooien. Ook hebben ze geen idee van hun positie omdat de zon en de 
sterren al dagenlang niet te zien zijn… elke hoop op redding raakt verloren. Maar dan roept Paulus 
op om moed te houden want, zo zegt Paulus: “Niemand zal omkomen, alleen het schip zal verloren 
gaan.” Dit was hem door een engel bekendgemaakt.  
  
Een fascinerend verhaal, bizar om te lezen maar nog meer om mee te maken. Verplaats je in die 
situatie, hoe zou jij reageren? Hoe zou jij reageren op de storm en hoe zou je reageren op Paulus die 
woorden van een engel doorgeeft?  



 

 
De engel zei: “Wees niet bang, Paulus, je moet voor de keizer verschijnen, en daarom heeft God je in 
zijn goedheid het leven van alle opvarenden geschonken.” God had iedereen op het oog om niet 
verloren te laten gaan omdat Hij een doel had met Paulus, namelijk om voor de keizer te 
verschijnen. 
 
Bijzonder ook om te lezen dat God de levens zal sparen maar niet de boot. Daar komt het neer op 
vertrouwen, vertrouwen dat de redding niet gaat verlopen zoals waarschijnlijk onze voorkeur zou 
hebben. Zouden wij niet denken aan en bidden voor het redden van de boot zodat alle opvarenden 
zonder verdere moeilijkheden aan land zouden komen?  
Ze worden dus gered, maar wel zwemmend (dus eet maar alvast wat, zegt Paulus.) Hoe is dat, om de 
moed niet te laten zinken op een zinkend schip?! 
  
Patrick vertelde over de slotavond van de afgelopen Alpha Cursus. Een van de mensen die een 
getuigenis gaf, een jonge man die vertelde over een bovennatuurlijke ervaring, in een tijd waar hij 
verslaafd was. Daar besefte hij ineens dat hij niet degene is die zelf bepaalt of hij leeft of niet. Dat 
bracht hem naar de Bijbel, van de Bijbel naar de kerk, van de kerk naar de Alpha, van Alpha bij Jezus.  
Patrick citeerde zijn laatste zin: “Vandaag mag ik samen met Hem zeggen dat ik 37 dagen clean ben 
en me nog nooit zo gelukkig en vrij heb gevoeld. Thank You Jesus!”  
  
We hebben natuurlijk eerder ook al nagedacht over stormen in het leven. En toen ook benoemd dat 
stormen onvermijdelijk zijn in het leven. Maar Jezus wil aan boord zitten van onze levensboot, dwars 
door de storm.  
 
Markus 4:35-5:1 is ook zo’n ‘stormverhaal’. Jezus is aan boord, maar de leerlingen zijn bang voor 
de storm. Begrijpelijk als je leest dat de golven beukten op de boot en dat die vol water kwam te 
staan en dat het Jezus niets leek te doen. Hij sliep…! Er gebeurde van alles: moeilijke toestanden, 
verwijt, onbegrip, maar ook niet te bevatten kracht van God waardoor de wind ging liggen. En dan 
staat in vers 5:1 heel droogjes: Ze kwamen aan de overkant… Dát is niet vreemd, want Jezus had in 
4:35 zelf gezegd: “Laten we het meer oversteken”. Hij laat ons niet alleen gaan, Hij gaat méé.  
De leerlingen zeiden, in de storm: “Kan het U niet schelen dat we vergaan?” 
Dat gevoel kunnen we misschien soms ook hebben…dat God het niet kan schelen dat wij/jij in een 
storm zit…maar niets is minder waar! Het kan Hem zoveel schelen dat Hij er deel van wil zijn.  
 
En wat te denken van de vergelijking met een adelaar… die de storm juist gebruikt om erboven te 
kunnen vliegen. Vanuit dat perspectief is het Bijbelgedeelte uit Jesaja 40:28-31 heel treffend:  

28 Weet je het niet? Heb je het niet gehoord? Een eeuwige God is de HEER, schepper van de einden 
der aarde. Hij wordt niet moe, Hij raakt niet uitgeput, zijn inzicht is niet te doorgronden. 

29 Hij geeft de vermoeide kracht, de machteloze geeft Hij macht in overvloed.  

30 Jongens worden moe en raken uitgeput, zelfs jonge mannen struikelen, 

31 maar wie hoopt op de HEER krijgt nieuwe kracht: hij slaat zijn vleugels uit als een adelaar, hij 
loopt, maar wordt niet moe, hij rent, maar raakt niet uitgeput. 
  
God heeft ons geen rustige vaart beloofd, maar wel een behouden aankomst.  
 
*******************************************************  
LIEDEREN 
Breng ons samen – Sela 
Kinder Opwekking 185 – De Here zegent jou 



 

Joh.213 – ’t Scheepke onder Jezus’ hoede 
542 – God van trouw 
789 – Lopen op het water 
785 – Cornerstone 
Ga met God en Hij zal met je zijn 
 
**********************************************************  
GESPREKSVRAGEN 
Onderstaande gespreksvragen zijn bedoeld als een voorzet voor de kringleider. Bekijk welke je kunt 
gebruiken of kunt aanvullen met vragen die specifiek voor jouw kring of groep belangrijk kunnen 
zijn. 
 
1. Wissel uit wat jou in de dienst met name aansprak. Welke verandering brengt dit teweeg in jouw 
eigen geestelijk leven in navolging van Jezus? Denk daarbij ook aan wat jou in de Bijbeltekst en de 
preek van zondag opviel en aansprak. Als je daarin hebt ervaren dat de Heer tot je sprak, hoe zou 
je dan Zijn woord aan jou kunnen samenvatten? 
 
2. Neem tijd om elkaar op te bouwen met het getuigenis van wat de Heer de laatste weken in je 
leven aan het doen is: 
a. in het lezen van de Bijbel (Woord); 
b. in de omgang met Hem in je gebedsleven (Gebed); 
c. in hoe je bidt en je jezelf openstelt naar mensen die Hem nog niet kennen (Zending); 
d. in hoe je bidt voor je mede-geloofsgenoten en hen zoekt te dienen in het geloof (Zorg); 
e. in hoe je tot zegen bent voor je leefomgeving, in de straat en je werk, in je sociale leven (Zegen). 
 
3. Noteer wat jou in de lezing in het bijzonder aansprak of bij jou tot vragen leidt en deel dit met 
elkaar.   
 
4. Het heeft heel erg gestormd in het leven van Paulus. Probeer je te verplaatsen in zijn situatie.  
Hoe zou jij reageren, denk je? Waarom denk je dat je zo zou reageren? 
 
5. Welke lessen kun je leren van hoe Paulus reageert op de situatie in Handelingen 23:13-26? Is er 
een les die er voor jou uitspringt en waar jij in het toepassen ervan zou willen groeien? Hoe zou je 
dat kunnen doen? 
 
6. Hoe helpt het bijbelgedeelte in Handelingen 23:13-26 jou om beter te begrijpen wat het betekent 
om God te vertrouwen tijdens stormen in je leven? Als je stormen in je eigen leven hebt 
meegemaakt, hoe heb je daarop gereageerd? Zou je het nu anders doen? Waarom/waarom niet?  
 
7. Hoe beïnvloedde het geloof van Paulus de mensen om hem heen? En hoe kan jouw geloof 
mensen om jou heen beïnvloeden?  
 
8. Heb jij weleens meegemaakt dat God een moeilijke situatie in jouw leven gebruikte om op 
anderen een positieve impact te hebben?   
 
9. In het verhaal van Paulus ging het o.a. om een zinkend schip. Verlaten of niet? Heb je weleens 
voor zo’n keuze gestaan op een volgens jou (figuurlijk) zinkend schip? Kun je iets zeggen over de 
motivatie van de keuze die je toen maakte?  
10. God heeft ons geen rustige vaart beloofd, maar wel een behouden aankomst. Denk enkele 
minuten na hoe je deze waarheid zou kunnen uitleggen aan iemand die geen christen is, op een 



 

manier die het (toch) aantrekkelijk maakt om volgeling van Jezus te zijn. Laten vervolgens enkele 
kringleden (of, afhankelijk van de tijd, alle kringleden) hun uitleg delen in de kring, alsof ze dit 
vertellen aan iemand die geen christen is.  
 
11. De centurio stelde meer vertrouwen in de stuurman en de kapitein dan in de woorden van 
Paulus die het woord van God doorgaf. Heb jij situaties meegemaakt waarin je moest kiezen tussen 
Gods Woord en woorden die tegenstrijdig zijn aan Zijn woord? Hoe ging je daar mee om? Hoe houd 
jij vast aan Gods woord?  
 
**************************************************** 
GEBEDSSUGGESTIE 
Heer, als U zegt dat ik niet bang hoef te zijn omdat U bij mij bent, geeft U mij dan de rust en de 
vrede die mijn verstand te boven gaat. Uw Naam zij geprezen Heer. Amen. 
 
**************************************************** 
 
 
 


