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Prediker: Prediker: Remy Splinter 
Preekserie: Jullie zullen Mijn getuigen zijn 
Titel: De goede strijd gestreden 

Bijbelgedeelte: Handelingen 28:30-31 en 2 Timoteüs 4:1-8 (NBV21)  
Handelingen 28:30-31 

30 Paulus verbleef twee jaar in het huis dat hij gehuurd had en ontving daar iedereen die naar hem 
toe kwam. 31 Hij verkondigde het koninkrijk van God en onderrichtte vrijmoedig over de Heer Jezus 
Christus, zonder dat hem iets in de weg werd gelegd.  
2 Timoteüs 4:1-8 
1 Ik roep je dringend op, ten overstaan van God en van Christus Jezus, die zal oordelen over de levenden 
en de doden, ik bezweer je bij zijn komst en heerschappij: 2 Verkondig de boodschap, blijf aandringen, 
of het nu uitkomt of niet, wijs terecht, straf en vermaan met alle geduld dat het onderricht vereist. 3 

Want er komt een tijd dat de mensen de heilzame leer niet meer verdragen, maar leraren om zich 
heen verzamelen die aan hun verlangens tegemoetkomen en hun naar de mond praten. 4 Ze zullen 
niet meer naar de waarheid luisteren, maar naar verzinsels. 5 Jij echter moet in alles nuchter zijn, je 
lijden aanvaarden, je werk als verkondiger van het evangelie doen, je dienende taak vervullen. 6 Mijn 
bloed wordt al als een offer uitgegoten, het moment waarop ik heenga nadert. 7 Maar ik heb de goede 
strijd gestreden, de wedloop volbracht, het geloof behouden. 8 Nu wacht mij de erekrans van de 
gerechtigheid, die de Heer, de rechtvaardige rechter, aan mij zal geven op de grote dag; en niet alleen 
aan mij, maar aan allen die naar zijn komst hebben uitgezien.  
 
Bijzonderheden:  
De vierentwintigste en laatste preek in onze preekserie over getuige zijn vanuit Handelingen.  
 
******************************************************** 
MOGELIJKE AANVULLENDE BIJBELLEZINGEN 
Kies vóór de kringbijeenkomst welke je daarvan wilt lezen. 
Matteüs 16:18, Hebreeën 12:1-3, Filippenzen 3:7-14, 1 Korintiërs 9, Romeinen 11:36, Kolossenzen 
1:3-6  
 
******************************************************  
ENKELE OPMERKINGEN   
We zijn aangekomen in het laatste hoofdstuk van Handelingen en daarmee ook het einde van het 
leven van Paulus. In dit laatste hoofdstuk lezen we hoe Lukas het verhaal concludeert. We lezen hoe 
Paulus via het eiland Malta uiteindelijk in Rome belandt en in het laatste vers lezen we hoe hij bleef 
volharden in zijn roeping: verkondigen van het koninkrijk van God en het goede nieuws van Jezus 
aan Joden en niet-Joden, wie er ook naar hem toe kwamen. Maar hoe loopt het verhaal van Paulus 
af? Dat weten we niet precies. En dat is misschien wel de intentie van Lukas. Uiteindelijk gaat het 
boek namelijk niet over Paulus, maar over het werk van de Heilige Geest en de verspreiding van het 
evangelie. En dat werk gaat door ook na het leven van Paulus. Zo lezen we in zijn laatste brief aan 
zijn leerling Timoteüs hoe zijn einde nadert: het moment waarop ik heenga nadert. We lezen welke 
laatste adviezen hij meegeeft, net zoals Jezus dat deed aan Zijn discipelen vlak voor Zijn hemelvaart 
(Handelingen 1:1-14). Na een bewogen leven kan Paulus met overtuiging zeggen: ik heb de goede 
strijd gestreden, de wedloop volbracht en het geloof behouden. Hij is niet alleen goed begonnen, 
maar heeft het ook goed afgemaakt. Wat houdt de strijd in? Hoe volbreng je de wedloop? En waar 
doe je het allemaal voor? 
 



 

1. De goede strijd strijden: wat houdt dat in? 
Getuigen van Jezus Christus in een duistere wereld die niet op Hem zit te wachten, dat gaat gepaard 
met strijd. Wat de strijd goed maakt is niet per se het resultaat, maar het feit dat Paulus zijn tijd en 
energie aan de goede dingen heeft besteed. Hij liet zich niet afleiden en wist wat hem te doen 
stond. Dat stelt ons de vraag of wij deze zelfde focus hebben als Paulus van wat er echt toe doet in 
het leven. Hij roept heel duidelijk op aan Timoteüs het evangelie te verkondigen: Verkondig de 
boodschap, blijf aandringen, of het nu uitkomt of niet, wijs terecht, straf en vermaan met alle geduld 
dat het onderricht vereist. Je zou kunnen denken dat deze specifieke opdracht voor Timoteüs niet 
voor ons geldt. Maar we hebben gelezen in Handelingen 8 hoe na de steniging van Stefanus alle 
christenen in Jeruzalem verdreven werden: en ze trokken rond en verkondigden het woord van God. 
Deze christenen waren geen grote predikers of evangelisten, zij waren gewone mensen die allemaal 
stuk voor stuk de roeping hebben om het woord te verkondigen. Zo geldt deze oproep dus ook voor 
ons om openlijk te getuigen van Jezus. En als we dat doen dan stuiten we op weerstand, waar we 
ook talloze voorbeelden van hebben gezien in Handelingen.  
 
Maar de vraag is of Paulus enkel en alleen spreekt over de externe strijd. Hij spreekt over het 
behouden van zijn geloof. De strijd is niet alleen extern, de tegenslagen, de stormen, de aanvallen 
van buitenaf. Het geloof is uiteindelijk een interne strijd van het hart (zie Romeinen 7). Het 
evangelie gaat verder dan het nieuws dat Jezus je redt van de dood. We lezen namelijk dat zijn 
oproep tot evangelieverkondiging gepaard gaat met vermanen, met onderwijzen, met straffen en 
bemoedigen om gevormd te worden en te leren Jezus na te volgen. Niet alleen mensen brengen 
naar het doopbad, maar hen ook begeleiden in het leven ná het doopbad. Het gaat er niet alleen 
om dat je gelooft in Jezus als je Verlosser, maar Hem ook gaat leren gehoorzamen als jouw Heer. 
Geloven in Jezus is niet een ticket naar de hemel. C.S. Lewis schrijft in zijn bekende boek The Great 
Divorce (de grote scheiding) het volgende: De hel begint met een mopperbui, altijd klagen, altijd 
anderen de schuld geven, maar jij bent er nog steeds van te onderscheiden. Je kunt het nog in jezelf 
bekritiseren en wensen dat je ermee kon ophouden. Maar er kan een dag komen waarop je dat niet 
meer kunt. Dan zal er geen “jij” meer over zijn om de mopperbui in jezelf te bekritiseren of er zelfs 
maar van te genieten. Dan is er alleen nog maar gemopper, dat eeuwig doorgaat als een machine. 
In ieder van ons groeit iets dat een hel zal worden tenzij het in de kiem wordt gesmoord. 
 
Dit zet de strijd in een ander daglicht. Het doel is dus niet om jou in de hemel te krijgen, maar om de 
hemel in jou te krijgen. De goede strijd van een christen is de worsteling die je vrijwillig aangaat om 
je hart volledig over te geven aan God. Jezus rekent je niet alleen de zonden niet meer aan, maar Hij 
wil je er volledig van afhelpen! Het is dus niet genoeg om in Jezus te geloven, als je niet bezig zijn 
met deze strijd om je zondige hart door Jezus te laten veranderen. Er zijn christenen die niet meer 
denken dat ze hoeven te veranderen, die vastgeroest zijn in hun doen en laten en eigenwijs 
vasthouden aan wie ze zijn geworden door de jaren heen. Ik las een gesprek tussen iemand die aan 
oude monnik vroeg of hij nog steeds met de duivel worstelde. Zijn antwoord was: “Nee mijn zoon, 
ik ben oud geworden en moe gestreden en dat geldt ook voor de duivel. Ik worstel nu met God.” Hij 
was verbaasd en vroeg: “Met God? En hoop je te winnen”. Waarop hij antwoordde: “Nee, mijn 
zoon, ik hoop te verliezen, maar mijn botten blijven zich nog steeds verzetten”. Dit is hoe die 
worsteling eruitziet tot het einde aan toe. Als we jong zijn doen we ons best om ons leven op de rit 
te krijgen om in de volgende levensfase dan uitgedaagd te worden het weer terug te geven aan 
God.  
 
2. De wedloop lopen: hoe volbreng je die? 
Deze worsteling is dus niet eenmalig, maar een levenslang proces. Paulus gebruikt daarom ook het 
beeld van een wedloop. Een hardloper die een marathon loopt en de race wil voltooien. Iedereen 



 

kan goed beginnen, maar de vraag is of je het vol kan houden. Je kunt een marathon alleen 
volhouden met een mindset die is gericht op de eindstreep. Een hardloper die begint en denkt: “ik 
zie wel hoe ver ik het ga schoppen”, die komt er niet. Paulus had zijn ogen op de eindstreep gericht, 
zoals we lazen in Handelingen 20:24: Ik hecht echter geen enkele waarde aan het behoud van mijn 
leven, als ik mijn levenstaak maar kan voltooien en de opdracht uitvoeren die ik van de Heer Jezus 
ontvangen heb: getuigen van het evangelie van Gods genade. De schrijver Stephen Covey bekend 
om zijn boek 7 Habits of Highly Effective People heeft als een van zijn principes: Begin with the end 
in Mind (begin met het einde in gedachten). Hij zegt dat de manier om daarachter te komen is door 
je voor te stellen wat mensen over jou zouden zeggen op je eigen uitvaart. Wat zou je willen dat ze 
zeggen? Hoe wil je bekend staan? Misschien iets als: “Hij sprak altijd over Jezus en in alles wat hij 
deed was het zichtbaar dat hij een levende relatie had met de Heer”. Dat maakt dat je andere 
keuzes maakt in het hier en nu. Als je wil dat mensen spreken over Jezus op jouw begrafenis, dan 
kun je daar vandaag iets aan doen.  
 
Misschien een nog betere vraag: hoe wil je straks tegenover de rechtvaardige rechter staan (vers 
8)? Want de keuzes die we dagelijks maken bepalen uiteindelijk de koers van ons leven, die bepalen 
wie we uiteindelijk worden. Het is namelijk helemaal niet de vraag aan het eind van je leven wat je 
allemaal hebt geleerd en meegemaakt, maar het is de vraag: wie ben je geworden? Ben je meer en 
meer gaan lijken naar het evenbeeld van Christus? De monnik Sint Benedictus uit de zesde eeuw gaf 
in zijn kloosterorde zijn medemonniken het volgende advies: herinner jezelf elke dag aan het feit 
dat je gaat sterven. Alleen dan houd je voor ogen wat er echt toe doet in het leven. Sommigen 
kloosters lieten op de begraafplaats alvast een gat graven voor de eerstvolgende die zou komen te 
overlijden, om eraan te herinneren dat zij zich ook ooit bij hun broeders zullen voegen. Ze hebben 
zelfs een oude catacombe gevonden waarop stond: Wat jij nu bent, dat waren wij ooit ook. Wat wij 
nu zijn, dat zal jij ook worden. Dat allemaal om ervoor te zorgen dat je de góede strijd blijft voeren 
en steeds meer gevormd wordt naar Zijn evenbeeld. En dat gaat niet vanzelf. Het is namelijk niet de 
vraag óf je karakter gevormd wordt, maar door wát of wíe je karakter gevormd wordt. We zijn 
namelijk allemaal het product van geestelijke vorming; een complexe combinatie van genen, familie 
patronen, opvoeding, onderwijs, gewoontes, relaties, cultuur, etc. Maar de wedloop van het geloof 
rennen, betekent je bewust laten vormen door Christus en niet door de wereld.  
 
Iemand is niet in een dag klaargestoomd om zo’n afstand te rennen, dat vereist training. In onze 
pogingen vanuit onze eigen wilskracht om dichter bij God te leven schieten we vaak tekort. We 
nemen ons voor meer te bidden of Bijbel te lezen, maar dat houden we maar eventjes vol. En als we 
vervolgens falen, dan stoppen we er weer mee en komen we tot de conclusie dat het niet aan ons 
besteed is. Maar het geheim is dit: als je traint als een atleet, dan maak je het falen onderdeel van 
het proces. Met trainen zoek je bewust je grenzen op, om die grenzen vervolgens te verleggen. Het 
voelt heel paradoxaal omdat je bewust je eigen zwakheid opzoekt, maar dat is de manier om 
sterker te worden. Net als fitness in de sportschool, waarin je doorgaat totdat je de gewichten niet 
meer omhoog krijgt, om de volgende week sterker terug te komen. Je hebt weerstand nodig om te 
groeien, dat geldt ook in het geloof. Dit vraagt een andere mindset waarin we ons geloof gaan 
benaderen als een atleet die traint. En de wedloop is niet om op wilskracht zo min mogelijk 
proberen te zondigen en als het misgaat, om dat zo goed mogelijk te verdoezelen. Want dát we 
zullen falen, dat weten we al, net zoals een hardloper weet dat zijn conditie nog niet is waar die 
moet zijn. Maar een atleet heeft één regel: blijf komen opdagen op de training. Zo is het ook in ons 
gebedsleven. Alles in ons werkt dat tegen, het is niet een “natuurlijk” verlangen om God te zoeken, 
daarom kost het zoveel moeite. Maar we hebben het nodig ons elke dag door God vast te laten 
houden en ons niet gek te laten maken door alle afleidingen in de wereld.  
 



 

3. Het geloof behouden: waarom is dat je alles waard? 
Het gaat er dus niet om dat je de perfecte race rent of een recordtijd haalt, maar dat je volhoudt tot 
het einde. Paulus zegt dat hij het geloof heeft behouden. We kunnen met enthousiasme ergens aan 
beginnen en daarvan onder de indruk zijn. Maar de vraag is of het duurzaam is en we het vol 
kunnen houden tot het einde. Vandaag de dag lijken we wel meer onder de indruk te zijn als een 
beroemdheid tot geloof komt, dan wanneer een senior weggestopt in een bejaardentehuis het 
geloof heeft behouden tot het einde. Dan denk ik aan mijn eigen oma’s en alle senioren in onze 
gemeente die niet meer fysiek naar de dienst kunnen komen, maar een voorbeeld zijn in hun 
geloof. Die nog steeds blijven strijden, nog steeds elke dag willen groeien naar het evenbeeld van 
Jezus. Want als leerling van Jezus ben je nooit uitgegroeid. Ik denk aan Wigle en Judith die zich al 
veertig jaar trouw hebben ingezet voor de gemeente en daar alles voor op hebben gegeven. Zoals 
de Hebreeën schrijver het verwoordt: Denk aan uw leiders, die het woord van God aan u hebben 
verkondigd, neem een voorbeeld aan hun geloof en kijk vooral goed hoe hun levenswandel eindigt.   
 
De enige manier om vol te kunnen houden tot het einde is wanneer je weet waar je het voor doet. 
Dat is de reden waarom een atleet zo gedisciplineerd kan leven. Hij past zijn hele leven daarop aan, 
zijn dieet, zijn slaapritme, zijn tijdsbesteding. Het is niet zo dat hij een taartje op de verjaardag niet 
lekker vindt, of dat hij het niet gezellig zou vinden om tot in de late uurtjes te blijven. Maar hij heeft 
een doel voor ogen: het winnen van een medaille. En die prijs is hem meer waard dan al die andere 
dingen bij elkaar. Een erekrans die het waard is om voor te vechten, maakt dat je nee kunt zeggen 
tegen heel veel goede dingen, om ja te kunnen zeggen tegen het beste. Hebben we die eindstreep 
helder voor ogen? Als je oog in oog staat met Jezus en Hij tegen jou zegt: Goed gedaan, mijn goede 
en trouwe dienaar! En dat geldt niet alleen voor Paulus, maar allen die naar zijn komst hebben 
uitgezien. De erekrans van gerechtigheid betekent dat op het einde Jezus het werk af zal maken in 
jouw hart waar Hij in dit leven al mee is begonnen, zodat je met vreugde en zonder vrees kunt 
uitzien naar de komst van de rechtvaardige rechter. Want als je in Christus bent, wordt Zijn 
gerechtigheid ook jou toegerekend.   
 
Dat komt omdat Jezus de atleet is die de ultieme strijd heeft gestreden, die wij niet hadden kunnen 
winnen. Hij kwam naar de aarde, stierf aan het kruis en stond weer op uit de dood. Dit is de 
zwaarste strijd geweest in de geschiedenis van de wereld. Wat was Zijn motivatie? Dat lezen we in 
Hebreeën 12:2: Laten we daarbij de blik gericht houden op Jezus, de grondlegger en voltooier van 
ons geloof: met de vreugde voor ogen die voor Hem in het verschiet lag, heeft Hij het kruis 
verdragen en de schande ervan aanvaard, en heeft Hij zijn plaats ingenomen aan de rechterzijde van 
de troon van God. Maar wat was Zijn beloning? Hij droeg de erekrans toch al? Jezus had alles, Hij zat 
aan de rechterhand van God en leefde voor eeuwig in perfecte eenheid met de Vader. Toch was er 
iets wat er ontbrak in dit verhaal: jij. Jij en ik waren de vreugde die Jezus voor ogen hield toen Hij 
stief aan het kruis. Het geeft Hem zoveel vreugde om weer verzoend te worden met jou en mij en 
het mocht Hem alles kosten, Hij heeft er alles voor opgegeven. Als je liefde van Christus echt op je 
inwerkt, dan kan het niet anders dan dat jouw liefde voor Hem gaat groeien en dat je naar Hem 
gaat verlangen. Het is dat verlangen van Paulus om Christus te winnen, om te vergeten wat achter je 
ligt en je te richten op wat voor je ligt, de hemelse prijs waartoe God in Christus Jezus roept 
(Filippenzen 3:7-14). Is Hij je alles waard? Dan kun je volhouden zodat ook jij aan het einde van je 
leven kunt zeggen: Ik heb de goede strijd gestreden, de wedloop volbracht en het geloof behouden.  
 
*******************************************************  
 
 
 



 

LIEDEREN 
683 – Heer, U bent mijn God 
798 – Houd vol 
124 – Ik bouw op U 
575 – Jezus alleen 
King of Kings – Hillsong 
 
Toepasselijke luistertip: Yet not I, but through Christ in me – City Alight 
(https://www.youtube.com/watch?v=hwc2d1Xt8gM ) 
 
**********************************************************  
GESPREKSVRAGEN 
Onderstaande gespreksvragen zijn bedoeld als een voorzet voor de kringleider. Bekijk welke je kunt 
gebruiken of kunt aanvullen met vragen die specifiek voor jouw kring of groep belangrijk kunnen 
zijn. 
 
1. Wissel uit wat jou in de dienst met name aansprak. Welke verandering brengt dit teweeg in jouw 
eigen geestelijk leven in navolging van Jezus? Denk daarbij ook aan wat jou in de Bijbeltekst en de 
preek van zondag opviel en aansprak. Als je daarin hebt ervaren dat de Heer tot je sprak, hoe zou 
je dan Zijn woord aan jou kunnen samenvatten? 
 
2. Neem tijd om elkaar op te bouwen met het getuigenis van wat de Heer de laatste weken in je 
leven aan het doen is: 
a. in het lezen van de Bijbel (Woord); 
b. in de omgang met Hem in je gebedsleven (Gebed); 
c. in hoe je bidt en je jezelf openstelt naar mensen die Hem nog niet kennen (Zending); 
d. in hoe je bidt voor je mede-geloofsgenoten en hen zoekt te dienen in het geloof (Zorg); 
e. in hoe je tot zegen bent voor je leefomgeving, in de straat en je werk, in je sociale leven (Zegen). 
 
3. Noteer wat jou in de lezing in het bijzonder aansprak of bij jou tot vragen leidt en deel dit met 
elkaar.   
 
4. Deze laatste preek in de prekenserie staan we stil bij het einde van het leven van Paulus. Hij kijkt 
terug en ziet dat hij de goede strijd heeft gestreden. Zie jij het geloof ook als een wedloop en ben je 
net als Paulus ook gericht op de finishlijn? Kun je omstandigheden en situaties herinneren waarin 
inderdaad sprake was van strijd, volhouden en vasthouden aan het geloof? Hoe was dat en hoe ben 
je daardoor heengegaan en hoe ben je eruit gekomen? Of zit je nu misschien in zo’n situatie? Wat 
heb je nodig om daar goed mee om te gaan of uit te komen? 
 
5. De strijd is niet alleen extern, tegenslagen en gevaren van buitenaf, maar het geloof is bovenal 
ook een interne strijd van het hart. Paulus worstelde hier ook mee zoals we lezen in Romeinen 7, dat 
ook al hij het goede wil doen, het hem niet lukt door de zonde die in hem leeft. Hoe ga jij deze 
worsteling aan? Hoe kan je groeien om elke dag te leven vanuit die overgave aan Christus?  
 
6. Als je begint aan een wedloop, moet je een duidelijk beeld hebben van de eindstreep om te 
weten waar je heen moet. In de loop van het leven worden we gevormd door van alles en nog wat. 
Wat zijn de dingen die jou gevormd hebben tot wie je nu bent? Hoe heb je ervaren dat je door 
Christus gevormd bent? Zoek je dat bewust op? Hoe kan het helpen om de juiste keuzes te maken in 
het hier en nu door bepaald te worden bij het einde van je leven en de eeuwigheid?  



 

 
7. Hoe kan je de mindset van een atleet toepassen op de wedloop van het geloof? Wat is het 
verschil tussen “proberen” om een marathon te rennen en te “trainen” om een marathon te 
rennen? Hoe kun je aan de slag gaan om jezelf geestelijk te oefenen op het niveau waar je nu bent? 
Denk aan de schijf van 5 (zie vraag 2), hoe kun je daarin bewust gaan trainen om daarin te groeien? 
 
8.  Wie zijn voor jou inspirerende voorbeelden van mensen die het geloof hebben behouden tot het 
einde toe? Wat kan je van hen leren? Hoe helpen zij jou om zelf ook vol te houden?  
 
9. Een atleet is zo gedisciplineerd, omdat het winnen van de prijs hem meer waard is dan wat dan 
ook. Als je denkt aan hoe jij misschien ook wel die erekrans van gerechtigheid mag ontvangen aan 
het einde van de goede strijd, wat doet dat met dan met je? Zie je daarnaar uit, om voor eeuwig bij 
Jezus te zijn?  
 
10. Jezus heeft het kruis verdragen met de vreugde voor ogen, namelijk dat Hij Zijn kinderen weer 
terug zou winnen voor Hem. Hij had jou op het oog toen Hij stierf vanuit liefde! Wat doet het als je 
die liefde tot je door probeert te laten dringen? 
 
11. We zijn aan het einde van deze preekserie. Als je reflecteert op de hele serie, waar heeft de Heer 
tot je gesproken? Welke lijnen zie je door de serie heen verweven? Hoe kan je hier zelf nu praktisch 
mee aan de slag? Tip: gebruik het in de bijlage opgenomen overzicht van de serie. Je kunt ook als 
kring deze vraag nog even in de week leggen, om de tijd te nemen om in alle rust te reflecteren op 
de hele serie. 
 
**************************************************** 
GEBEDSSUGGESTIE 
Heer Jezus, we willen ons oog gericht houden op U, de grondlegger en voltooier van ons geloof, 
want met de vreugde die voor U in het verschiet lag, heeft U het kruis verdragen en de schande 
ervan aanvaard, en zit U nu aan de rechterzijde van de troon van God. Wat een wonder! U heeft 
de grootste strijd gestreden en gewonnen. Nu mogen wij in navolging van U de goede strijd 
strijden, de wedloop lopen in de hoop dat ook wij die erekrans van gerechtigheid mogen 
ontvangen. Niet door onze eigen rechtvaardigheid., maar omdat U, de rechtvaardige rechter Zelf, 
in ons leeft! Help ons in onze aardse strijd om Uw getuigen te zijn in woord en daad. Help ons om 
de eindstreep voor ogen te houden, opdat we vol mogen houden en ons geloof mogen behouden 
tot het einde toe. Behoed ons voor de verleidingen in dit leven, want U bent de enige prijs die we 
voor ogen moeten houden. U bent ons alles waard, Jezus, U alleen! In Zijn naam bidden wij, amen. 
 
**************************************************** 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

BIJLAGE: OVERZICHT PREEKSERIE HANDELINGEN 

 
 



 

 
Mocht je de hoofdlijnen van een of meer van deze preken terug willen kijken, dan kan dat door op 
de website van De Meerkerk: 

 de video-opname van deze dienst(en) terug te kijken. Ga naar 
https://meerkerk.nl/media/recente-diensten/ 

 de PddW+-versie(s) te bekijken. Ga naar https://meerkerk.nl/media/preek-door-de-week/ 
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