
 

PREEK DOOR DE WEEK+ n.a.v. zondag 30 juni 2024  
 
Prediker: Bart van Nes 

Titel: Het verhaal gaat door... 
 
Bijbelgedeelte: 1 Tessalonicenzen 1:1-10 (NBV21) 
 
1 Van Paulus, Silvanus en Timoteüs. Aan de gemeente in Tessalonica, die toebehoort aan God, de Vader, 
en de Heer Jezus Christus. Genade zij u en vrede.  
2 Wij danken God altijd voor u allen: wij noemen u onophoudelijk in onze gebeden 3 en brengen dan 
ten overstaan van onze God en Vader in herinnering hoeveel uw geloof tot stand brengt, hoe krachtig 
uw liefde is en hoe standvastig u blijft hopen op de komst van onze Heer Jezus Christus. 4 God heeft u 
lief, broeders en zusters. Wij weten dat Hij u heeft uitgekozen: 5 onze verkondiging aan u overtuigde 
immers niet alleen door onze woorden, maar ook door de overweldigende kracht van de heilige Geest. 
U weet hoeveel we voor u hebben betekend toen we in uw midden waren. 6 U hebt ons nagevolgd, en 
daarmee de Heer: onder zware beproevingen hebt u de boodschap van het Evangelie ontvangen met 
de vreugde van de heilige Geest. 7 Zo bent u een voorbeeld geworden voor alle gelovigen in Macedonië 
en Achaje. 8 Want het woord van de Heer heeft zich vanuit uw gemeente niet alleen in Macedonië en 
Achaje verspreid, uw geloof in God vindt ook weerklank buiten die gebieden. Wij hoeven daarover 
niets te vertellen; 9 iedereen praat erover hoe wij door u zijn ontvangen en hoe u zich van de afgoden 
hebt afgewend om u tot God te keren – om Hem, de levende en ware God, te dienen 10 en om uit de 
hemel zijn Zoon te verwachten, die Hij uit de dood heeft doen opstaan: Jezus, die ons redt van het 
komende oordeel.  
 
Bijzonderheden:  
De eerste preek na onze preekserie.  
 
********************************************************  
MOGELIJKE AANVULLENDE BIJBELLEZINGEN  
Kies vóór de kringbijeenkomst welke je daarvan wilt lezen. 
 
1 Korintiërs 13, Galaten 3:8, Matteüs 16:18, Filippenzen 2:7-11, Romeinen 5:8, 8:38-39 en 
Johannes 13:34-35  
 
*********************************************************  
ENKELE OPMERKINGEN   
 
We hebben een halfjaar lang stilgestaan bij Handelingen en nagedacht over wat het betekent om 
Zijn getuigen te zijn. Komende weken willen we gebruiken om te reflecteren op alles wat we hebben 
geleerd. We willen niet zomaar overgaan tot het volgende onderwerp, maar stilstaan bij wat God 
ons gegeven heeft, toelevend naar ons 40-jarig jubileum. 
 
Handelingen heeft een open eind. Het verhaal van het Evangelie gaat door! Jezus Christus bouwt 
Zijn kerk door de eeuwen heen en zo mogen ook wij getuigen van datzelfde verhaal, het reddende 
Evangelie van Jezus, de kracht van Zijn opstanding en het wonder van Zijn liefde en genade.  
 
Bart nam ons mee naar ‘Handelingen 29’ en wat we weten over de eerste christenen. De kleine, 
ogenschijnlijk onbeduidende Joodse ‘sekte’ verspreidde zich snel, zette het machtige Romeinse Rijk 
op zijn kop en veranderde uiteindelijk de hele wereld. 



 

 
We krijgen inzicht in het leven van de vroege christenen door te kijken naar de oudere brieven, o.a. 
de eerste brief van Paulus aan de Tessalonicenzen. Paulus prijst de gemeente in Tessalonica om hun 
geloof, liefde en hoop, dit is wat hen onderscheidend maakte. Deze waarden waren niet alleen een 
onderdeel van hun leven; ze bepaalden hun hele bestaan en maakten hen anders dan hun heidense 
omgeving. Stel je voor dat je leeft in een wereld gedomineerd door het Romeinse Rijk, waar de 
keizer als god wordt vereerd. De Romeinse keizers, zoals Augustus, werden beschouwd als redder en 
heerser, en men geloofde dat zij wereldwijde vrede zouden brengen. Maar christenen geloofden dat 
Jezus de rechte redder en Heer is. Die belijdenis ‘Jezus is Heer’ was revolutionair, want het 
impliceerde: ‘Caesar is NIET Heer.’ En die belijdenis kon je alles kosten.  
 
Eén van die consequenties was dat hun geloof leidde tot een leven van buitensporige liefde. Paulus 
schrijft in vers 3: ‘hoe krachtig jullie liefde is’. In tegenstelling tot wat men gewoon was, ging het bij 
de christelijke gemeenschap niet om heersen maar om dienen.  
Deze gemeenschap bestond niet uit een paar speciale afgevaardigde mensen uit de bovenkant van 
de samenleving maar uit mensen uit alle lagen van de samenleving, Ze noemden zichzelf het 
lichaam van Christus omdat Jezus in hun midden was. En deze eerste christenen kwamen doorgaans 
zondagavond samen rond een maaltijd wat begon met het Avondmaal. En aan tafel vielen alle 
muren en barrières weg, en dit was ongekend en ongehoord in de eerste eeuw. Meester en slaaf die 
als gelijken avondmaal vierden. Vrouwen werden verheven van ondergeschiktheid tot een plek van 
eer en invloed. Baby’s die te vondeling werden gelegd werden door christenen opgenomen. Zij 
droegen elkaars lasten, ze deelden elkaars bezittingen en zorgden voor de armen. Dit Evangelie 
overwon elke barrière, brak door in alle lagen van de samenleving en alle culturen en etniciteiten 
waren welkom, omdat christenen geloofden dat ieder mens naar het beeld van God is gemaakt en 
per definitie waardevol is. 
 
Er is een brief uit de tweede eeuw na Christus waarin een onbekende auteur aan ene Diognetus 
schrijft wat hij ziet als hij naar christenen kijkt. Hij ziet en schrijft: 
  
De christenen onderscheiden zich niet van andere mensen door hun taal, vaderland of kleding. Zij 
wonen nergens in eigen steden, gebruiken geen afwijkend dialect en leven geen uitzonderlijk leven. 
Zij leven volgens de wetten van het land en geven zo blijk van een verwonderlijk en naar aller mening 
paradoxaal burgerschap. Zij wonen in hun eigen vaderland, maar als vreemdeling; Ieder vreemd land 
is hun vaderland en ieder vaderland is een vreemd land. Zij trouwen als ieder ander maar leggen hun 
kinderen niet te vondeling. Zij delen hun tafel maar niet hun bed. Zij leven in het vlees maar niet naar 
het vlees. Zij wonen op aarde maar zijn thuis in de hemel. Zij gehoorzamen de heersende wetten 
maar overtreffen ze in hun eigen leven. Zij hebben iedereen lief en worden door iedereen vervolgd. 
Zij worden miskend en veroordeeld; ze worden gedood en tot leven gewekt. Zij zijn arm als bedelaars 
maar maken velen rijk. Zij hebben aan alles gebrek maar leven in overvloed. Zij worden veracht maar 
ze worden verheerlijkt door de verachting. Zij worden bespot en ze zegenen. Ze worden beledigd en 
bewijzen eer aan hen die hen beledigen. Hoewel zij goed doen, worden ze gestraft als 
misdadigers. Zij die hen haten kunnen geen reden opgeven voor hun haat. 
 
De ziel van de wereld  
In één woord, wat de ziel is voor het lichaam, dat zijn de christenen in de wereld. De ziel is verspreid 
over alle delen van het lichaam en de christenen over alle steden van de wereld. De ziel verblijft in 
het lichaam, maar is niet van het lichaam. Christenen zijn in de wereld maar niet van de wereld.  
 



 

Het is hun liefde voor elkaar wat hun onderscheidend maakt. En deze radicale liefde werd mogelijk 
gemaakt door hun hoopvolle toekomstverwachting. Wetende dat het leven hier op aarde niet alles 
is wat er is, maakte dat ze radicaal anders in het leven stonden.  
 
In het jaar 165 brak de pest uit in het Romeinse Rijk, het duurde 25 jaar en in totaal stierven zo’n 5 
miljoen mensen. Het hele rijk was in rep en roer. De heidense priesters hadden geen antwoorden 
want de goden hadden geen oplossing voor de sterfelijkheid van de mens. Griekse filosofie kon geen 
betekenis geven aan het lijden en de artsen, welgestelden en bestuurders maakten dat ze weg 
kwamen. De christenen boden hulp en ze hadden lief. Toen iedereen vluchtte, bleven de christenen 
achter. Christenen en hun geloof maakten het leven zinvol en betekenisvol, zelfs midden in het lijden 
en in de dood. Toen mensen in eenzaamheid stierven, verzorgden de christenen de begrafenissen en 
stierven zelf ook als gevolg daarvan, gedragen en getroost in de hoop van de opstanding van het 
lichaam en de wederkomst van Christus. Christenen zetten hun leven op het spel, net zoals hun 
Redder en Heer dat ook voor hen had gedaan. Omdat de christenen mensen van hoop waren 
konden ze bovenmenselijke naastenliefde betonen. Te midden van rampen en plagen waren de 
christenen degenen die betekenis konden verlenen en de weg naar hoop konden wijzen.   
 
Dit is wat geloof, liefde en hoop teweegbracht. En dus zegt Paulus in vers 8: ‘uw geloof vond 
weerklank, iedereen praat er over.’ En zo groeide het christendom als een onstuitbare beweging. 
Rond het jaar 350 wordt het aantal christenen in het Romeinse Rijk geschat op 33 miljoen, meer dan 
de helft van het Romeinse Rijk. En zijn Zeus, Artemis en alle Ceasars uit die tijd slechts 
nietszeggende namen uit de geschiedenisboeken maar wordt vandaag de naam van Jezus door 
miljoenen aanbeden, geprezen en verheerlijkt. En is het eeuwige Romeinse Rijk uit elkaar gevallen 
maar zal het koninkrijk van Jezus geen einde kennen. 
  
Als je vandaag de gemiddelde Nederlander vraagt naar hun idee en beeld van christendom, dan 
ontdek je dat in plaats van dat christenen aanstekelijk zijn, voor de meeste Nederlanders het 
Evangelie en de kerk totaal niet interessant is. In plaats van dat we bekend staan om onze liefde,  
staan we meer bekend om alles waar we tegen zijn. Waar velen vandaag op zoek zijn naar zingeving, 
spiritualiteit en ‘meer’ is de kerk doorgaans niet de eerste plek waar je aanklopt voor antwoorden.  
 
Als je de verhalen hoort van de eerste christenen, dan wekt dat een verlangen op bij ons om echt 
weer onze roeping te verstaan als kerk in onze tijd en de plek waar Jezus ons geplaatst heeft. 
Tegelijkertijd voelt het ook wel als een hoge roeping en weten we niet goed hoe of waar we moeten 
beginnen. Het mooie is dat Paulus schrijft aan de kerk in Tessalonica die … God toebehoort! De Kerk 
is allereerst Gods zaak, Gods werk. Het verhaal van de kerk is altijd een mix geweest van 
hoogtepunten en dieptepunten. Van heldhaftige heiligen en tegelijkertijd gebroken zondaren, toen 
en nu. Maar op een of andere manier gaat God daar Zijn weg mee. Jezus beloofde DAT Hij zijn 
gemeente zou bouwen. En ze is er nog steeds en de poorten van de hel zullen haar niet 
overweldigen. Jezus houdt van Zijn kerk, stierf voor Zijn bruid en is nog steeds dezelfde. De kerk 
behoort God toe! 
 
In vers 4 lezen we iets heel belangrijks: ‘God heeft u lief, broeders en zusters’. Dit is het Evangelie 
voor ons, God heeft u lief! Dit is uiteindelijk waar het allemaal mee begint: de liefde van God aan 
ons getoond in Christus. Geraakt en veranderd door Zijn liefde, mogen wij op onze beurt die liefde 
doorgeven aan anderen. Dat mensen naar ons kijken en zeggen ‘zie hoe ze elkaar lief hebben!’ Dat 
we vol van hoop zijn omdat we weten dat het kwaad overwonnen is.  
Hoe zou dat er uit zien? Wat als God veel meer van je houdt dan je ooit had kunnen dromen? Wat 
als het Evangelie veel mooier en dieper is dan je ooit had kunnen bedenken? God heeft u lief, 
broeders en zusters!  



 

 
Mooi om met deze boodschap verder te reflecteren op onze roeping om Zijn getuigen te zijn. Het 
verhaal van Christus gaat door en is het een voorrecht dat wij een klein onderdeel uit mogen maken 
van Gods grote verhaal die Hij aan het schrijven is met deze wereld.  
 
*******************************************************  
LIEDEREN 
 
407 - O, Heer mijn God 
705 – Toon mijn liefde 
697 – Al wat ik ben 
461 – Mijn Jezus, mijn Redder 
Yet not I but through Christ in me – City Alight 
 
**********************************************************  
GESPREKSVRAGEN 
Onderstaande gespreksvragen zijn bedoeld als een voorzet voor de kringleider. Bekijk welke je kunt 
gebruiken of kunt aanvullen met vragen die specifiek voor jouw kring of groep belangrijk kunnen 
zijn. 
 
1. Wissel uit wat jou in de dienst met name aansprak. Welke verandering brengt dit teweeg in jouw 
eigen geestelijk leven in navolging van Jezus? Denk daarbij ook aan wat jou in de Bijbeltekst en de 
preek van zondag opviel en aansprak. Als je daarin hebt ervaren dat de Heer tot je sprak, hoe zou 
je dan Zijn woord aan jou kunnen samenvatten? 
 
2. Neem tijd om elkaar op te bouwen met het getuigenis van wat de Heer de laatste weken in je 
leven aan het doen is: 
a. in het lezen van de Bijbel (Woord); 
b. in de omgang met Hem in je gebedsleven (Gebed); 
c. in hoe je bidt en je jezelf openstelt naar mensen die Hem nog niet kennen (Zending); 
d. in hoe je bidt voor je mede-geloofsgenoten en hen zoekt te dienen in het geloof (Zorg); 
e. in hoe je tot zegen bent voor je leefomgeving, in de straat en je werk, in je sociale leven (Zegen). 
 
3. Noteer wat jou in de lezing in het bijzonder aansprak of bij jou tot vragen leidt en deel dit met 
elkaar.   
 
4. De manier waarop de eerste christenen zich onderscheidden was door hun ongelooflijke liefde 
voor andere mensen. Dit viel enorm op. Waarin val jij op? Waaraan wordt het zichtbaar dat jij Jezus 
volgt? Hoe inspireren de verhalen van de eerste christenen jou om jouw roeping te verstaan in de 
tijd en plaats waar God jou geplaatst heeft? 
 
5. In alle pogingen die we zelf doen om Jezus na te volgen, is het gelukkig niet van ons afhankelijk. 
Jezus bouwt Zijn kerk en de kerk behoort Hem toe. Hoe geeft deze gedachte jou troost?  
 
6. In een onderzoek van de EO kwam naar voren dat christenen bij veel mensen in onze tijd minder 
bekend staan vanwege hun liefde dan vanwege allerlei dingen waar ze tegen zijn. ‘Ze voelen zich 
beter dan anderen, maar doen het zelf niet veel beter dan hun omgeving.’ 
Hoe kijk je daarnaar, mede in het licht van de serie ‘Jullie zullen Mijn getuigen zijn’? 
 
 



 

7. Het tijdperk na Handelingen 28, dus ook de tijd waarin wij nu leven, wordt ook wel ‘Handelingen 
29’ genoemd. In het overzicht van onze preekserie (onderaan) zie je wat in de serie is behandeld 
met daarbij relevante vragen. Hoe kijk je terug op de serie? Waar heeft God daarin tot jou 
gesproken? Welke rode lijn zie je erin terug?  
 
(NB. Als je de Preek door de Week+ per mail ontvangt, kun je het overzicht vinden op onze site 
onder deze link.  
 
 
**************************************************** 
GEBEDSSUGGESTIE 
 
Heer Jezus, Uw bouwt Uw kerk en Uw verhaal gaat door. De gemeente behoort U toe en wat een 
voorrecht dat we hier onderdeel van uit mogen maken. U roept ons op om lief te hebben, om 
altijd te geloven en hoop te houden. Mogen we daarom bekend staan in onze omgeving. En 
vergeef ons waar we hierin tekortschieten, waar we het verlangen wel hebben, maar het ons 
simpelweg niet altijd lukt. Mogen we het dan blijven zoeken in Uw kracht die in ons leeft door Uw 
heilige Geest. Dank U wel dat U ons liefheeft en dat U het werk dat Uw hand is begonnen ook zal 
voltooien, in Jezus’ naam, amen. 
 
**************************************************** 
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