
1 
 

Samen naar Zondag 
 Preekserie Advent:  

 Nieuw leven in het nieuwe licht  

 Onderweg naar zondag 7 december 2025: 

 ‘Kom en zie’ 

Tijdens deze weken leven we vanuit het evangelie van Johannes toe naar 

Kerst. Johannes sluit niet alleen mooi aan bij onze Genesis-serie (in het 

begin was het Woord), maar laat ook goed zien waar Kerst eigenlijk om 

draait: het Woord is mens geworden en heeft onder ons gewoond. Hij is 

het ware licht dat in de wereld gekomen is. In die eerste hoofdstukken 

van Johannes komen zowel het verwachten als het komen van Jezus 

samen. 

De serie mondt uiteindelijk uit in de kerstboodschap, waarin Patrick zal 

spreken over opnieuw geboren worden. Elk jaar komen veel mensen met 

Kerst naar de kerk, maar voor velen blijft Jezus niet meer dan dat kleine 

kindje in de kribbe. Maar zoals Johannes zegt: Hij moet groter worden en 

ik kleiner. Het kerstverhaal is niet alleen een mooi of inspirerend verhaal; 

Jezus is geboren om ons nieuw leven te geven. Zoals het zo treffend 

gezongen wordt in het Engelse kerstlied Hark, the herald angels sing: 

Born to give us second birth. Hoe mooi de liederen ook zijn en hoe 

gezellig de kerstperiode ook is, we hopen echt tot de kern van het 

kerstevangelie te komen.  

************* 

Hoe werkt ‘Samen naar Zondag’? Maak een keuze uit een of meer van 

de volgende onderdelen: 

1. Zelf ontdekken 

Je overdenkt zelf het Bijbelgedeelte en kunt hierbij gebruik maken 

van een van de bijbelstudiemethodes. Als het vragen oplevert, 

noteer ze en probeer antwoorden te vinden. Neem je vragen en 

bevindingen mee naar je kring! 
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2. Aanvullende teksten en suggesties 

Deze teksten en suggesties helpen je om na te denken over het 

Bijbelgedeelte en het thema. 

3. Meer toelichting en gespreksvragen 

Om je nog meer te helpen vind je hier een korte uitwerking van het 

thema en het Bijbelgedeelte en vragen om met elkaar op kring te 

bespreken. 

 

  1.  Zelf ontdekken 

Bijbeltekst: (Johannes 1:35-51 NBV21) 

35 De volgende dag stond Johannes er weer met twee van zijn 

leerlingen. 36 Toen hij Jezus voorbij zag komen, zei hij: ‘Daar is het lam 

van God.’ 37 De twee leerlingen hoorden wat hij zei en gingen met Jezus 

mee. 38 Jezus draaide zich om, en toen Hij zag dat ze Hem volgden, zei 

Hij: ‘Wat zoeken jullie?’ ‘Rabbi,’ zeiden zij tegen Hem (dat is in onze taal 

‘meester’), ‘waar verblijft U?’ 39 Hij zei: ‘Kom maar mee, dan zul je het 

zien.’ Ze gingen met Hem mee en zagen waar Hij onderdak had 

gevonden. Het was ongeveer twee uur voor zonsondergang, en ze 

bleven die dag bij Hem. 

40 Een van de twee die gehoord hadden wat Johannes zei en Jezus 

gevolgd waren, was Andreas, de broer van Simon Petrus. 41 Meteen 

zocht hij zijn broer Simon op, en hij zei tegen hem: ‘Wij hebben de 

messias gevonden,’ (dat is Christus, ‘gezalfde’) 42 en hij nam hem mee 

naar Jezus. Jezus keek hem aan en zei: ‘Jij bent Simon, de zoon van 

Johannes, maar voortaan zul je Kefas heten.’ (Dat is Petrus, ‘rots’.) 

43 De volgende dag besloot Jezus naar Galilea te gaan. Hij zocht Filippus 

op en zei tegen hem: ‘Volg Mij.’ 44 Filippus kwam uit Betsaïda, uit 

dezelfde stad als Andreas en Petrus. 45 Hij zocht Natanaël op en zei 

tegen hem: ‘We hebben de man gevonden over wie Mozes in de wet 

geschreven heeft en over wie ook de profeten hebben gesproken: Jezus, 

de zoon van Jozef, uit Nazaret!’ 46 ‘Uit Nazaret?’ zei Natanaël. ‘Kan daar 

iets goeds vandaan komen?’ ‘Ga zelf maar kijken,’ zei Filippus. 47 Jezus 

zag Natanaël aankomen en zei: ‘Dat is nu een echte Israëliet, een mens 

zonder bedrog.’ 48 ‘Waar kent U mij van?’ vroeg Natanaël. Jezus 

antwoordde: ‘Ik had je al gezien voordat Filippus je riep, toen je onder de 
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vijgenboom zat.’ 49 ‘Rabbi,’ zei Natanaël, ‘U bent de Zoon van God, U 

bent de koning van Israël!’ 50 Jezus vroeg: ‘Geloof je omdat Ik tegen je zei 

dat Ik je onder de vijgenboom zag zitten? Je zult nog grotere dingen 

zien.’ 51 ‘Werkelijk, Ik verzeker jullie,’ voegde Hij eraan toe, ‘jullie zullen de 

hemel geopend zien, en de engelen van God zien omhooggaan en 

neerdalen naar de Mensenzoon.’ 

  2.  Aanvullende teksten en suggesties 

Genesis 28:12 

Toen kreeg hij (Jakob) een droom. Hij zag een ladder die op de aarde 

stond en helemaal tot de hemel reikte, en daarlangs zag hij Gods engelen 

omhooggaan en afdalen. 

Daniel 7:13-14 
13 In mijn nachtelijk visioen zag ik dat er met de wolken van de hemel 

iemand kwam die eruitzag als een mens. Hij naderde de oude wijze en 

werd voor Hem geleid. 14 Hem werden macht, eer en het koningschap 

verleend, en alle volken en naties, welke taal zij ook spraken, dienden 

hem. Zijn heerschappij was een eeuwige heerschappij, die nooit ten 

einde zou komen, zijn koningschap zou nooit te gronde gaan. 

Lucas 22:43 

Uit de hemel verscheen Hem een engel om Hem kracht te geven. 

Johannes 1:29 

De volgende dag zag hij Jezus naar zich toe komen, en hij zei: ‘Daar is 

het lam van God, dat de zonde van de wereld wegneemt.’ 

Johannes 3:28-30 
28 Jullie kunnen van mij getuigen dat ik gezegd heb: “Ik ben de messias 

niet, maar ik ben voor Hem uit gezonden.” 29 De bruidegom krijgt de 

bruid; de vriend van de bruidegom staat te luisteren en is blij als hij de 

stem van de bruidegom hoort. Zo vergaat het ook mij: mijn vreugde is 

volkomen. 30 Hij moet groter worden en ik kleiner. 

Matteüs 3:16-17 
16 Zodra Jezus gedoopt was en uit het water omhoogkwam, opende de 

hemel zich voor Hem en zag Hij hoe de Geest van God als een duif op 

Hem neerdaalde. 17 En uit de hemel klonk een stem: ‘Dit is mijn geliefde 

Zoon, in Hem vind Ik vreugde.’ 
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Openbaring 5:11-13 
11 Daarna hoorde ik het geluid van een groot aantal engelen rondom de 

troon, de wezens en de oudsten; het waren er oneindig veel, tienduizend 

maal tienduizenden, duizend maal duizenden. 12 Met luide stem riepen 

ze: ‘Het lam dat geslacht is, komt alle macht, rijkdom en wijsheid toe, en 

alle kracht, eer, lof en dank.’ 13 Elk schepsel in de hemel, op aarde, onder 

de aarde en in de zee, alles en iedereen hoorde ik zeggen: ‘Aan Hem die 

op de troon zit en aan het lam komen de dank, de eer, de lof en de macht 

toe, tot in eeuwigheid.’ 

Openbaring 19:11-13,16 
11

 Ik zag dat de hemel geopend was, en dit zag ik: een wit paard met een 

ruiter, die ‘Trouw en betrouwbaar’ heet, die een rechtvaardig vonnis velt 

en een rechtvaardige strijd voert. 12
 Zijn ogen waren als een vlammend 

vuur en op zijn hoofd had Hij veel kronen. Er stond een naam op Hem 

geschreven die niemand kende, alleen Hijzelf. 13
 Hij droeg met bloed 

doordrenkte kleren. Zijn naam luidde ‘Woord van God’. (…) 
16

 Op zijn kleding en op zijn dij staat de naam ‘Hoogste Heer en koning’.  

 

Suggestie 1 

Lees Johannes 1:35-51 door en noteer de verschillende namen en titels 

voor Jezus. Wat zegt elk van die aanduidingen over wie Jezus is?  

Suggestie 2 

In Johannes 1:35-51 zie je dat Johannes twee van zijn leerlingen op 

Jezus wijst. Via die leerlingen worden ook anderen op Jezus gewezen. 

Denk eens na hoe dit principe in jouw omgeving ook nu nog kan werken. 

Hoe doe je dat, iemand op Jezus wijzen? Hoe zouden de komende 

Kerstnachtdiensten hierbij kunnen helpen? 

Suggestie 3 

In Openbaring 5:13 lezen we dat uiteindelijk alles en iedereen zal zeggen: 

‘Aan Hem die op de troon zit en aan het lam komen de dank, de eer, de 

lof en de macht toe, tot in eeuwigheid.’ Misschien doe je dit al wel eens in 

je gebeden, maar schrijf eens op waarvoor je Jezus die dank, eer, lof en 

macht zou kunnen toebrengen. Neem met elkaar een tijd van gebed om 

dit allemaal uit te spreken. 
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  3.  Meer toelichting en gespreksvragen 

Johannes de Doper ziet met twee van zijn leerlingen Jezus voorbijkomen 

en zegt: ‘Daar is het Lam van God’. De twee leerlingen gaan meteen met 

Jezus mee. Johannes had de weg naar de Heer recht gemaakt. In de 

verzen daarna zien we dat meer mensen Jezus gaan volgen. Als laatste 

in dit gedeelte ook Natanaël. Zijn belijdenis, dat Jezus de Zoon van God 

en koning van Israël is, is nog maar het begin. Jezus zegt: ‘Je zult nog 

grotere dingen zien.’ 

Vraag 1 

Lees met elkaar Johannes 1:35-51. Probeer in je eigen woorden kort te 

vertellen wat hier gebeurt. Welke gedachte of welk vers uit dit gedeelte 

vind je mooi? En wat roept misschien vragen bij je op? 

Vraag 2 

In vers 42 zegt Jezus: ‘Jij bent Simon, de zoon van Johannes, maar 

voortaan zul je Kefas heten.’ (Dat is Petrus, ‘rots’.) 

Jezus geeft Simon een nieuwe naam, een nieuwe identiteit. In het boek 

Genesis zien we dat God ook een nieuwe naam geeft aan Abram 

(Abraham) en aan Jakob (Israël). Die nieuwe naam past beter bij de 

speciale roeping die ze hebben ontvangen. In Openbaring 2:17 zien we 

ook dat mensen een nieuwe naam ontvangen: 

Wie oren heeft, moet horen wat de geest tegen de gemeenten zegt. Wie 

overwint zal Ik van het verborgen manna geven en ook een wit steentje *) 

waarop een nieuwe naam staat die niemand kent, behalve hij die het 

ontvangt. 
*) Een witte steen wordt gezien als teken van vrijspraak bij een vonnis of als 

toegangsbewijs voor een feest. 

De naam die je krijgt is dus heel persoonlijk. Welke betekenis zou je 

graag terugvinden in de naam die jij van God krijgt? 

Vraag 3 

De titel van deze zondag is: Kom en zie…. We zien die uitnodiging in iets 

andere woorden van Jezus komen in vers 39 en in vers 46 van Filippus. 

Eerst komen, dan zien. Je moet het niet van horen zeggen hebben, maar 

zelf gaan zien. Hoe is ‘Kom en zie’ van toepassing op de manier waarop 

jij Jezus hebt leren kennen? 
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Vraag 4 

In de verzen 47 en 48 lezen we dat Jezus Natanaël al voor hun 

ontmoeting kent. Natanaël is verrast en tegelijk diep onder de indruk van 

wie Jezus is. Sta er eens bij stil dat Jezus jou en je omstandigheden ook 

door en door kent. Verwondert dat jou? Welke reactie roept dit bij je op? 

Vraag 5 

In vers 49 zegt Jezus tegen Natanaël: ‘Je zult nog grotere dingen zien.’ 

Het geloof van Natanaël is groot, maar kan nog niet bevatten hoe 

onvoorstelbaar groot Jezus is. Later schrijft Paulus in Kolossenzen 1:15-

17 dit: 
15 Beeld van God, de onzichtbare, is Hij, eerstgeborene van heel de 

schepping: 
16 in Hem is alles geschapen, alles in de hemel en alles op aarde, het 

zichtbare en het onzichtbare, vorsten en heersers, machten en krachten, 

alles is door Hem en voor Hem geschapen. 
17 Hij bestaat vóór alles en alles bestaat in Hem. 

Wie is Jezus voor jou? Vertel Hem in gebed hoe groot Hij voor je is. 

 

 

  

  


