Samen naar Zondag

Preekserie Advent:
Nieuw leven in het nieuwe licht

Onderweg naar zondag 14 december 2025:
‘Mijn tijd is nog niet gekomen’

Tijdens deze weken leven we vanuit het evangelie van Johannes toe naar
Kerst. Johannes sluit niet alleen mooi aan bij onze Genesis-serie (in het
begin was het Woord), maar laat ook goed zien waar Kerst eigenlijk om
draait: het Woord is mens geworden en heeft onder ons gewoond. Hij is
het ware licht dat in de wereld gekomen is. In die eerste hoofdstukken
van Johannes komen zowel het verwachten als het komen van Jezus
samen.

De serie mondt uiteindelijk uit in de kerstboodschap, waarin Patrick zal
spreken over opnieuw geboren worden. Elk jaar komen veel mensen met
Kerst naar de kerk, maar voor velen blijft Jezus niet meer dan dat kleine
kindje in de kribbe. Maar zoals Johannes zegt: Hij moet groter worden en
ik kleiner. Het kerstverhaal is niet alleen een mooi of inspirerend verhaal;
Jezus is geboren om ons nieuw leven te geven. Zoals het zo treffend
gezongen wordt in het Engelse kerstlied Hark, the herald angels sing:
Born to give us second birth. Hoe mooi de liederen ook zijn en hoe
gezellig de kerstperiode ook is, we hopen echt tot de kern van het
kerstevangelie te komen.
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Hoe werkt ‘Samen naar Zondag’? Maak een keuze uit een of meer van
de volgende onderdelen:

1. Zelf ontdekken
Je overdenkt zelf het Bijbelgedeelte en kunt hierbij gebruik maken
van een van de bijbelstudiemethodes. Als het vragen oplevert,
noteer ze en probeer antwoorden te vinden. Neem je vragen en
bevindingen mee naar je kring!



2. Aanvullende teksten en suggesties
Deze teksten en suggesties helpen je om na te denken over het
Bijbelgedeelte en het thema.

3. Meer toelichting en gespreksvragen
Om je nog meer te helpen vind je hier een korte uitwerking van het
thema en het Bijbelgedeelte en vragen om met elkaar op kring te
bespreken.

1. Zelf ontdekken

Bijbeltekst: (Johannes 2:1-11 NBV21)

" Op de derde dag was er een bruiloft in Kana, in Galilea. De moeder van
Jezus was er, 2 en ook Jezus en zijn leerlingen waren op de bruiloft
uitgenodigd. 3 Toen de wijn bijna op was, zei de moeder van Jezus tegen
Hem: ‘Ze hebben geen wijn meer.” * ‘Vrouw, wat wilt u van Me?’ zei Jezus.
‘Mijn tiid is nog niet gekomen.’ °> Daarop sprak zijn moeder de bedienden
aan: ‘Doe maar wat Hij jullie zegt, wat het ook is.’ ® Nu stonden daar voor
het Joodse reinigingsritueel zes stenen watervaten, elk met een inhoud
van twee a drie metrete. ” Jezus zei tegen de bedienden: ‘Vul de vaten
met water.” Ze vulden ze tot de rand. 8 Toen zei Hij: ‘Schep er nu wat uit,
en breng dat naar de ceremoniemeester.’ Dat deden ze. ° En toen de
ceremoniemeester het water dat wijn geworden was, proefde — hij wist
niet waar die vandaan kwam, maar de bedienden die het water geschept
hadden wisten het wel — riep hij de bruidegom °en zei tegen hem:
‘ledereen zet zijn gasten eerst de goede wijn voor en als ze dronken zijn
de minder goede. Maar u hebt de beste wijn tot nu bewaard!’ " Dit heeft
Jezus in Kana, in Galilea, gedaan als eerste teken; Hij toonde zo zijn
grootheid en zijn leerlingen geloofden in Hem.

2. Aanvullende testen en suggesties

Psalm 34:9
Proef en geniet de goedheid van de HEER, gelukkig de mens die bij Hem
schuilt.

Jesaja 25: 6
Op deze berg richt de HEER van de hemelse machten voor alle volken
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een feestmaal aan: uitgelezen gerechten en belegen wijnen, een
feestmaal rijk aan merg en vet, met pure, rijpe wijnen.

Openbaring 19:6-9

6Toen hoorde ik iets als een stem van een grote menigte, van geweldige
watermassa’s en van krachtige donderslagen zeggen: ‘Halleluja! De
Heer, onze God, de Almachtige, heeft het koningschap op zich

genomen. "Laten we blij zijn en jubelen, laten we Hem de eer geven!
Want de bruiloft van het lam is gekomen en zijn bruid staat klaar. 8Zij mag
zich kleden in zuiver, stralend linnen.” Want dit linnen staat voor al het
goede dat gedaan is door de heiligen. °Toen zei hij tegen mij: ‘Schrijf op:
“Gelukkig zijn zij die voor het bruiloftsmaal van het lam zijn uitgenodigd.”
En hij vervolgde: ‘Wat God hier zegt, is betrouwbaar.’

Johannes 10:10
Een dief komt alleen om te roven, te slachten en te vernietigen, maar Ik
ben gekomen om hun het leven te geven in al zijn volheid.

Lucas 22:20

Zo nam Hij na de maaltijd ook de beker, en zei: ‘Deze beker, die voor
Jullie wordt uitgegoten, is het nieuwe verbond, dat door mijn bloed
gesloten wordt.’

Suggestie 1
Lees het tekstgedeelte nog eens en bespreek met elkaar wie de
hoofdpersonen zijn in dit gedeelte en wat hun rol is. Wat valt je op?

Suggestie 2

Het eerste teken dat Jezus doet (vers 11) is water in wijn veranderen.
Waarschijnlijk alles bij elkaar wel zo’n 600 liter! Had het niet meer voor de
hand gelegen dat zijn eerste wonder een genezing zou zijn? Wat zegt dit
over Jezus?

In die tijd kon een bruiloft wel een week duren. Er kwam dus een hele
organisatie aan te pas en een van de belangrijkste dingen om te regelen
was wel dat er genoeg eten en drinken was. Het zou een schande zijn
voor de ceremoniemeester en indirect ook voor het bruidspaar als dat niet
het geval was.



Suggestie 3

Door het veranderen van water in wijn is er geen sprake meer van
schande of schaamte. Jezus heeft dit weggenomen. Herken je hier iets
van in je eigen leven? Welke rol speelt de wijn van het avondmaal hierin?

3. Meer toelichting en gespreksvragen

Voordat priesters hun dienst in de tempel begonnen, dienden zij eerst
ritueel hun handen en voeten te wassen, zie ook de tekst uit Exodus
hieronder:

Exodus 30:17-21

""De HEER zei tegen Mozes: "8‘Maak een bronzen wasbekken op een
bronzen onderstel, voor de wassingen. Zet het tussen de ontmoetingstent
en het altaar en doe er water in. *Met dit water moeten Aédron en zijn
zonen hun handen en hun voeten wassen. ?°Ze moeten dit doen voordat
ze de ontmoetingstent binnengaan, anders zullen ze sterven. Ook
wanneer ze dienst gaan doen bij het altaar en de HEER een offer gaan
brengen, ?’moeten ze hun handen en hun voeten wassen, anders zullen
ze Sterven.

Jezus geeft tijdens de bruiloft de opdracht zes stenen watervaten te
vullen. Deze vaten stonden daar in verband met het Joodse
reinigingsritueel.

Vraag 1

Waarom zou Jezus deze watervaten hebben uitgekozen voor zijn
wonder? Wat zou hij daarmee willen zeggen?

Jezus zegt tegen Maria: ‘Vrouw, wat wilt u van Me? Mijn tijd is nog niet
gekomen.’ In andere vertalingen staat: ‘Mijn uur is nog niet gekomen’en
daarmee wordt altijd verwezen naar zijn lijden en sterven (Johannes 7:30,
8:20, 12:27).

Vraag 2

Waarom zou Jezus deze woorden ook op deze bruiloft hebben gebruikt?



In Marcus 2:19 vergelijkt Jezus zichzelf met een bruidegom:

Jezus antwoordde: ‘Bruiloftsgasten kunnen toch niet vasten zolang de
bruidegom bij hen is? Nee, zolang ze de bruidegom bij zich hebben,
kunnen ze niet vasten.’

Vraag 3

Jezus noemt de kerk zijn bruid. Een bruidegom kijkt reikhalzend uit naar
zijn bruid. Kan jij je voorstellen dat Jezus ook zo naar ons, naar jou kijkt?
Probeer eens te beschrijven wat dat met je doet.

Maria had in haar leven al veel bijzondere dingen meegemaakt. Ze had
onder andere een engel op bezoek gehad om de geboorte van Jezus aan
te kondigen! Toen zei ze in Lucas 1:38: ‘De Heer wil ik dienen: laat er met
mij gebeuren wat u hebt gezegd.’

Ik las ergens dat de opdracht van Maria aan de bedienden de laatst
opgetekende woorden van Maria zijn in de Bijbel. “Doe maar wat Hij jullie
zegt, wat het ook is”. Over beroemde laatste woorden gesproken!

Vraag 4

Voor Maria was het vanzelfsprekend. Wat Jezus ook zegt, gehoorzaam
Hem. Wat vind je van deze opdracht? Herken je die houding ook bij
jezelf?



