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Samen naar Zondag 
 Preekserie Advent:  

 Nieuw leven in het nieuwe licht  

 Onderweg naar Kerst: 

 ‘Opnieuw geboren’ 
 

Tijdens deze weken leven we vanuit het evangelie van Johannes toe naar 

Kerst. Johannes sluit niet alleen mooi aan bij onze Genesis-serie (in het 

begin was het Woord), maar laat ook goed zien waar Kerst eigenlijk om 

draait: het Woord is mens geworden en heeft onder ons gewoond. Hij is 

het ware licht dat in de wereld gekomen is. In die eerste hoofdstukken 

van Johannes komen zowel het verwachten als het komen van Jezus 

samen. 

De serie mondt uiteindelijk uit in de kerstboodschap, waarin Patrick zal 

spreken over opnieuw geboren worden. Elk jaar komen veel mensen met 

Kerst naar de kerk, maar voor velen blijft Jezus niet meer dan dat kleine 

kindje in de kribbe. Maar zoals Johannes zegt: Hij moet groter worden en 

ik kleiner. Het kerstverhaal is niet alleen een mooi of inspirerend verhaal; 

Jezus is geboren om ons nieuw leven te geven. Zoals het zo treffend 

gezongen wordt in het Engelse kerstlied Hark, the herald angels sing: 

Born to give us second birth. Hoe mooi de liederen ook zijn en hoe 

gezellig de kerstperiode ook is, we hopen echt tot de kern van het 

kerstevangelie te komen.  

************* 

Hoe werkt ‘Samen naar Zondag’? Maak een keuze uit een of meer van 

de volgende onderdelen: 

1. Zelf ontdekken 

Je overdenkt zelf het Bijbelgedeelte en kunt hierbij gebruik maken 

van een van de bijbelstudiemethodes. Als het vragen oplevert, 

noteer ze en probeer antwoorden te vinden. Neem je vragen en 

bevindingen mee naar je kring! 
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2. Aanvullende teksten en suggesties 

Deze teksten en suggesties helpen je om na te denken over het 

Bijbelgedeelte en het thema. 

3. Meer toelichting en gespreksvragen 

Om je nog meer te helpen vind je hier een korte uitwerking van het 

thema en het Bijbelgedeelte en vragen om met elkaar op kring te 

bespreken. 

  1.  Zelf ontdekken 

Bijbeltekst: (Johannes 3:1-17 NBV21) 

1
 Zo was er een farizeeër, een van de Joodse leiders, met de naam 

Nikodemus. 2 Hij kwam in de nacht naar Jezus toe. ‘Rabbi,’ zei hij, ‘wij 

weten dat U een leraar bent die van God gekomen is, want alleen met 

Gods hulp kan iemand de tekenen verrichten die U verricht.’ 3 Jezus zei: 

‘Werkelijk, Ik verzeker u, alleen wie opnieuw wordt geboren, kan het 

koninkrijk van God zien.’ 4 ‘Hoe kan iemand geboren worden als hij al oud 

is?’ vroeg Nikodemus. ‘Hij kan toch niet voor de tweede keer de 

moederschoot in gaan en weer geboren worden?’ 5 Jezus antwoordde: 

‘Werkelijk, Ik verzeker u, niemand kan het koninkrijk van God binnengaan 

tenzij hij geboren wordt uit water en Geest. 6 Wat geboren is uit een mens 

is menselijk, en wat geboren is uit de Geest is geestelijk. 7
 Wees niet 

verbaasd dat Ik zei dat jullie opnieuw geboren moeten worden. 8 De wind 

waait waarheen hij wil; je hoort zijn geluid, maar je weet niet waar hij 

vandaan komt en waar hij heen gaat. Zo is het ook met iedereen die uit 

de Geest geboren is.’ 9 ‘Maar hoe kan dat?’ vroeg Nikodemus. 10
 ‘Begrijpt 

u dit niet,’ zei Jezus, ‘terwijl u een leraar van Israël bent? 11
 Werkelijk, Ik 

verzeker u, wij spreken over wat we weten en we getuigen van wat we 

gezien hebben, maar jullie accepteren ons getuigenis niet. 12
 Wanneer 

jullie Me niet geloven als Ik over aardse dingen spreek, hoe zouden jullie 

Me dan geloven als Ik over hemelse dingen spreek? 13
 Er is toch nooit 

iemand opgestegen naar de hemel behalve degene die uit de hemel is 

neergedaald: de Mensenzoon?  
14

 De Mensenzoon moet hoog verheven worden, zoals Mozes in de 

woestijn de slang omhooggeheven heeft, 15
 opdat iedereen die gelooft, in 

Hem eeuwig leven heeft. 16
 Want God had de wereld zo lief dat Hij zijn 

enige Zoon heeft gegeven, opdat iedereen die in Hem gelooft niet 

verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. 17
 God heeft zijn Zoon niet naar 
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de wereld gestuurd om een oordeel over haar te vellen, maar om de 

wereld door Hem te redden. 

  2.  Aanvullende teksten en suggesties 

1 Petrus 1:23   

‘(…) als mensen die opnieuw geboren zijn, niet uit vergankelijk maar uit 

onvergankelijk zaad, door Gods levende woord.’ 

1 Petrus 1:3  

‘In zijn grote barmhartigheid heeft Hij ons door de opstanding van Jezus 

Christus uit de dood opnieuw geboren doen worden en zo een levende 

hoop gegeven.’ 

Titus 3:4  

‘Maar toen de goedheid en mensenliefde van God, onze Redder, 

openbaar geworden is heeft Hij ons gered niet vanwege onze 

rechtvaardige daden, maar uit barmhartigheid. Hij heeft ons gered door 

het bad van wedergeboorte en vernieuwing door de Heilige Geest.’ 

Suggestie 1  

Wat valt jou met name op of spreekt jou vooral aan in de bijbellezing van 

deze zondag? Wat vind je mooi, wat vind je moeilijk? En waarom? 

Wat zegt dit gedeelte over God? Wat zegt het over de mens?  

Suggestie 2. 

Opnieuw geboren worden of wedergeboorte is een heel belangrijk en 

veelomvattend begrip, maar niet eenvoudig om daar woorden aan te 

geven. Neem tijd om - ieder voor zich - na te denken en op te schrijven 

wat naar boven komt als je nadenkt over wedergeboorte. (denk o.a. aan 

de basisvragen om een onderwerp te omschrijven: wie, wat, waar, 

wanneer, waarom en hoe. Neem zeker ook je eigen ervaringen mee.) 

 

Mensen vinden het soms moeilijk om antwoord te geven op de vraag of 

zij wedergeboren zijn. Schrijf ieder voor zich op en vul aan: 

- Ik ben wedergeboren want…… 

- Ik ben niet wedergeboren of ik weet het niet zeker, want…  

Deel dat met elkaar. 
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Suggestie 3 

In het Bijbelgedeelte zijn ook Johannes 3:16-17 kernverzen. Wat lees je 

over Gods bedoeling met deze wereld? Geeft dat je ook hoop voor 

anderen die nog niet tot geloof gekomen zijn? Waarom wel/waarom niet?  

Jezus zegt in de verzen 3 en 5: ‘alleen wie opnieuw wordt geboren, kan 

het koninkrijk van God zien’ en ‘niemand kan het koninkrijk van God 

binnengaan tenzij hij geboren wordt uit water en Geest.’ 

Wat lees je in Titus 3:4 over God? Kunnen onze daden wel iets of 

helemaal niets betekenen inzake onze redding? Zijn er andere teksten 

die dat ondersteunen? Of juist niet?  

  3.  Meer toelichting en gespreksvragen 
 

De adventstijd is een tijd van verwachten, met het vieren van Jezus’ 

eerste komst. Maar we mogen ook verwachtend uitzien naar Zijn tweede 

komst, Zijn wederkomst. Verwachten niet in de zin van passief wachten of 

afwachten, nee, de andere kant van de medaille is een bekeerd leven.  

Wat versta je daaronder?  

Wedergeboorte, geboren worden ‘van boven af’ of zoals Jezus zei: ‘uit 

water en Geest’ (vers 5), geeft aan dat deze geboorte een reiniging 

bewerkt (uit water) en een vernieuwende levenwekkende kracht (door de 

Geest).  

Vraag 1 

Herken je die twee uitwerkingen van de Geest bij je bekering? Hoe kwam 

dat tot uiting?  

Je hoort wel dat mensen willen goedmaken wat ze aan een ander 

verkeerd hebben gedaan of alles willen teruggeven als ze iets gestolen 

hebben. Welke dingen komen bij jou naar boven die niet meer passen bij 

een wedergeboren leven? Hoe kijk je daar nu tegenaan? 

In The Message, de bijbelvertaling van Eugene Peterson, wordt 

Johannes 3:5-6 als volgt weergegeven om duidelijk te maken wat 

wedergeboorte is: ‘Tenzij iemand zich onderwerpt aan de originele 

schepping - waar de wind over de wateren zweeft, het onzichtbare het 

zichtbare in beweging brengt en je gedoopt wordt in een nieuw leven - is 

het onmogelijk om het koninkrijk van God binnen te gaan. Het is net als 

met een baby: er is een lichaam dat je kunt zien en aanraken, maar de 
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persoon die binnen in dat lichaam vorm krijgt, wordt gevormd door 

iemand die je niet kunt zien en aanraken - de Geest - en wordt zo een 

levende geest.’ 

Vraag 2 

Heb je ook de ervaring dat het moeilijk uit te leggen is wat er precies 

gebeurt bij wedergeboorte? Hoe zou je toch iets kunnen vertellen wat het 

voor jou inhoudt en betekent? 

Vaak zien andere mensen eerder een verandering in je dan jezelf.  

Heb jij reacties van vrienden of familie gehad? Welke?  

Als je geen reacties hebt gehad, heb je een idee waarom niet?  

Matteüs 3:2 en Markus 1:15  

Als Jezus in het begin van zijn bediening de mensen toespreekt maakt Hij 

duidelijk wat zijn bedoeling is. ‘Bekeert u, want het Koninkrijk is 

nabijgekomen.’   

Vraag 3 

Bekering - denk daarbij aan het woord ‘keer’ - is van richting veranderen. 

Kun jij uitleggen hoe jouw verandering plaatsvond? Was het een 

geleidelijke verandering of een snelle, plotselinge wending in je leven? 

Wie of wat speelde daarin een rol? Als je terugkijkt, kun je dan zeggen 

wat het in jouw (wedergeboren) leven uitwerkt?  

1 Johannes 4:7   

‘Geliefde broeders en zusters laten wij elkaar liefhebben, want de liefde 

komt van God. Ieder die liefheeft is uit God geboren. (van boven 

geboren).  

Vraag 4 

Liefde is een belangrijk kenmerk van wedergeboorte. En onderlinge liefde 

is ook een sterk getuigenis. Laatst zei een van de immigranten die de 

dienst bijwoonden, dat hij atheïst is, maar op de vraag wat hem dan 

aansprak in de dienst zei hij: ‘de onderlinge atmosfeer’. Hoe kijk je 

daarnaar in de gemeente en je kring en op welke manier spreekt deze 

boodschap jou persoonlijk aan?  

* * * * * * * 

We leven naar Kerst toe. Johannes 3:16 staat in de vertaling van Eugene 

Peterson als volgt:  

‘Zoveel hield God van deze wereld: Hij gaf zijn Zoon, zijn enige, echte 
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Zoon. En weet je waarvoor? Zodat niemand vernietigd hoeft te worden; 

door in Hem te geloven kan iedereen een heel en blijvend leven 

ontvangen.’ 

Vul om deze boodschap persoonlijk te maken je naam in: ‘Alzo lief heeft 

God <…. je naam> dat Hij zijn enige Zoon heeft gegeven, opdat iedereen 

die in Hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft.’  

Hij heeft eenieder van ons op het oog. Je mag je persoonlijk geliefd 

weten door God. Dat geschenk wordt gegeven, mag je ontvangen.  
 

Voor wie het nog niet heeft ontvangen: wil je het geschenk aannemen?  

Is er iets wat je tegenhoudt? Kan iemand je daarbij helpen?  

 

**** 

 

Goede Kerstdagen toegewenst  

en een gezegend Nieuwjaar 
 

 

 

 

 

 

  


