Samen naar Zondag

Preekserie: Genesis — Van Eden naar Egypte

Onderweg naar zondag 17 mei 2026:
‘Worstelen met God’

In de weken tot aan de zomer kijken we naar de hoofdstukken 25 tot en
met 50, het slot van Genesis. We kijken daarin naar de geschiedenis van
Abrahams nakomelingen Isaak, Jakob en Jozef.
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Hoe werkt ‘Samen naar Zondag’? Maak een keuze uit een of meer van
de volgende onderdelen:

1. Zelf ontdekken
Je overdenkt zelf het Bijbelgedeelte en kunt hierbij gebruik maken
van een van de bijbelstudiemethodes. Als het vragen oplevert,
noteer ze en probeer antwoorden te vinden. Neem je vragen en
bevindingen mee naar je kring!

2. Aanvullende teksten en suggesties
Deze teksten en suggesties helpen je om na te denken over het
Bijbelgedeelte en het thema.

3. Meer toelichting en gespreksvragen
Om je nog meer te helpen vind je hier een korte uitwerking van het
thema en het Bijbelgedeelte en vragen om met elkaar op kring te
bespreken.



1. Zelf ontdekken

Bijbeltekst: Genesis 32:23-32 (NBV21)

23Het was nog nacht toen Jakob opstond en de Jabbok overstak op een
doorwaadbare plaats, samen met zijn beide vrouwen, zijn twee
bijvrouwen en zijn elf zonen. **Nadat hij hen over de rivier had geholpen,
bracht hij ook al zijn bezittingen naar de overkant. ?>’Maar zelf bleef hij
achter, helemaal alleen, en er worstelde iemand met hem totdat de dag
aanbrak. °Toen de ander zag dat hij het niet van hem kon winnen, raakte
hij Jakobs heup aan, en daardoor raakte Jakobs heup tijdens die
worsteling ontwricht. 2" Toen zei de ander: ‘Laat mij gaan, het wordt al
dag.’ Maar Jakob zei: ‘Ik laat u niet gaan tenzij u mij zegent.’ ?De ander
vroeg: ‘Hoe luidt je naam?’ ‘Jakob,” antwoordde hij. ?°Daarop zei hij:
‘Voortaan zal je naam niet Jakob zijn maar Israél, want je hebt met God
en mensen gestreden en je hebt gewonnen.’ 3°Jakob vroeg: ‘Zeg me toch
uw naam.’ Maar hij kreeg ten antwoord: ‘Waarom vraag je naar mijn
naam?’ Toen zegende die ander hem daar. 3'Jakob noemde die plaats
Peniél, ‘want,’ zei hij, ‘ik heb oog in oog gestaan met God en toch is mijn
leven gered.’ 32Zodra hij bij Penuel was overgestoken, ging de zon over
hem op. Jakob liep mank.

2. Aanvullende teksten en suggesties

Rechters 13:17-18

7"Zeg ons uw naam,’ vroeg hij, ‘zodat wij U eer kunnen bewijzen wanneer
uw woorden uitgekomen zijn.” "8Maar de engel van de HEER antwoordde:
‘Waarom vraag je naar mijn naam? Die is voor jou toch te

wonderbaarlijk.’

Genesis 28:13-15

300k zag hij de HEER bij zich staan, die zei: ‘Ik ben de HEER, de God
van je voorvader Abraham en de God van Isaak. Het land waarop je nu
ligt te slapen zal Ik aan jou en je nakomelingen geven. "*Je zult zo veel
nakomelingen krijgen als er stof op de aarde is; je gebied zal zich
uitbreiden naar het westen en het oosten, naar het noorden en het
zuiden. In jou en je nakomelingen zullen alle volken op aarde gezegend
worden. °lkzelf sta je terzijde, Ik zal je overal beschermen, waar je ook
heen gaat, en |k zal je naar dit land terugbrengen; Ik zal je niet alleen
laten tot Ik gedaan heb wat Ik je heb beloofd.’
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Psalm 77:2-4

2l uid roep ik God, ik schreeuw het uit, luid roep ik God — dat Hij mij hoort.
30p de dag van mijn nood zoek ik de Heer, bij nacht hef ik mijn handen,
rusteloos, mijn ziel laat zich niet troosten. *lk denk aan God en moet
zuchten, mijn gedachten vermoeien mijn geest.

Hosea 12:4-5

YAl in de moederschoot heeft hij zijn broer beetgenomen, en in de kracht
van zijn leven worstelde hij met God. °Hij worstelde met een engel en
overwon; onder tranen smeekte hij hem om een gunst.

Jona 4:2-4

2Hij bad tot de HEER: ‘Ach HEER, heb ik het niet gezegd toen ik nog
thuis was? Daarom wilde ik naar Tarsis viuchten. Ik wist het wel: U bent
een God die genadig is en liefdevol, geduldig en trouw, en bereid het
onheil af te wenden. 3Laat mij maar sterven, HEER: ik ben liever dood
dan dat ik zo verder moet leven. “Maar de HEER zei: ‘Is het terecht dat je
zo kwaad bent?’

Johannes 6:67-69
67Jezus vroeg nu aan de twaalf: ‘Willen jullie soms ook weggaan?
%8Simon Petrus gaf antwoord: ‘Naar wie zouden we moeten gaan, Heer?

U spreekt woorden die eeuwig leven geven, *°en wij geloven en weten
dat U de heilige van God bent.’

Lucas 22:41-44

41En Hij liep bij hen weg, tot ongeveer een steenworp ver, en knielde
daarna neer om te bidden. Hij bad: **Vader, als U het wilt, neem dan
deze beker van Mij weg. Maar laat niet wat Ik wil, maar wat U wilt
gebeuren.’ ¥Uit de hemel verscheen Hem een engel om Hem kracht te
geven. “Hij werd overvallen door doodsangst en bad nog vuriger; zijn
zweet viel in grote druppels als bloed op de grond.

Lucas 18:1-8

"Hij vertelde hun een gelijkenis over de noodzaak om altijd te bidden en
niet op te geven: >’Er was eens een rechter in een stad die voor God
geen ontzag had en zich van de mensen niets aantrok. 3Er woonde ook
een weduwe in die stad, die steeds weer naar hem toe ging met het
verzoek: “Doe mij recht in het geschil met mijn tegenstander. *“Maar lange
tijld wilde hij dat niet doen. Ten slotte zei hij bij zichzelf: Ook al heb ik voor
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God geen ontzag en trek ik me van de mensen niets aan, °toch zal ik die
weduwe recht verschaffen omdat ze me last bezorgt. Anders blijft ze
eindeloos bij me komen en viiegt ze me nog aan.’ ®Toen zei de Heer:
‘Luister naar wat deze rechter zegt, al minacht hij ook het recht. “Zal God
dan niet zeker recht verschaffen aan zijn uitverkorenen, die dag en nacht
tot Hem roepen? Hij hoort hen immers geduldig aan 81k zeg jullie dat Hij
hun spoedig recht zal verschaffen. Maar als de Mensenzoon komt, zal Hij
dan geloof vinden op aarde?’

Suggestie 1
Welk vers uit het tekstgedeelte uit Genesis 32 springt er voor jou uit? Kan
je dat toelichten?

Suggestie 2

In vers 26 staat: ‘Toen de ander zag dat hij het niet van hem kon winnen’.
Hoe lees jij dit tekstgedeelte? Jakob is toch geen partij voor God? Wat
zou de achterliggende gedachte kunnen zijn?

Suggestie 3

In hoofdstuk 28:13-15 spreekt God bij Betel een geweldige zegen uit over
Jakob. Toch zegt Jakob tijdens de worsteling met God in dit hoofdstuk: “Ik
laat u niet gaan, tenzij u mij zegent”. Waarom zou dat zo belangrijk voor
hem zijn?

3. Meer toelichting en gespreksvragen

Jakob is alleen achtergebleven. Hij heeft geprobeerd alles en iedereen in
veiligheid te brengen. ‘s Nachts gebeurt er iets heel vreemds. Hij worstelt
urenlang met een onbekende en het lijkt onbeslist te eindigen. Uiteindelijk
loopt Jakob, als het weer licht wordt, weg met een mank been, een
nieuwe naam en een zegen!

Vraag 1

Je zou kunnen zeggen dat in sommige gevallen bidden hetzelfde is als
worstelen met God. Kan je je daar iets bij voorstellen? Heb je een
voorbeeld uit je eigen leven?

Vraag 2
Ben je wel eens boos geweest op God? Hoe ging je daarmee om? Denk
je dat je boos mag zijn op God?



Vraag 3
Ik las onlangs deze tekst van A.\W. Tozer:

“God is not offended by your questions. He is offended by your
indifference. Wrestle with Him. He can handle it.”

(“God voelt zich niet beledigd door jouw vragen. Hij is beledigd vanwege
Je onverschilligheid. Worstel met Hem. Dat kan hij heel goed hebben.”)

Wat denk je als je deze zinnen leest? Herken je daar iets van? Wie of wat
zou je kunnen helpen om deze worsteling vol te houden.



